Sorgulayan  gençlik  tehlikeli 


Kürt  gençlerinin  yaşadığı  sorunları,  iç  çatışmaları,  arayışları 
Fransa'nın  Paris  şehrinde  yaşayan hukuk  öğrencisi  Ebru  Özer'le  konuştuk.  Ebru  Özer:  “Kürtler  inkar  edilmiş bir  toplumdur.  Dünyada  en  çok  inkar edilen  ve  varlığı  kabul  edilmeyen  bir toplum,  bizim  toplumumuzdur. 


Sorun  kadın  olunca  bir  de  Kürt kadını  veya  genç  kadın  olunca  daha çok  sorunsaldır.  Toplumun  ana  dokusunu  oluşturan  kadındır.  Bir  genç  kadın  olarak  daha  kendimi  hangi  tarihsel  ve  kültürel  birikime  dayanarak  tanımlamalıyım  diye  düşündüğümde zorlanıyorum.”  I4.sayfada 


Revvîtiya  jine  ya  ber bi  Kurdistane  ve 


Agnes  Alvensleben  ku  di  nav  heyeteke jin  de  ji  bo  ji  nez  ve  şopandina  xebaten jinan  destpeka  meha  Tîrmehe  de  ji  Almanyaye  çû  Kurdistane  çavderiyen  xwe  bi  rojnameya  me  re  par  vekir...  rûpel  10 


‘Yaşam  kadın  için  krizli’ 

KJB  koordinasyon  üyesi  Kavvenda  Herekol:  “Kapitalist  sisteme  karşı  feministler,  kadın  aktivistler,  kadın  kurum  ve  kuruluşları  birlikte  hareket  etmelidir.” 


BU  SİSTEM  KADINLARI  VURUYOR  ■  MANEVİ  DEĞERLERDEN  KOPUŞ  VAR 


KJB  Koordinasyon  üyesi  Kavvenda  Herekol  mevcut sistemlerin  bir  kriz  ve  kaos  yaşadıklarını,  bu  krizin ve  kaosun  sonuçlarından  en  çok  kadınların  etkilendiğini belirtti.  Herekol,  "kapitalizm  çok  ciddi  bir  sıkışmayla  birlikte  kriz  ve  kaos  halini  yaşıyor.  Dikkat  ederseniz  Batı eksenli  gelişen  sistem  karşıtı  hareketler  var.  Sistemin dışında  kalan  ve  gerçekliğini  en  iyi  görebilen  kadınlardır. 
Bu  kadına  saldırıyı  arttıran  en  önemli  faktördür.  Kadının iradesini  kırarak,  kadını  sistem  içileştiriyor.  Kadının zihinsel,  bedensel  her  türlü  iradesi  kırılarak  sistemi  taşıyabilir  ve  sürdürebilir  hale  getiriyor"  dedi. 


Kadınların  bu  sistemle  barışık  olmadıkları  için  saldırılara  ve  katliamlara  maruz  kaldıklarını  vurgulayan  Herekol  şöyle  devam  etti:  "Bu  sistem  en  çok  kadınlar  aleyhinedir.  Diğer  yandan  toplumları  da  çürümeye götürüyor.  Ekonomik  krizler,  işsizlik,  fuhuş  ve  uyuşturucu  kullanımında  yaşanan  artışların  düzeyi  toplumsal anlamda  yaşayan  çürümeleri,  manevi  değerlerden  kopuşu  ifade  ediyor.  İnsanları  daha  fazla  saldırgan  hale getiriyor.  Aslında  toplum  bir  'savaş  halindedir'  desek daha  yerli  yerinde  olacak.  Her  gün  onlarca  kadın  taciz ve  tecavüze  uğruyor”  diye  ifade  etti.  3.sayfada 


Gönül  gözüyle bakanlar  görür 


O  tüm  imkânsızlıklara  rağmen yaşama  sıkı  sıkıya  tutunan  biri.  Müziğe  tutkusu  daha  yedi  yaşlarındayken  başlıyor.  Kürt  ve  alevi  olması sisteme  muhalif  olmasında  en  önemli  etkenlerden  biri.  Bütün  isyanlarını yazdığı  türkülerle  dile  getirmeye  çalışıyor.  Her  koşulda  üreten  bir  kadın. 
Gönül  gözleriyle  konuşuyor,  yazıyor ve  çalışıyor.  Ozan  Şahturna  yaşamını,  müziğe  olan  aşkını  ve  sistemle olan  kavgasını  gazetemizle  paylaştı. 1950  yılında  Sivas'ın  Gürün  ilçesi, Kaynarca  köyünde  doğdu.  Üç  yaşında  çiçek  aşısı...  7.sayfada 


A 


‘Zoraki evlilikler’e karşı  proje 

Ronahi  Kadın  Meclisi  örgütleme  komisyon  sözcüsü  Pervin  Oğuz,  müslümanlar  arasında  zoraki  evliliklerin sıkça  gündemlerine  geldiğini, konuya  ilişkin  çalışmalarının  Ekim  ayında  yapılacak  kadın  buluşmasıyla  başlatacaklarını  söy ledi.  Pervin  Oğuz;  "Den  Haag'  - da  yaşayan  diğer  Müslüman  azınlık  ve  göçmenlerde  sıkça görülen  “Zoraki  Evlilikler”  başlıklı  projeyi  Ekim  ayının  ilk  haftasında  bir  kadın  buluşması  ile gerçekleştireceğiz”  dedi. 

4.sayfada 


Meclisa xanim  u xatunan! 


Necibe  QEREDAXİ  - ll.  sayfada 
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Gezegen  yutan  yıldız  'yakalandı' 


Gökbilimciler  bundan  milyarlarca  yıl  sonra Dünya'nın  başına  gelecek  bir  olayın,  bir gezegenin  kendi  Güneş'i  tarafından yutulmasının  kanıtlarını  buldu. 

Amerikalı,  PolonyalI  ve  İspanyol  bilim  insanları, BD+48  740  yıldızının  kimyasal  bileşimini  inceledi. 
Ekip  bu  inceleme  sırasında  yıldızın  "yediği"  gezegenin  izlerine  rastladıklarını  söylüyor.  Astrophysical Journal  Letters  dergisinde  yayınlanan  makaleye göre  BD+48  740,  kırmızı  dev  yıldızlar  sınıfından bir  gök  cismi.  Teksas'taki  McDonald  Gözlemevi'nde  Hobby  Eberly  telekopuyla  incelenmiş. 
Yaşlanan  yıldızlar  olan  kırmızı  devler,  çekirdekleri¬ ne  yakın  bölgede  sıcaklığın  artması  ile  büyüyor  ve 


bu  süreçte  yakınındaki  gezegenler  yok  oluyor. 
ABD'deki  Pensilvanya  Devlet  Üniversitesi'nden Profesör  Alexander  VVolszczan  "Bundan  beş  milyar yıl  sonra  Güneş  bir  kırmızı  deve  dönüştüğünde, büyüyüp  Dünya'nın  yörüngesine  ulaştığında  bizim güneş  sistemimizin  iç  gezegenleri  de  aynı  kaderi paylaşacak"  diyor.  Kayıp  gezegenle  ilgili  ilk  ipucu, yıldızın  kimyasal  bileşiminde  bulunmuş. 

BD+48  740'ın  spektroskopik  analizi,  yıldızda normalin  kat  kat  üstünde  lityum  olduğunu  ortaya koymuş.  Lityum  çoğunlukla  14  milyar  yıl  önceki Büyük  Patlama  sırasında  ortaya  çıkan  ve  bugün  az bulunan  bir  madde.  Yıldızlarda  kolayca  tahrip  olduğu  için,  üstelik  yaşlanan  bir  yıldızda  yüksek  miktar¬ 


da  bulunması  alışılmadık  bir  olay.  Profesör  VVolszczan  "BD+48  740'taki  lityum  büyük  olasılıkla  gezegen  boyutlarında  büyük  bir  cismin  buraya  çarpmasıyla  ve  sindirimi  sırasında  yıldızın  ısısını  artırmasıyla  oluşmuş"  diyor.  Gökbilimcilerin  bulduğu  ikinci kanıt  ise  bu  kırmızı  dev  yıldız  etrafında  dönen  bir gezegenin  tam  bir  elips  biçimli  yörüngesi. 

Gökbilimciler  kayıp  gezegenin  kendi  Güneş'ine  doğru  çekilmesiyle  oluşan  enerjinin,  hayatta  kalan  gezegeni  elips  şeklinde  bir  yörüngeye ittiği  görüşünde.  İspanya'daki  Bağımsız  Madrid Üniversitesi'nden  Eva  Villaver  "Bir  gezegenin  yıldız  tarafından  yutuluşunu  görmek  hemen  hemen imkansız,  çünkü  bu  olay  nisbeten  hızlı  gerçekleşiyor.  Ama  yıldızın  kimyasına  yaptığı  etkiye  bakarak,  bu  tür  bir  çarpışmanın  varlığını  ortaya  koyabiliriz."  diyor.  •  Araştırma  Merkezi 


Asya'ya  göçün  en  eski  kanıtı 

Arkeolojik  deliller  ve  genetik  bilgiler,  modern  insanın  Afrika’dan  dışarı  hızlı  bir  göç  gerçekleştirdiğini  ve  Güneydoğu  Asya’ya  en  az  60  bin  yıl  önce  geldiğini  öne  sürüyor. 


•  Araştırma  MERKEZİ 


Bilim  insanları,  Güneydoğu  Asya  ülkesi  Laos’ta bulunan  “Maymunlar  Mağarasında  yaptıkları araştırmalarda,  ilk  insanların  antik  dönemde Asya’ya  göç  yaptıklarına  işaret  eden  en  eski  kemik kalıntılarını  buldu.  Arkeologlar,  bulunan  kemiklerin,  “ilk insanların  eski  çağlarda  Asya’ya  hızlı  bir  göç  gerçekleştirdiklerine  dair”  delil  oluşturduğunu  ifade  etti. 
Anotomik  bilgiler,  modern  insanların  atalarının  200  bin yıl  önce  Afrika’dan  geldiğini  gösteriyor.  O  tarihten  bu yana  modern  insanın  diğer  kıtalara  nasıl  yayıldığı  konusundaki  teorilerin  hiçbiri  kesinleştirilemedi. 

Arkeolojik  deliller  ve  genetik  bilgiler,  modern  insanın  Afrika’dan  dışarı  hızlı  bir  göç  gerçekleştirdiğini  ve Güneydoğu  Asya’ya  en  az  60  bin  yıl  önce  geldiğini  öne sürüyor.  Ancak,  antik  insanlara  ait  fosillerin  sıcak,  tropik  bir  iklimden  bugüne  sağlıklı  bir  şekilde  ulaşamamış olması,  çok  iyi  deliller  sunulmasının  önüne  geçiyor. 

Arkeologlar,  Maymunlar  Mağarası’nda  yapılan  araştırmada,  belirsizliği  ortadan  kaldırabileceklerine  inandıkları  bir  kafatası  buldu.  ABD’nin  Illinois  Ünivesitesi’nde  paleoantropoloji  uzmanı  olan  Lynn  Shackelford,  LiveScience’a  yaptığı  açıklamada,  “En  ilginç durum,  aslında  bir  kalıntı  bulabilmiş  olmamız...  Bir  çok insan  Güneydoğu  Asya’daki  mağaralarda  yaptığımız kazılarda  bir  şey  bulamayacağımızı  düşündü  ancak  biz inatçılığımızla  kazandık”  dedi. 

Arkeologların  azmi 

Modern  insanın  ataları  tarafından  yapılan  ilk  göçler  hakkında  bilim  dünyasına  ışık  tutabilecek  fosiller, 
2009  yılında,  deniz  seviyesinden  1.170  metre  yükseklikteki  Pa  Hang  Dağı’ndaki  kireçtaşı  kaplı  mağara¬ da  bulundu.  Shackelford,  “Mağara  çok  sayıda  kavun ve  muz  ağacıyla  kaplı.  Bu  yüzde  mağaranın  civarı  may¬ 


mun  akınına  uğruyor.  Mağara  adını  da  buradan  alıyor” dedi.  Öte  yandan  bu  bölgede  arkeolojik  çalışmalar yapmak  oldukça  zor. 

Birincisi,  bölgeye  geçiş  yapabilmek  oldukça  güç. 
Mağara,  başkent  Vientiane’den  sadece  240  kilometre uzaklıkta.  Ancak  bozuk  araziden  dolayı  Maymunlar Mağarasına  ulaşmak  araçla  iki  gün  alıyor.  Shackelford, “Mağaranın  ağzına  ulaşabilmek  için  biraz  kaya  tırmanmak  gerekiyor.  Ardından,  60  metrelik  balçık  bir  eğim¬ den  aşağı  iniyorsunuz.  Mağaranın  içine  jeneratör  ve ışıklar  taşımamız  gerektiği  gibi,  ormanda  karşınıza çıkan  domuzları  kenara  itmeniz  gerekiyor...  Sadece  ikli¬ min  kuru  olduğu  zamanlarda  kazı  yapabiliyoruz.  Balçığı 


temizlemek  son  derece  uzun  süren  bir  iş.  Tüm  bunların yanında  mağaradaki  yılanlar  ve  böceklerle  uğraşmak zorundayız”  dedi. 

İlk  insanın  en  eski  kemikleri 

Arkeologlar,  Maymunlar  Mağarası  ve  civarında  eski insanlara  ait  eşyalar  veya  yerşelim  izlerine  rastlamadı. 
Shackelford,  “Bulduğumuz  kafatasının,  yağmurların etkisiyle  mağaranın  içine  sürüklendiğini  düşünüyoruz” dedi.  Kafatasının  sahip  olduğu  kemik  ve  diş  yapısı,  Neandertallerden  farklı  ve  anatomik  olarak  modern  insana benziyor.  Fosilin  yaşını  belirlemek  için  uygulanan  çok  sayıdaki  test,  kafatasının  46-63  bin  yıl  öncesine  ait  olduğunu  ortaya  koydu.  Fosilin  63  bin  yıl  öncesine  ait  olduğu kesinleşirse,  bugüne  kadar  Ortadoğu’nun  doğusunda kalan  bölgelerde  modern  insanların  atalarına  ait  en  eski fosil  elde  edilmiş  olacak.  Shackelford,  “Elde  edilen  bulgular,  ilk  insanların  Asya’ya  sanılandan  farklı  ve  daha çeşitli  göç  yollarından  gittiğini  destekleyebilir”  dedi. 

Kadın  arkeolog,  “Genel  görüş,  antik  çağda  insanların  Hindistan  kıyılarından  Güneydoğu  Asya’ya  gittiği yönündeydi.  Güney  batı  yönünden  Endonezya’ya  ve Avustralya,  Yeni  Zelanda  ve  Pasifik  Adaları’nın  bulunduğu  bölgeye  geçtikleri  kabul  ediliyor...  Bu  teorinin doğru  olduğunu  düşünmekle  birlikte,  diğer  göç  gruplarının  da  kuzey  veya  kuzeydoğu  yönüne,  Çin  ve Güneydoğu  Asya’ya  yayıldıklarını  düşünüyoruz.  Bu insanlar  ana  karadaki  nehir  sistemlerinin  avantajın¬ dan  yararlandı.  Bugüne  kadar  kimse  ilk  insanların Laos,  Vietnam  ve  Tayland  dağlarına  ilerlediğini  düşünmemişti”  yorumunu  yaptı.  Proceedings  of  the  National  Academy  of  Sciences  dergisinde  yayımlanan  araştırma  kapsamında  bir  sonraki  aşama,  fosille  üzerinde DNA  analizi  yaparak  bölgede  ilk  insanların  izlerini  aramak.  Shackelford,  “Bu  bölgede  tüm  hayatımızı  araştırma  yaparak  geçirebiliriz.  Yine  de  keşfetmediğimiz mağaralar  kalacak”  dedi. 


'Kehribar  böcekleri' 

Arkeologlar,  bugüne  kadar  ‘böcek tuzağı’  olarak  adlandırdıkları  kalıntılar  içinde  bulunan  en  eski böcek  fosillerini  buldu.  Triasik  Döneme  ait olduğu  belirtilen  fosillerin,  kehribar  veya ağaç  reçinesi  içinde  keşfedilen  en  eski böcekler  olduğu  ifade  edildi.  Geçmişte donmuş  kehribar  içinde  bulunan  en  eski böcekler  130  milyon  yıllıktı. 

İki  kene  ve  bir  sinekten  oluşan  antik böcekler,  70  bin  kehribar  taneciğinin  incelenmesi  sonucu  ortaya  çıkarıldı.  Kenelerin gözle  görülemeyecek  kadar  küçük  olduğu, sineğin  ise  meyve  sineğinden  biraz  daha küçük  olduğu  belirtildi. 

Proceedings  of  the  National  Academy  of Sciences  dergisinde  yayımlanan  araştırmaya  göre,  birçoğu  kaya  fosilleri  içinde  bulunan antik  böceklere  kıyasla,  kehribar  içinde  keşfedilen  en  son  fosiller  çok  daha  iyi  korunmuş durumda.  Bunun  sebebi  böceklerin  kehribar  içinde  sıkışmamış  olması. 

Yale  Üniversitesi  Peabody  Doğal  Tarih 
Müzesi  direktörü  Derek  Briggs,  ‘antik  böceklerin  keşfinin  çok  büyük  bir  gelişme  olduğunu ve  karadaki  yaşamın  nasıl  geliştiğini  anlamak açısından  bilim  dünyasına  büyük  katkısı  olabileceğini  ifade  etti.  •  Araştırma  Merkezi 


İzi  75  yıl  sonra  bulundu 

Atlantik’i  tek  başına  geçmeyi  başaran  ilk  kadın  pilot  olan  Amelia Earhart,  1937  yılında  Pasifik  Okyanusu  üzerinde  arkasında  iz bırakmadan  kaybolmuştu.  Earhart’ın  izini  süren  bir  araştırma ekibi,  75  yıl  sonra  kaybolan  uçağın  izini  bulmuş  olabileceklerini  açıkladı. 

Earhart,  1932  yılında  Kanada’nın  Nevvfoundland  eyaletinden  Kuzey İrlanda’ya  uçmayı  başarmıştı.  Earhart,  beş  yıl  sonra  kendisine  bu  sefer  dünyanın  etrafını  dolaşan  ilk  kadın  pilot  olma  hedefini  belirledi.  2  Temmuz  1937 
günü,  Pasifik  Okyanusu  üzerinde  Yeni  Gine’den  Hovvland  Adası’na  uçarken esrarengiz  bir  şekilde  kayboldular.  Earhart’ın  izini  bulmaya  çalışan  bir  araştırma  ekibi,  sadece  2.2  milyon  dolar  bütçeli  araştırmaları  sonucunda,  geçtiğimiz  ay  önemli  bulgulara  ulaştıklarını  açıkladı.  Los  Angeles  Times’a  konuşan araştırma  ekibinden  Ric  Gillespie,  yüksek  çözünürlüklü  kamera  ile  önemli görüntüler  çektiklerini,  “Earhart’ın  uçağının  bulunduğunu  düşündükleri koordinatlarda  insan  yapımı  enkaz  izine  rastladıklarım”  söyledi.  Gillespie, “Elimizde  birçok  bulgu  var...  Doğru  şeyin  peşinde  olduğumuzu  anlamak  için daha  çok  çalışma  yapmamız  lazım...”  dedi. 

Uluslararası  Tarihi  Hava  Araçları  Kurtarma  Grubunun  (TIGHAR)  direktörü  Gillespie,  Earhart’ın  uçağını  bulmaya  ve  enkazı  çıkarmaya  söz  verdi. 
Elde  ettikleri  görüntülerin  insan  yapımı  bir  enkaza  ait  olduğunu  düşündüklerini  belirten  Gillespie,  videoyu  incelemesi  için  bir  görüntü  uzmanına verdi.  Beş  buçuk  saatlik  görüntülerin  incelenmesinin  ardından,  ekip  uçağın izini  bulduklarına  kesin  gözüyle  bakıyor.  •  Araştırma  Merkezi 


Tarihte  bu  ay 

*Natüralizm  akımının  öncüsü  ve  ünlü  yazar Emile  Zola,  29  Eylül  1902  Fransa'da  yaşama gözlerini  yumdu. 

*15  Eylül  1845’te,  çalışma  haftasının  6 
güne,  çalışma  gününün  10  saate  indirme talebiyle  Batı  Pensilvanya'daki  iplik  fabrikasında  çalışan  1500  kadın  işçi  greve  başladı. 

*MÖ  776:  İlk  Yunan  Olimpiyatlarına, kadınların  katılmasına  izin  verilmedi. 

*1900'lerin  başında  Filistinli  kadınlar İngilizlerin  Filistin'i  işgalini  protesto  etmiş, 

*1908'de  Almanya’nın  tümünde  kadınların  siyasi  partilere  üye  olması  kabul  edildi. 

*1955:  Rosa  Parks,  Montgomery  Ala’da otobüste  arkada  oturmaya  itiraz  ettiği  için tutuklandı. 

*1966:  İndira  Gandhi,  Hindistan’ın  ilk kadın  başbakanı  oldu. 

*1979:  Amerikan  Ulusal  Hava  Servisi,  fırtınalara  erkek  isimleri  verdi. 
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‘Türkiye’de  tecavüzden mahkûm  olan  güvenlik görevlisi  yok” 


Gözaltında  Taciz  ve  Tecavüze  Karşı  Hukuki Yardım  Projesine  göre  1997-2012  yılları arasında  158  başvuru  yapıldı  ama  bunların  hiçbirinden  hüküm  çıkmadı. 

Hukuki  Yardım  Projesi  tarafından  açıklanan verilere  göre  1997-2012  döneminde  80’i  tecavüz, diğerleri  cinsel  taciz  şikayetiyle  347  kişi  projeye başvurdu.  Bunların  çoğunluğunu  Kürt  kadınları oluştururken  başvuranlar  arasında  solcular  ayrıca hırsızlık,  uyuşturucu  gibi  adi  suçlardan  gözaltına alınanlarla  travesti  ve  transseksüeller  vardı. 
Mağdurların  çoğu  Eren  Keskinin  ifadesine  göre  ya baskıdan  çekindikleri  ya  da  hukuka  güvenmedikleri  için  suç  duyurusunda  bulunmadı.  Maalesef  mahkemeye  taşınan  158  dosyadan  alınan  sonuç  hukuka  güvenmeyenleri  haklı  çıkardı.  Keskin,  yargı süreçlerini  Taraf  a  şöyle  anlattı: 

Devlet  işkenceden  rahatsız  olmuyor 

“Devlet  işkenceden  o  kadar  rahatsız  olmuyor ama  tecavüz  nedeniyle  başvurduğunuzda  ya  dava açılmıyor,  açıldığında  da  sonuç  alınmıyor.  Bugüne kadar  bizim  dosyalarımızda  bir  kişi  bile  ne  kötü muameleden  ne  tecavüzden  ceza  aldı.  Zaten Türkiye’de  tecavüzden  mahkûm  olan  tek  bir  güvenlik  görevlisi  olmadı.  Genel  olarak  beraat  ve  zaman aşımı.  O  kadar  zamana  yayıyorlar  ki...  Sonuçta  dosyalar  AİHM’de  kazanılıyor”  dedi.  Keskin,  cinsel işkencenin  nedenlerine  ilişkin  soruyu  “Hem  istedikleri  ifadeyi  almak  için  hem  erkeksi  dürtülerle yapıyorlar.  Adli  nedenle  gözaltına  aldıkları  bir  çok kadına  da  bunu  yapıyorlar,  onları  konuşturmak  gibi bir  dertleri  yok.  Bölgedeyse  savaş  politikası  zaten hakim,  bütün  savaşlarda  kadınlar  savaş  ganimeti olarak  görülüyor”  şeklinde  yanıtladı. 

Gözaltında  Taciz  ve  Tecavüze  Karşı  Hukuki 
Yardım  Projesine  1997-2012  döneminde  347 
kadın  ve  transseksüel  başvurdu.  Bunlardan  4  u  zorla fuhuş  yaptırıldığını,  8’i  işkence  sonucu  bebeğini düşürdüğünü  10’u  ise  3.5-10  yaş  arasındaki  çocuğuyla  birlikte  işkenceye  uğradığını  söyledi.  Tecavüze uğrayan  kadınların  5’i  hamile  kalırken,  suç  duyurusunda  bulunanlardan  40’ı  ağır  baskı  nedeniyle  yaşadığı  yeri  terketmek zorunda  kaldı.  •  Uçan  Süpürge 


Savaşın  gölgesinde  bir  Eylül  dünya  barış gününü  kutlamak  için  insanlar  sokaklara dökülecek.  Barışın,  insanlık  için  ne  kadar önemli  olduğu  bir  kez  daha  haykırılacak  sokaklarda. 
Savaş  isteyenlere  isyan  edilecek.  Ama  buna  rağmen savaşta  sürmüş  olacak. 

Savaş  sürecek;  çünkü  savaştan  çıkar  sağlayanlar var.  Kimi  ekonomik,  kimi  siyasi,  kimi  ise  kişisel  çıkar peşinde.  Geçen  yıldan  beri  Ortadoğu  coğrafyasında yoğunlaşan  savaşın  bir  de  bu  yanı  var.  Sokaklara dökülen  halk  demokratik  bir  sistem  talep  ederken, savaştan  rant  elde  edenler;  halkın  taleplerini,  emeklerini,  verdikleri  bedelleri  suistimal  ediyor.  Kadınlar, gençler,  işsizler  gibi  özgürlük,  demokrasi  talebiyle sokaklara  çıkan  bir  çok  kesim  savaş  yani  'devrim' sonrası  sürecin  dışında  tutuldular.  Tunus,  Libya, Mısır  gibi  geçen  yıl  halk  isyanının  yaşandığı  ülkelerde yığınla  sorun  çözüm  bekliyor.  Hemde  halkın  talebi¬ nin  tam  tersine  çözüm  arayışı  olan  iktidarlardan. 

Geçen  yıldan  beri  devam  eden  Arap  kalkışması¬ nın  bu  seferki  durağı  Suriye.  Ancak  Suriye  diğer Arap  ülkeleri  gibi  değil.  Halklar  ve  mezhepler  açısından  kozmopolitik  yapısı  Suriye'de  gelişen  savaşı daha  karmaşık  hale  getirmiş  durumda.  Uluslararası güçlerin  çıkarları  arasında  halkın  talepleri  daha  şim¬ 


Nevvaya  Jin 


Bu  sistemde  kadın  nefes  alamıyor 


Yaşamın  her  alanı  kadınlara kapatılmış  durumda.  Kadınlar bu  sistem  içerisinde  kendilerini  ifade  edemiyorlar  ve  onların önüne  tek  seçenek  konuluyor. 

•  Haber  MERKEZİ 


Son  yıllarda  kadınlara  yönelik  gelişen  hak ihlalleri  ve  artan  kadın  katliamları;  devletlerin  kadın  bedeni  ve  kadın  ticaretinden  elde ettikleri  gelirler  giderek  artıyor.  Bu  yönelimler  ve kadın  hareketlerinin  durumunu  KJB  (Yüce  Kadınlar Topluluğu)  Koordinasyon  üyesi  Kavvenda  Herekol değerlendirdi.  Herekol  KJB'  nin  bu  konudaki  görüşlerini  gazetemizle  paylaştı.  Koma  Jinen  Bilind Koordinasyon  üyesi  Kavvenda  Herekol,  mevcut  sistemlerin  bir  kriz  ve  kaos  yaşadıklarını,  bu  krizin  ve kaosun  sonuçlarından  en  çok  kadınların  etkilendiğini belirtti.  Herekol,  "kapitalist  modernite  güçleri  çok ciddi  bir  sıkışmayla  birlikte  kriz  ve  kaos  halini  yaşıyorlar.  Dikkat  ederseniz  Batı  eksenli  gelişen  sistem karşıtı  hareketler  var.  Giderek  bu  sisteme  tepkiler artıyor.  Sistem  karşıtı  tepkiler  Amerika'dan  tutalım Yunanistan'a  kadar  her  yere  yayılıyor.  Wall  Street işgal  eylemleriyle  başlayan  süreç  önemlidir.  Sistem karşıtları  bu  eylemlerde  bir  araya  geldiler.  'Biz  %  99' u  temsil  ediyoruz.  Bir  avuç  egemenlikçi  ve  sömürücü güç  var.  Hayat  bize  aittir,  dünya  bize  aittir'  üzerinden tepkiler  gelişti.  Bu  eylemlere  feministler,  çevreciler, anarşistler  yani  sistem  karşıtı  birçok  kesimler  katılım sağladılar"  dedi.  Kavvenda  Herekol,  bu  eylem  ve  tepkileri  önemli  bulduklarını  ve  bunun  sürmesi  gerektiğini  ifade  etti.  Devamla,  "bu  tepkiler  sürebilir  mi,  ne kadar  etkili  olur  ve  sonuç  alır?  Bunu  zaman  belirleyecek.  Sistemin  kendi  merkezinde  ne  düzeyde  tıkandığını  ve  baş  aşağı  gittiğini  gösteriyor.  Bunu  iyi  görmek gerekiyor"  vurgusunu  yaptı. 

Kadınların  bu  sistemle  sorunları  var 

Kadınların  bu  sistemle  barışık  olmadıkları  için saldırılara  ve  katliamlara  maruz  kaldıklarını  vurgulayan  Herekol  şöyle  devam  etti:  "Bu  sistem  en  çok kadınlar  aleyhinedir.  Diğer  yandan  toplumları  da çürümeye  götürüyor.  Ekonomik  krizler,  işsizlik, fuhuş  ve  uyuşturucu  kullanımında  yaşanan  artışların düzeyi  toplumsal  anlamda  yaşayan  çürümeleri, manevi  değerlerden  kopuşu  ifade  ediyor.  İnsanları daha  fazla  saldırgan  hale  getiriyor.  Aslında  toplum bir  'savaş  halindedir'  desek  daha  yerli  yerinde  olacak.  Her  gün  onlarca  kadın  taciz  ve  tecavüze  uğruyor.  Kadınlara  dönük  adı  konulmamış  katliam  devam ediyor"  dedi.  Kavvenda  Herekol,  tüm  bunların  sistemin  cinnet  halini  gösterdiğini  ve  bu  cinnetin  toplumun  her  kesiminde  ortaya  çıkmaya  başladığını  söyledi.  "Kendisi  olmaktan  çıkarılmış,  tamamen  bireyciliğin  ön  planda  olduğu  bir  toplum  var.  Sahte  ve  köksüz  yaşamla  sanal  hale  getirilmiş  bir  gençlik  var. 
Böyle  bir  durumda  şiddet  kaçınılmaz  hale  geliyor" 


dedi.  Kadınların  sistemin  hedefinde  olduğunu, bunun  sebebinin  ise  sistemin  gerçekliğini  en  iyi kadınların  gördüğünü  ifade  eden  KJB  koordinasyon üyesi  Kavvenda  Herekol  devamla:  "Sistemin  dışında kalan  ve  gerçekliğini  en  iyi  görebilen  kadınlardır.  Bu kadına  saldırıyı  arttıran  en  önemli  faktördür.  Kadının iradesini  kırarak,  kadını  sistem  içileştiriyor.  Hani  hep vurguladığımız  kadının  sömürüsü  üzerindeki  beş  bin yıllık  tecavüz  kültürü  işte  bunun  ifadesidir.  Kadının zihinsel,  bedensel  her  türlü  iradesi  kırılarak  sistemi taşıyabilir  ve  sürdürebilir  hale  getiriyor." 

Sistem  tıkanıklığını  kadınla  aşmaya  çalışıyor 

Herekol,  bunun  en  somut  örneğini  Avrupa'da kadınların  büyük  bedeller  vererek  elde  ettikleri  hakların  ellerinden  alınması  olduğunu  belirtti.  Ekonomik kriz  nedeniyle  ilk  olarak  Avrupa'da  kadınların  işten çıkartıldığını,  fuhuşun  yasal  hale  getirildiğini  söyleyen  Herekol,  "bu  sistem  kadını  uluslararası  fuhuş ticaretinde  en  önemli  meta  haline  getirdi.  Sadece fuhuş  ve  genel  evler  üzerinde  de  değil,  vücudunun tamamı  sunuluyor.  Parça  parça  yapılıyor  bu,  saç telinden,  kaşına,  gözünden,  tırnağına  değin  her şeyiyle  tamamen  piyasa  nesnesi  haline  geitiriliyor. 
Kadınlar  her  türlü  yaşam  alanlarından  uzak  tutuluyor. 
Yani  kadının  düşünsel  ve  fiziksel  bütünlüğü  bırakılmamış.  En  kötüsü  de  çok  ciddi  bir  özgürlük  yanılsaması  var"  vurgusunu  yaptı.  Herekol,  erkek  egemen sistemin  şiddet,  saldırı,  sömürü  karakterini  taşıdığını ve  bununla  da  cinselliği  zirveye  tırmandırdığını  belirtti.  "İnsanlar  artık  cinsellik  içerisinde  düşünemez, öngöremez  hale  geldi.  Yaşamı  felç  ediyor.  Ve  bunu kadınla  yapıyor.  Kadını  tamamen  bu  sistemin  sürdürebilir  aracı  haline  getiriyor.  Mesela,  Almanya  yıllık olarak  fuhuştan  40  milyar  dolar  elde  ediyor,  yine Amerika'da  fuhuş  yapan  kadınların  sayısının  1,5  milyon  olduğu  söyleniyor.  Latin  Amerikan'dan  Tayland  'a kadar  kadın  bedeni  devletlerin  en  önemli  gelir  kayna¬ 


ğı  halinde.  Devletler  birebir  bu  sektörle  gelirler  sağlıyorlar.  Beş  bin  yıllık  erkek  egemenlik  sistem,  en  fazla da  kadını  düşürerek,  felç  ederek,  cinsel  meta  olarak piyasaya  sürüyor.  İşte  kapitalist  sistemin  iflası  diyoruz  ya  budur  iflas,  bunun  ötesi  yok.  Her  yönü  ile batan  bir  sistem." 

Ortak  mücadele  kadına  kazandırır 

KJB  koordinasyon  üyesi  Herekol  feminist  hareketlerin  son  yıllarda  gündemlerinde  olan  seks  işçiliği üzerindeki  tartışmalara  da  değindi.  Kadın  hareketlerinin  bu  konudaki  farklı  yaklaşımlarının  sisteme  hizmet  edebileceğini  vurgulayarak  şunları  ifade  etti. 
"Erkek  egemenlikli  sistem,  kadını  yaşamın  en  dibine çekerek,  fuhuş  bataklığında,  onun  bedenini  bu  kadar çirkin,  ahlaksız  derin  bir  sömürüye  tabi  tutacak. 
Kadını  cinsel  iştah  malzemesi  haline  getirerek;  toplumu  da  böyle  uyuşturarak  kendi  sömürüsünü  derinleştirmeye  çalışırken;  kalkıp  da  bazılarının  bunu  bir sektör  olarak  tanımlaması,  iş  gücü  olarak  tanımlaması  tamamen  bir  sapmadır.  Bunun  başka  bir  ifadesi yoktur.  Bunun  elle  tutulur,  anlaşılır,  kabul  edilebilir hiç  bir  yanı  yoktur.  Aslında  bunu  savunanların  varlığı, sistemin  onları  ne  düzeyde  kör  ettiğini  ve  kadını kadın  eliyle  vurmaya  çalıştığının  göstergesidir.  Bu sadece  sisteme  ve  sistemin  kadın  üzerinden  sömürüsüne  hizmet  eder"  dedi.  Kavvenda  Herekol,  kapitalist sisteme  karşı  feministlerin,  kadın  aktivistlerinin, kadın  kurum  ve  kuruluşlarının  birlikte  hareket  etmesi gerektiğini  söyledi.  "Kadınların  bu  sistem  karşısında kendilerini  koruyabilmeleri  için  ortaklaşmaları  gerekiyor.  Kapitalist  sistemin  bu  pervasızlığının  önüne geçebilmek  için  kadınların  iradi  bir  güce  sahip  olmaları  önemlidir.  Kadın,  kendi  bedeni  üzerinde  söz  hakkına  sahip  olmalı.  Kendi  kararlarını  kendisi  almalı  ve yaşamın  her  alanında  olmalıdır.  Bu  da  ancak  demokratik,  cinsiyet  özgürlükçü  ve  ekolojik  bir  toplumla yaratılabilir"  belirlemesini  yaptı. 


Savaşının  gölgesinde  ‘barış  günü’ 


diden  kaybolmuş  gözüküyor.  Kimse  Suriye'de  yaşayan  halkların  ne  istediğini  sormuyor.  Çıkar  sahibi  her kes  Suriye  halkı  adına  konuşuyor,  karar  alıyor  ve uyguluyor.  Şu  anda  Suriye'de  yürütülen  savaş  uluslararası  ve  bölgesel  güçlerin  savaşı.  Dolayısıyla  her  gün biraz  daha  karmaşıklaşıyor.  Belkide  'Ortadoğu'nun uyuyan  devi'  mezhep  savaşlarını  tekrar  uyandırmayı planlıyorlar.  Suriye  ile  başlayan  ve  Lübnan’a  sıçrayan Alevi-Sunni  çatışması  ne  yazık  ki  böylesi  bir  şeyi düşündürüyor.  Aslında  bir  çok  veri  sürecin  mezhep savaşlarına  doğru  evrildiğinin  kanıtı.  Ancak  böylesi bir  durumun  Ortadoğu’nun  felaketi  olacağı  da  kesin. 

Ortadoğu'da  yaşanan  savaşın  sonuçları  ise henüz  bilinmiyor.  Ne  kadar  insan  yaşamını  kaybetti.  Kaç  insan  evinden,  köyünden,  şehrinden  oldu. 
Kaç  insan  yakınlarını  kaybetti.  Kaç  çocuk  yetim kaldı...  Kaç  insan  işsiz  kaldı.  Tabii  ekolojik  yıkımı, savaşın  maliyetini  de  saymıyoruz.  Yine  Ortadoğu savaşlarında  bir  tarih  yok  oluyor.  Dünyanın  en  eski medeniyet  merkezleri  bir  bir  harebeye  çevriliyor. 
Tarihi  dokular  yok  ediliyor.  Kısacası  savaşın  her 


yüzünü  Ortadoğu  halkları  çok  derinden  yaşıyor. 

Ortadoğu'da  yaşanan  bir  diğer  savaşta;  Kürt  halkının  kırk  yıla  yakındır  süren  özgürlük  savaşıdır. 
Ortadoğu'nun  sömürülen  en  büyük  halklarında  biri olan  Kürtler,  yıllardır  aynı  savaş  organizasyonları tarafından  bölünmüş,  parçalanmış,  kimliksiz,  dilsiz bırakılmıştı.  Bugün  kendi  diktatörlüklerinin  sonuçlarıyla  yüzleşen  iktidar  zihniyetleri,  Kürtleri  onlarca kıyımdan  geçirmiş;  bu  kıyımı  yaparken  de  uluslararası  güçlerden  destek  almışlardı.  Ne  acıdır  ki  o zaman  Kürtlerin  kıyımı  için  destek  aldıkları  güçler, bugün  kendi  iktidarlarını  alaşağı  etmek  için  birleşmiş  dürümdalar.  Sorun  burada  kimin,  kiminle  birleştiği  değil  sadece.  Esas  yakıcı  olan;  egemen  zihniyetin çarkını  besleyen  herkesin,  bir  gün  bu  çarkla  yüzleşeceğidir.  Çünkü  karakteri  gereği  egemenler  hep  itaat bekler.  Yine  büyük  güçlerin  çıkarlarına  engel  olmamakta  önemlidir  bu  ilişkilerde.  Aksi  durumun  nasıl olduğunu  Ortadoğu'da  iki  yıldır  yaşanan  gelişmeler¬ den  görmekteyiz. 

İşte  barış  ayına  böylesi  bir  gerçeklikle  giriyoruz. 


Savaşın  gölgesinde,  barış  talepleri  dillendirilecek. 
Sokaklara,  savaşın  mağdurları  çıkacak.  Onlar  haykıracak  barışı.  Çözüm  talep  edecekler.  'Başka  bir dünya  mümkün'  diyecekler.  En  çokta  kadınlar  yerini alacak  bu  kutlamalarda.  Onlar  katmerleşmiş  acılarını  hafifletmenin  yollarını  arayacak  barış  umudunda. 
Gençler  ve  çocuklarda  çıkacak  sokaklara  tabi. 
Çünkü  onların  yaşamları  daha  başlamadan  ellerinden  alınmış.  Ama  savaşın  tarafları  olmayacak  o sokaklarda.  Ya  da  güvenlik  adına  ortalığı  savaş  alanına  çevirecekler.  Savaşın  mağdurları,  savaşın  taraflarını  barış  sokaklarına  indirebilirse  barış  daha  kolay gelişecek  oysa.  Ortadoğu  ve  dünyanın  savaşa  değil barışa  çok  acil  ihtiyaç  duyguğu  kesin.  Sorunları  çözmenin  yönteminin  savaş  olmayacağı  da  her  geçen gün  kabul  gören  bir  durum.  O  halde  kollarını  savaş için  sıvıyanlara  karşı  barış  taraftarlarını  çoğaltmak gerekiyor.  Savaşın  geçmiş  ve  geleceğimizi  yok  ettiğini,  barışın  ise  geleceği  kazanmak  olduğunu  kavramak  ve  kavaratmak  bir  insanlık  görevi  olarak  herkesin  önünde  durmaktadır. 

Barış  ayına  girerken,  barışa  ihtiyaç  duyan  herkesin  1  Eylül  Dünya  Barış  Günü'nü  kutluyoruz. 

ÎMOTfflg/a  $c/i 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avrupa  gündem 


Güncel  bakış 


Enfal  ve  ganimetleşen kadınlar 


Bahman  Ghobadi’nin  Annemin  Ülkesinin  Şarkıları  adlı filmini  izlerken  bir  kareye  takılı  kalıyor  gözlerim. 
Yüzlerce  Kürt  kadını.  Siyahlara  bürünmüş,  ağıt  yakan, dövünen  kadınlar.  Karlara  düşen  cesetler  ve  onlara  bakarak yakınlarını  arayan  kadınlar...  sadece  kadınlar...  ve  yaşamayı başarmış  bir  kaç  erkek.... 

Enfale  kadar  uzanan  bir  soykırım  süreci... 

Enfal...  kanayan  yaramız.  Yıllar  geçse  de  dinmeyen  acımız. 

Bir  Araplaştırma  harekatı...  Irak  ve  Saddam  rejimi. 

Bir  hakikat  olarak  Kürtler  ve  bu  hakikati  parçalamaya  çalışan bir  operasyon... 

Zaman  23  Şubat  ile  6  Eylül  1988  tarihlerini  gösteriyor. 
Hedef  Kürtdistan  toprakları  ve  Kürt  halkı.  Trajik  olan  ise böyle  bir  sindirme  operasyonuna  Kuran-ı  Kerim’den  bir  sure¬ nin  adının  verilmiş  olması. 

Yani  “Enfal”.  Yani  ganimet. 

İslam  orduları  için  düşmanlarının  ganimetini  ele  geçirme  izni veren  Enfal  Suresi. 

Saddam  Hüseyin  bu  dini  sureyi  kullanarak  Kürt  halkını  katletmeyi  mübah  gördü.  Ne  de  olsa  bu  anlayışa  göre  iktidar  sahipleri "İslam11,  Kürtler  ise  kafirdi.  Yani  günahkar... 

Onlara  göre  yeryüzünden  silinmesi  gereken  bir  halk. 
Operasyon,  Ali  Haşan  el-Mecit  tarafından  yürütülür.  Hani  o nam-ı  değer  "Kimyasal  Ali" ... 

Enfal  Operasyonu  boyunca  binlerce  Kürt  köyü  tahrip  edilir. 
Kimyasal  saldırıların  ardından  halk  bir  araya  toplanarak  kamplara nakledilir  ve  nakledilen  Kürtlerin  büyük  çoğunluğu  katledilir. 

Kadınlar  ve  çocuklar  özel  kamplara,  yaşlılar  Irak’ın  güneyine  yollanır.  15  ile  50  yaş  arası  çok  sayıda  erkek  ise  büyük  bir  gizlilik  içinde  katledilir.  Enfal  Operasyonu’nda  öldürülen  Kürtlerin  sayısına dair  açıklamalar  yapılmakla  birlikte  bu  sayının  en  az  100.000  olduğu  söylenir.  Kürtler  ise  180.000’i  rakamlar. 

Operasyonu  bizzat  koordine  eden  "Kimyasal  Ali"  ise  pişkince şunu  söylemekten  çekinmez:  "Nereden  çıkıyor  bu  abartılmış 180.000  rakamı?  100.000’den  fazla  olmamıştır."  Kürdün  yüz bininin  önemi  mi  olur!.. 

Bu  soykırımdan  sonra  60.000  yetim  çocuk  kalır  geride. 
Çoğunluğu  kız  çocuğu...  Çünkü  erkek  çocuklarda  katledilmiştir. 
100  bine  yakın  ise  "dul  kadın". 

Katledilen  binlerce  Kürdün  cesetleri  bulunamaz.  Özellikle erkeklerin  ve  erkek  çocukların...  Irak’ta  ortaya  çıkan  toplu  mezarlarda  ise  bir  kısmına  ulaşılır. 

Yine  Enfal  Operasyonu  sonucu  Kürdistan’dan  kaçırılan  yüzlerce  genç  kızın  ve  binlerce  çocuğun  büyük  bir  bölümünden  bir  daha haber  alınamaz.  Sonradan  ele  geçirilen  Saddam’ın  gizli  belgeleri, bazı  görgü  tanıklarının  ifadeleri,  Baasçıların  suç  ortaklığını  yapmış bazı  kişilerin  itirafları  ve  hayatta  kalabilmiş  çok  az  insanın  anlattıkları,  yaşanan  soykırımın  boyutlarını  ortaya  çıkarır.  Esir  alınan kadınların  bir  kısmı  katledilmiş  bir  kısmı  ise  farklı  Arap  ülkelerine cariye  olarak  satılmıştı. 

Saddam  Hüseyin  tarafından  Kürdistan’dan  toplanıp  esir edilen  Kürt  kadınları,  devletin  “ganimetfolarak  ele  alınır.  Kürt kadınlarının  bir  kısmı,  Baasçı  bürokrat  ve  Arap  aşiretleri  arasında  bölüştürülüp,  geri  kalan  kısmı  da  Saddam  taraftarı  Arap devletlerine  satılır.  Kürt  kadınları,  Mısır,  Kuveyt,  Katar, Bahreyn,  Umman,  Suudi  gibi  devletler  ile  bazı  Arap  kabile  reislerine  kadar  uzanan  bir  köle  ticareti  yapılır. 

Bu  köle  ticareti  ise  kayıtları  bulunan  ve  Mısır'a  satılan  18 
Kürt  kızının  açığa  çıkarılmasıyla  gün  yüzüne  çıkar.  Ele  geçirilen kayıtlarda  Kürt  kızlarının  gece  kulplerinde  çalıştırılmak  üzere satıldıkları  belgelenir. 

Yıllar  geçti  aradan,  ancak  Kürt  halkı  halen  kaybettiği  evlatlarının izini  arıyor.  Binlerce  Kürt  kadını  yaşadığı  bunca  acının  izini  taşımakla  kalmadı.  Aynı  zamanda  kayboldu.  Ve  bir  kez  daha  kendi  tarihimizi  aydınlatmamızı  ve  kaybolan  hakikatimizi  bulmamızı  istiyorlar. 

Çünkü  hakikat  kaybettirilen  halkımızda  ve  kaybettirilen  Kürt kadınlarında  gizlidir. 


‘Zoraki  evlilikler’e  karşı  proje 


Den  haag  Ronahi  Kadın  Meclisi  yeni  dönemde  katılımcı politikalara  ağırlık  veriyor. 
Zoraki  evliliklere  karşı  aktif mücadele  ile  kadın  bilinçlenmesini  hedefliyor. 

•  Aylin  GÜNEŞ 


Den  Haag  Ronahi  Kadın  Meclisi  yakın zamanda  3. Kongresini  gerçekleştirdi. 
Meclis  üçüncü  dönemi  daha  güçlü  ve  daha katılımcı  karşılayabilmenin  hazırlıklarını  yapıyor. 
Ronahi  Kadın  Meclisi;  kadınları  ortak  bir  payda  da buluşturan,  tartıştıran,  özgür  iradeleriyle  katılımlarını  sağlayan  ve  ortaklaşarak  toplumsal  alanını  genişleten  çalışmalara  imza  attıyor.  Meclis  kendi  çalışmalarını  üç  esas  üzerinde  yürütüyor.  Bunlar;  kadının örgütlenmesi,  ekip  çalışması,  kollektif  ve  komün  tarzının  güçlendirilmesi;  yine  bu  iki  başarıyı  sağlamada yöntem  zenginliğini  geliştirme  hedefleri  var. 

Den  haag'da  göçmen  kadınların  yaşadıkları  sorunları,  kadın  meclisininin  bundan  sonraki  hedeflerini  ve  projelerini  Ronahi  Kadın  Meclisi'nin  örgütleme komisyon  sözcüsü  Pervin  Oğuz  gazetemizle  paylaştı. 

Göçmenler  benimsenmiyor 

Den  Haag'da  yaşayan  Kürt  ve  göçmen  kadınların yaşadıkları  sorunları  değerlendiren  Ronahi  Kadın Meclisi  örgütleme  komisyon  sözcüsü  Pervin  Oğuz; "Den  Haag,  Hollanda  da  bulunan  diğer  azınlık  ve göçmenlerin  en  yoğun  yaşadığı  yerlerden  biridir. 
Farklı  halklardan  olan  bu  toplumların  özellikle  kentin belli  bölgelerinde  konumlandırılması  onların  rahatlıkla  gözlemlenebilmesi  olanağını  sağlıyor. 
Çoğunluğunu  Müslüman  halkların  oluşturduğu  bu göçmen  ve  azınlıklar  Afrika  ve  Ortadoğu  ülkelerinden  geliyor.  Hollanda,  son  yıllarda  Polanya, Bulgaristan  gibi  Balkan  ülkelerinden  de  önemli  ölçüde  göç  alan  ülkeler  arasında.  Savaş  koşullarından dolayı  Kuzey  Kürdistan’dan  gelen  Kürtlerin  yaklaşık 
15  bin  nüfusu  olduğu  belirtiliyor.  Bu  verilerden  yola 
çıkarak  göçmenlerin  Hollanda’nın  emekçi  halklarını oluşturan,  yine  bu  ülkenin  en  zorlu  koşullarında; kapitalizmin,  gerek  ekonomik,  sosyal  gerekse  de kültürel  anlamda  en  derin  çelişkilerini  yaşayan  halklar  olduğunu  söyleyebiliriz.  Mülteciler,  entegrasyon dayatmaları  ile  Hollanda’nın  da  yabancılar  diye  tabir ettiği  ve  benimseyemedikleri  kesimlerdir.  Son  yıllarda  Hristiyan  Avrupa  ülkelerinde  gelişen  İslam  karşıtlığı  da  göz  önüne  alındığında,  bu  halkların  karşılaştıkları  zorlukları  anlamak  biraz  daha  kolaylaşıyor" dedi.  Oğuz,  bu  zorlu  koşullarda  kadınların  sorunları¬ nın  daha  da  katmerleştiğini,  bu  sistemde  yaşayan her  kadının  esas  sorunun  özgürlüğe  yaklaşımında olduğunu  belirtti.  "Kapitalizmin  bir  özgürlükler  sistemi  olarak  empoze  edildiğini  unutmamak  gerekir. 


Sosyoekonomik  yapısı,  geri  olarak  tanımlanan  ülkelerden  gelen  göçmen  kadınların  en  büyük  yanılgısı, bu  ülkede  özgürlüğü  yaşayabileceği  algısındadır. 
Burada  yaşayıp  da  özgür  olduğunu  düşünmek  aslında  kadının  kendi  doğasını,  tarihini,  gerçeğini  bilmediği  anlamına  gelmektedir.  Bir  de  Kürt  kadınıysanız o  zaman  özgürlük  anlayışınızın  ve  tanımınızın  bir halkın  özgürlük  mücadelesiyle  bütünleştiğini  ve orada  çok  daha  derin  bir  anlam  kazandığını  görürsünüz."  diye  ifade  etti. 

Duygu  ve  düşüncede  ortaklaşmak  önemli 

Pervin  Oğuz,  sorunların  aşılmasında  esas  belirleyici  olan  etkenin  örgütlenme  ağının  genişletilmesi  olduğunu,  meclisin  bu  konuya  eğilerek  önemli sonuçlara  vardığını  söyledi.  Komisyonların  bu hedefe  dönük  çalışma  yürüttüklerini  de  ifade  eden Oğuz  devamla;  "en  kutsal  değerin  ortaklaşma olduğu  ve  ortaklaştıkça  toplumların  diğer  kesimlerine  farklı  renk  ve  kültürlere  ulaşılabileceği  giderek gerçeklik  kazanmaktadır.  Genişleyen  ve  büyüyen ve  büyüdükçe  ortaklaşan  örgütlülükler  ağı... 
Örgütlü  gücünüz  kadar  sorunlara  çözüm  getirebilirsiniz"  vurgusunu  yaptı.  Pervin  Oğuz,  tüm  kadınlara  ulaşamadıklarını,  ataerkil  sistemin  parçaladığı ve  birbirinden  koparılmış  kadınları  buluşturmak için  çaba  harcadıklarını  söyledi. 

İhtiyaçlara  göre  kadınlarla  buluşacağız 

Önümüzdeki  dönemde  Ronahi  Kadın  Meclisinin planlamalarına  da  değinen  Oğuz,  yeni  dönemi  daha güçlü  ve  daha  katılımcı  karşılamanın  hazırlıkları  içerisinde  olduklarını  belirterek  şöyle  devam  etti: "Öncelikle  birbirinden  koparılan,  ayrıştırılan  kadınları  buluşturmak  ve  onları  ortak  iradeye  katma  hedefimiz  var.  İslam  maskesi  altında  halkımıza  inkar  ve imha  politkalarını  dayatan  ve  halkımızı  bölen AKP’nin  ve  Fetullah  Gülen'in  etkisinde  kalan  Kürt kadınları  var.  İnançlı  Kürt  kadınlarına  gerçekte  İslam öğretisinin  ne  olduğu  konusunda  gerek  ev  ev  dolaşarak,  yapılacak  olan  İslam  sohbetleri  gerekse  de kendi  camimizde  vereceğimiz  kuran  dersleriyle kadınlarımıza  ve  çocuklarımıza  ulaşacağız.  Alevi Kürt  kadınlarına  ulaşmak  ve  onlara  dönük  etkinlik  ve 


çalışmaları  organize  etmek  amacıyla  meclisimizdeki Alevi  Kürt  kadın  arkadaşlarımızdan  bir  komite  oluşturduk.  Kürdistan’ın  diğer  bir  parçası  olan  Rojava’lı Kürt  kadınlarının  oluşturduğu  Yekitiya  Star  Komisyonu’nu  oldukça  önemsiyoruz.  Meclisimiz  bünyesinde kurumsal  çalışmalarımızın  organizasyonlarını  gerçekleştiren  Helin  Kadın  Vakfı’mızın  ilk  planda  hedeflediği  seminerler  ve  ortak  etkinlikler  var." 

"Zoraki  evlilikler"  karşı  kadınlar  birleşiyor 

Oğuz,  müslümanlar  arasında  zoraki  evliliklerin sıkça  gündemlerine  geldiğini,  konuya  ilişkin  çalışmalarının  Ekim  ayında  yapılacak  kadın  buluşmasıyla başlatacaklarını  söyledi.  Pervin  Oğuz; "  Den  haag'da yaşayan  diğer  Müslüman  azınlık  ve  göçmenlerde sıkça  görülen  “Zoraki  Evlilikler  ”  başlıklı  projeyi  Ekim ayının  ilk  haftasında  bir  kadın  buluşması  ile  gerçekleştireceğiz.  Kasım  ayı  itibariyle  kapitalizmin  tüketim  çılgınlığı  karşısında  ‘ekonomik  ve  bilinçli  yaşam’, ‘ekolojik  yaşam  ve  çevre  bilinci’  başlıklarıyla  da  dört bölümde  devam  eden  bir  grup  kadına  sertifika  belgesini  de  vereceğimiz  bir  eğitim  programı  da  var önümüzde.  Yine  Helin  Kadın  Vakfının  diğer  kadın kurumlan  ile  ortak  planlayacağımız  8  Mart  kutlamasına  güçlü  ve  renkli  bir  katılımı  hedefliyoruz.  Örgütleme  çalışmalarının  kültür  çalışmalarından  bağımsız gelişmeyeceği  bilinci  ile  bu  yıl  özellikle  oluşturduğumuz  Kültür  Komisyonumuzun  kadın  korosu,  kadın folklor  grubu  ve  bir  de  organize  edeceği  Kürtçe  dil dersleri  planlamalarınız  da  var"  dedi.  Oğuz,  Kürt  halkının  ve  kadınlarının  Rojava  ve  Şemzinan’da  tarihi fırsatları  yaşandığını  dile  getirdi.  "Böylesi  önemli  bir süreçte  Önderliğimizin  özgürlüğünü  sağlanmak  için her  türlü  mücadeleyi  yürüteceğiz.  Halk  olarak  birbirimize  karşı  duymamız  gereken  sorumluluk  gereği, örgütlülüklerimize  güç  katmanın,  onları  sahiplenme¬ nin  zamanıdır.  Bu  hassasiyetle  meclisimizdeki  her arkadaşımızın  önümüzde  duran  ve  yapmak  zorunda olduğumuz  işlerimizi  sıralarken  öncelik  sırasını  biz kadınların  halkımızın  özgürlüğünün  boynumuzun borcu  olduğu  bilinciyle,  toplumsal  sorumluluklarımızı  gözeterek  ön  sıraya  taşıma  gayreti  içersindeyiz.  Ve yaşadığımız  kentteki  Kürt  kadınlarını  duyarlı  demokrat  kadınları  meclisimize,  çalışmalarımıza  güç  vermeye  çağırıyoruz"  dedi. 


Pussy  Riot'a  iki  yıl  hapis  cezası 


Rusya  Ortodoks  Kilise'sinde  "Meryem  Ana Feminist  Oldu"  şarkısını  söyleyen  Pussy  Riot feminist  punk  eylem  grubunun  üç  üyesi,  "holiganlık"  suçlamasıyla  iki  yıl  hapis  cezasına  çarptırıldı.  Hakim, kadınları  "kafirlikle  suçladı. 

Rusya'da  Pussy  Riot  adlı  feminist  punk  grubunun  üyeleri  Maria  Alyokhina  (24),  Nadezhda  Tolokonnikova  (22) ve  Ekaterina  Samutcevich  (30),  "holiganlık"  suçlamasın¬ dan  iki  yıl  hapis  cezasına  çarptırıldı. 

Hakim  Marina  Syrova,  Pussy  Riot  üyelerini  "kafirlikle" suçladı,  kilisede  söyledikleri  şarkı  nedeniyle  dini  nefretle holiganlık  suçunu  işlediğini,  Rusya  Ortodoks  Kilisesi'nin inananlarını  rencide  ettiklerini  ve  kamu  düzenini  hiçe  saydıklarını  söyledi. 

*  Hakim,  duruşma  salonuna  girdiğinde  izleyenler "Utan"  (Pozor)  diye  bağırmaya  başladı. 

*  Mahkeme  salonunun  dışından  Pussy  Riot  şarkısı çalınmaya  başlaması,  içerde  gülüşmelere  neden  oldu. 

*  Pussy  Riot  üyeleri,  duruşma  boyunca  cam  kabinin içinde  olmalarına  rağmen,  kelepçeleriyşe  beklediler. 

*  Duruşma  esnasında  iki  bin  kişi  mahkeme  önünde gösteri  yaptı. 

*  Duruşma  sırasında  mahkeme  önünde  gösteri  yapan muhalefet  liderlerinden  bazıları  ve  satranç  şampiyonu  Garry Kasparov  gözaltına  alınanlar  arasındaydı.  Görgü  tanıkları  en az  24  kişinin  kelepçelenerek  gözaltına  alındığını  söyledi. 

•  Bianet 
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İran'da  üniversiteler  kapılarını  kadınlara  kapatıyor 


İran'da  36  üniversite,  77  akademik  alanda kadınlara  eğitim  vermeyeceğini  açıkladı.  Önümüzdeki  eğitim  döneminde,  Haziran  ayı sonunda  sınava  giren  1  milyon  660  bin  kişiden  üniversiteye  hak  kazanan  935  bin  kişinin  13  Ağustos'a kadar  okumak  istedikleri  bölümü  ulusal  eğitim  kurumuna  bildirmeleri  ve  ajanstan  onay  gelmesi  için  beklemeleri  istendi. 

İran  Bilim  Bakanlığı  bazı  mesleklerin  kadının doğasına  uygun  olmadığını  söyledi.  Bilim Bakanlığfnm  eğitimin  yaygınlaşmasından  sorumlu müdürü  Seyid  Abofazi  Hassani'nin  konuyla  ilgili  ilk açıklaması  şöyle:  "Üniversiteler  giriş  sınavlarının sonuçlarının  yanısıra  toplumun  ihtiyaçlarını  da  gözönünde  bulunduruyor.  Tarım  mühendisliği  ve  madencilik  gibi  ağır  iş  gücü  gerektiren  bazı  alanlar,  kadınların  doğasına  uygun  değil.  Geçmiş  tecrübeler  gözönü- ne  alındığında  kadınların  bu  bölümlerden  mezun olsalar  bile  bu  alanlarda  aktif  çalışmıyorlar.  Bu  da  üniversite  mezunlarının  işsiz  kalmasıyla  sonuçlanıyor." 

İran'da  kadınların  en  çok  başvurduğu  bölümler ampirik  bilimler,  insani  bilimler,  sanat  ve  yabancı diller.  Yasaklananlar  arasında  ise  muhasebe, mühendislik,  kimya,  İngiliz  literatürü,  otel  işletmesi gibi  bölümler  var. 

ÜNESCO'ya  göre,  İran  kadın  öğrenci  oranının  en yüksek  olduğu  ülke.  Üniversite  mezunlarının  yüzde 60'ını  kadınlar  oluşturuyor.  •  Haber  Merkezi 


Tunuslu  feminist  kadınlar 

Arap  dünyasında  İlk  feminist  gruplar  Tunus’ta  örgütlendi  ve  ilk  başlarda  yasal  olmayan  gruplar,  birçok  değişimden  sonra  resmi  statüsü  olan  kurumlara  dönüştüler. 


•  Güle  CAN 


“  *  rap  Baharı”  olarak  nitelenen  ayaklanmal\ lar  döneminin  ilk  kalkışması  Tunus’-  ta /“^gerçekleşti.  Tunus’un  yoksul  bir  bölgesindeki  küçük  Sidi  Buzid  kentinde,  17  Aralık  2010 
günü,  zabıta  görevlilerince  elinden  tezgahı  alınan bir  işportacı  kendini  yaktı.  Bunun  yerel  halk  üzerinde  yarattığı  infial  kolluk  güçleri  tarafından  sert biçimde  bastırlması  bir  isyana  yol  açtı. 

Böylece  Tunus,  “Yasemin  Devrimi”  adı  verilen siyasal  dönüşümü  gerçekleştirerek,  başındaki despotu  kovan  ilk  Arap  ülkesi  oldu. 

Tunus,  Arap  dünyasında  2011  yılı  başından itibaren  boy  veren  halk  ayaklanmaları  sonucunda uzun  süreli  despotik  rejimleri  yıkarak  demokrasi¬ ye  geçiş  süreçlerine  yönelen  ilk  ülkelerdendir. 
Söz  konusu  süreçlerin,  demokrasinin  yaşayabilirliğini  ve  kalıcılığını  kanıtlayan  birer  sosyal  ve  siyasal  başarıya  dönüşmesi  bölge  ülkeleri  ve  özelde de  kadın  hareketleri  için  yaşamsal  önemdedir. 

Devrim  öncesi  Tunus  yönetimi,  Tunus’taki kadının  statüsünü,  tüm  Arap  ve  Müslüman  ülkele¬ re  örnek  olabilecek  düzeyde  görüyordu.  İçerde ise,  kadın  hakları  aktivistlerinin  daha  çok  adalet, eşitlik  ve  insan  hakları  için  çabaları,  çoğunlukla görünür  değildi.  Örneğin,  Demokratik  Kadınlar Grubu,  yönetim  tarafından  çok  sıkı  kontrol  ediliyordu.  Bu  birliğin  birçok  üyesi,  rejim  baskısı  ve polis  şiddeti  mağduruydu. 

İlk  feminist  gruplar  T unus’ta  örgütlendi 

Kadınların  Mağrip’in  siyasal  yaşantısına  katılımı  1930’lu  yılların  ortalarına  dayanıyor. 
Tunuslu  Demokrat  Kadınlar  Grubu  (ATFD)  ve Tunuslu  Kadınlar  Araştırma  ve  Geliştirme  Birliği (AFTVVRD),  herhangi  bir  gerilemeye  karşı  direnecek  örgütler  arasında  başı  çekiyor.  Daha fazla  hak  verilmesi  için  kampanyalar  sürdürüyorlar  ve  kadın  haklarıyla  ilgili  temel  konuları İslamcılarla  görüşmeye  ve  tartışmaya  başlamak konusunda  ısrarcılar.  Arap  dünyasında  İlk  feminist  gruplar  Tunus’ta  örgütlendi  ve  başlarda yasal  olmayan  gruplar,  birçok  değişimden sonra  resmi  statüsü  olan  kurumlara  dönüştüler. 

Tunuslu  Demokrat  Kadınlar  Grubu  (ATFD) 

10  yıllık  bir  geçmişe  sahip  olan  feminist  gele¬ 


neğin  mirasçısı,  Tunuslu  Demokrat  Kadınlar Grubu  (ATFD)  da  1989’da  resmen  tanındı.  80’li yılların  başından  itibaren  önemli  politik  olaylar nedeniyle  militanlar  toplanmaya  başladı  ve  ‘demokratik  kadınlar’  adı  altında  resmi  olmayan  bir grup  olarak  tanındılar.  ATFD  amaç  olarak  İnsan Hakları  Evrensel  Bildirgesi  ve  1979  Kopenhag Konvansiyonu’nu  referans  göstererek  kadınlara yönelik  her  türlü  ayrımcılığa  karşı  mücadele  etmeyi  benimsemişti.  Kadınların  dayanışma  içinde, objesi  olmaya  devam  ettikleri  ayrımcılığa  karşı mücadele  ettikleri  bir  yerin  olmasını  isteyen  ATFD’ nin  birkaç  yüz  üyesi  vardı.  Modernlik  söyleminin taşıyıcısı  olarak,  politik  ve  dini  alanın  ayrılmasının yanında  açıkça  saflarını  aldılar  ve  etkileri  az  olmasına  karşın,  kadınların  durumuyla  ilgili  sorunları irdeleyen  entelektüel  çevrelerce  de  göz  ardı  edilemeyecek  denli  ciddi  bir  etkinlik  kazandılar. 

Tunus  feminizmi,  kadınların  içinde  bulunduğu durumu  ele  alarak  aynı  amaçlar  çevrevesinde  bir araya  gelme  ihtiyacında  doğmuştur.  Feministlerin  çıkış  talepleri  karşısında  birbirinden  farkı  olmayan  siyasal  formasyon  varlığını  gösterdi.  Bu  da mücadelenin  kadınlarca  üstlenmesi  gerekliliğini ve  kadınlık  olayının  siyasal  alana  getirmesine  yol açtı.’  Yıllardır  aksamayan  ve  ideolojik  devamlılığı olan  feminist  hareketin  bu  mücadele  de  az  sayı¬ 


daki  üyesinin  de  beklenmeyecek  ölçüde  önemli bir  etkisi  oldu.  Siyasal  biçimlenmede  kadının  statüsü  için  pozisyon  almayı  güçlükle  engelleyebiliyorlardı.  Kadın  sorunsalı  zamanla  muhafazakârlar  ve  modernistler  arasında  en  önemli  çatışma noktalarından  birini  oluşturdu. 

Bu  hareket  mücadele  ısrarı  ile  kamusal  hayatta  kadın  varlığına  gittikçe  yer  açılmasını  sağladı  ve kendini  ifade  etmek  isteyen  feminist  söylemin özgürleşmesini  gerçekleştirdi.  Birkaç  senede kadınların  varlığı  Tunus  kamusal  alanında  karakteristik  bir  özellik  olarak  belirdi. 

Kadınlar  mücadele  alanını  genişlettiler 

Kadın  ve  insan  haklarıyla  ilgilenen  Tunus  organizasyonlarının  tümü  kadınların  baskısıyla  düşüncelerine  ve  taleplerine  kadın  hakları  sorunsalını eklemek  zorunda  kaldı. 

En  sonunda  kadınlar,  kanunların  yapılmasında temel  kaynak  olarak  dini  kurumlara  koşmayı  ilk eleştirenler  oldular.  Buna  karşın  kamu  kurumları- nın  savunucuları  şöyle  birsöylem  geliştirdiler;  toplumun  sosyal  ve  siyasal  yapısını  oluşturan  yazılı  ve yazılı  olmayan  kuralların  radikal  bir  şekilde  yeniden  okunması  ve  uygulanması  gereklidir... 

Kadınlar  kendi  özgün  haklarını  savunurken, demokrasi  için  de  mücadele  alanını  genişlettiler. 
Cinslerin  eşitliğini  talep  etmeleri,  muhalefet  güçlerince  arzu  edilen  demokrasi  biçimine  ilişkin  sorunları  açıkça  ortaya  koyuyordu.  İktidardaki  otoritenin baskısına  karşı  mücadele  vermek  söz  konusu  olduğunda  ön  saflara  geçmekten  çekinmiyorlardı. 

Sokakları  boş  bırakmadılar 

Uzun  soluklu  bir  mücadele  deneyimi  sonrasında  kadınlar  meselenin  kâğıt  üstünde  kalacak  bir kadın-erkek  eşitliğinden  ibaret  olmadığının, sorunlu  yanın  zihniyet  olduğunun,  haklarının  kendilerine  bahşedilmeyeceğinin,  onu  ancak  mücadeleyle  elde  edebileceklerinin  gittikçe  daha  fazla farkına  vardılar.  Bu  nedenle  kadın  hakları  konusunda  ‘Yasemin  Devrimi’  sonrası  da  değişmeyen cinsiyetçi  politikalar  karşısında  sokakları  boş bırakmayıp  direnmeyi  sürdürdüler. 

Diktatörlüklere  karşı  ayaklanan  Arap  kitleleri¬ nin  önemli  bir  kesimini  oluşturan  işçi-emekçi  sınıfın  kadınları,  sözleriyle  ve  eylemleriyle  kadının özgürlüğünün  ve  haklarının  asıl  garantisinin mücadeleye  atılmak  olduğunu  günümüzde  de  net biçimde  haykırmaktan  geri  durmuyorlar... 


Ataerkil  zihniyet  ve  barış 

Geride  kalsa  da,  1  Eylül  Dünya  Barış  Günü,  tüm  özgürlük  ve demokrasi  yandaşlarına  kutlu  olsun.  Bu  günle  ilgili  tarihi  bilgileri  biraz  okuyunca  enteresan  bir  gerçekle  karşılaştım.  1  Eylül Dünya  Barış  Gününü  BM  (Birleşmiş  Milletler)  kutlamıyormuş.  Bu  tarihi gün,  Hitler  faşizminin  1  Eylül  1939  tarihinde  Polonya’yı  işgal  ettiği  gün olması  nedeniyle  eski  Doğu  bloku  ülkeleri  tarafından  dünya  barış  günü olarak  kabul  edilmiş  ve  dünyada  çatışmaların  önlenmesi  ve  barışın  kurulması  temelinde  bilinçlenmenin  sağlanılmasını  hedeflemiş.  Ama  BM, Doğu  blokunun  dağılmasından  sonra  dünya  çapında  bir  organizasyon olmasına  rağmen  bu  tarihi  değil  de,  kendi  kuruluş  günü  olan  21  Eylül’ü barış  günü  olarak  kabul  etmiş.  Birçok  çevre  BM’nin  21  Eylül’ü  belirlemesini  anlamsız  bulmaktaymış. 

Tabii  barış,  demokrasi  ve  özgürlük  değerlerini  bağrında  taşıyan  bir kavram.  Hitler  faşizminin  Polonya’yı  işgali  ardından  dünya  insanlığına yaşattığı  büyük  yıkıma  karşı,  1  Eylül’ün  barış  mücadelesi  günü  olarak belirlenmesi  diğerinden  daha  anlamlı.  Savaşın,  faşizmin  ve  militarist  politikaların  savunucusu  olan  devletlerin  Hitler  faşizminin  ilk  iktidara  gelişi  ve kontrolden  çıktığı  döneme  kadar  bu  iktidara  adeta  göz  yummalarını  ele alırsak,  1  Eylül’ün  temsil  ettiği  günü  unutturmaya  çalışmaları  anlaşılırdır. 

BM  kurulduğunda  kendisine,  2  büyük  dünya  savaşı  sonrasında  bir  daha  aynı  vahşet  süreçlerinin  yaşanmaması  temelinde  çalışma  hedefi  ve amacı  koymuştu.  Sorunların  çatışma  ve  savaş  olmadan  çözülmesini  amaçlamıştı.  Ancak  böylesi  bir  organizayonun  hedef  ve  amaçlarda  bu  kadar  önemli  bir  rol  üstlenmiş  olmasına  rağmen  sergilediği  pratiğine  baktığımızda,  köklü  eleştirilerin  yapılmasına  ihtiyaç  olduğu  ortaya  çıkmaktadır. 

İsterseniz  son  dönemlerde  yapılmış  bir  araştırmada  ortaya  çıkan sonuçlara  kısaca  bir  bakalım: 

En  çarpıcı  sonuçlardan  biri,  5000  yıllık  ataerkil  sistemin  savaş  karnesini  gözler  önüne  seriyor.  Diyor  ki  araştırma:  ‘Dünyada  5  bin  600  yılda, 
toplam  15  bin  500'ün  üzerinde  bölgesel  ya  da  ulusal  savaş  yaşanmış,  7 
milyar  insan  ölmüştür.’ 

Ataerkil  sistemin  karakteri  ve  dayandığı  en  temel  kurumlaşma  orduasker  yapılanmasıdır.  Egemenlerin  yönetim  sistemi  olan  devletli  yapıda bir  avuç  sömürücünün  koruyucusu  asker  ve  ordudur.  Böyle  bir  yapılanma  devlet  piramidinin  tepesindekileri,  ezilenlere  karşı,  yine  kendine rakip  olan  bir  başka  sömürgeciye  karşı  hem  savunur,  hem  de  yeni  sömürü  alanları,  yeni  köleler,  yeni  kaynakları  gasp  eder.  Savaş  kavramı  da  bu yapılanmanın  politikasıdır,  yaşam  gücüdür.  Bu  açıdan  bakıldığında savaş-asker-ordu,  gasp-talan  etme-ele  geçirme-tecavüz  etme  vb  uygulamalarla  varolmuşlardır. 

Günümüzde  ‘barış  için’  kurulan  BM’nin  5  daimi  üyesi  devlet  vardır. 
Bu  5  devlet  arasında  ABD,  Rusya,  Çin  de  vardır.  Yukarıda  bahsettiğim araştırmada  deniliyor  ki;  ‘Büyük  bölümü  Rusya  ve  ABD  tarafından olmak  üzere,  silah  üreticisi  ülkeler  toplam  19.1  milyar  dolarlık  silah ihraç  etti...  En  fazla  silahı  2.4  milyar  dolarla  Hindistan  ve  2.2  milyar dolarla  Çin  aldı.’  BM’nin  bu  ‘değerli  üye  devletleri’  barış  söylemlerini  dillerinden  düşürmeseler  de,  savaşın  sürmesi  için  ellerinden  geleni  yapıyorlar.  Bilim  alanında  çalışanlara,  yine  toplumda  ‘iş  alanı  açıyorum  adı altında’  savaş  sanayine  katkıda  bulunmaları  için  ‘işçileştirilen’  kadın  ve 
erkeklere  teşvik  üstüne  teşvik  veriliyor.  Örneğin  ‘Dünyada  bugün  500 
bini  bilim  insanı  olmak  üzere  15  milyon  kişi  silah  ve  silah  geliştirme endüstrisinde  çalışıyor’  deniliyor  bu  araştırmada.  Emekçiler  boyutunda sorgulanması  gereken  bir  konu... 

Araştırmadan  bazı  bilgiler  daha  aktarayım: 

'Dünya  ülkelerinin  savaş  giderleri,  askeri  harcamalar  olarak  1.2  trilyon  dolar.  Bunun  587  milyar  doları  ABD’yeait.  T.8  milyar  insan  savaştan 
etkilenmektedir.  II.  Dünya  Savaşından  sonra  yaşanan  181  savaşın  1701 
(%  94’ü)  üçüncü  dünya  ülkelerinde  olmuştur.  *Son  50  yılda  yaşanan savaşlarda  sivil  ölümlerin  oranı  %90’a  çıkmıştır.  ‘Sivil  savaşlarda  etkilenen  gurubu  özellikle  5  yaşından  küçük  çocuklar  oluşturmaktadır.  1996 
yılında,  çatışma  yaşanan  31  ülkenin  24'ünde,  beş  yaş  altı  mortalite (ölüm)  hızının  %5’den  daha  fazla  olduğu  görülmektedir.  Çatışmalar  sırasında,  çocuk  ölümlerinin  %5’i  doğrudan  travma  nedeniyle,  %  95'i  ise  açlık ve  hastalık  nedeniyle  olmuştur. 

Savaşların  yaratıcıları  elbette  ki,  yaşam  hak  ve  özgürlükleri  ellerinden alınan  halklar,  toplumsal  kesimler  değildir.  Savaş  politikalarına  karşı  öz savunmalarını  yapanlar  değildir.  1  Eylül  dünya  barış  gününün  bu  açıdan, Hitler  faşizminin  insanlığa  yaşattığı  zulüm  ve  katliam  dönemini  hatırlatan bir  gün  olarak  belirlenmesi  oldukça  anlamlıdır.  Günümüzde  daimi  üyeleri¬ nin  yarattığı  çatışma  ve  savaşların  sonuçlarını  ‘tedavi’  etmekten  öteye gidemeyen  BM’nin  varlık  nedeni  tartışılırken,  kendi  kuruluş  gününü  ‘barış günü’  olarak  belirlemesi  de  bir  o  kadar  manidardır. 

Ataerkil  sistem  kurumlan,  devletleri,  politikacıları  ve  zihniyeti  ‘savaşsız  bir  dünya’  diye  bas  bas  bağırsalar  da  siz  siz  olun  inanmayın.  Bunun  en somut  örneğiyle  Kürt  halkı  her  an  karşı  karşıya...  AKP  faşizmi  ve  onun  tayfaları  her  ‘barış,  demokrasi’  dediklerinde  Roboski  olayları  yaşanmıştır, ‘kadın  da  olsa,  çocuk  da  olsa...’  diyerek  ne  kadar  ‘barış  savunucusu’  olduklarını  kanıtlamışlardır. 

Barışı  elbette  ki  egemenler,  savaş  ağaları,  silah  tüccarı  devlet  ve  çevreler  savunmazlar.  Barış  için  ezilenlerin  güçlenmesi,  özgür  iradelerine  saygı duyulmasını  sağlayacak  bir  mücadeleyi  yürütmek  gerekir.  Bunun  da  en somut  örneğini  Kürdistan  topraklarında  yükselen  devrimde  görmekteyiz. 
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Derin  duygular  alemi 

"Yüzlerine  bakın  onların;  kuyruklarına,  vücutlarına  ve  en  önemlisi,  gözlerine.  Dışarıdan  gördüğümüz şeyler  bize  hayvanların  kafaları  ve  yüreklerinde  neler  olup  bittiğine  dair  öyle  çok  şey  anlatıyor  ki." 


•  Hacer  ALTUNSOY 


oğa,  insan  yaşamını  var  eden  temel  olguların başında  gelir.  Doğa  olmadan  insanların  yaşamını  sürdürmesi  düşünülemez.  Tabii  doğada yaşayan  varlıklarda  insan  yaşamı  için  oldukça  önemlidir. 
Mesela  hayvanlar,  insanların  yerleşik  yaşama  geçmesinde belirleyici  faktörlerden  biri  olmuştur.  Evilcileştirilen  hayvanlar  insanın  beslenme  ihtiyacını  karşılaması,  taşınma, barınma  gibi  ihtiyaçlarına  katkı  sunması  açısından  yerleşik  yaşama  geçişte  başat  rol  oynamıştır.  Yine  ekolojik  dengenin  sağlanmasında  da  her  hayvanın  önemli  bir  yeri  vardır.  Peki  yaşamımızın  vazgeçilmezi  olan  hayvanları  tanıyor muyuz?  Mesela  hayvanların  duygu  dünyası  hakkında  hiç bir  fikrimiz  var  mı?  Ya  da  hayvanların  duyguları  var  mı? 

Hayvanlar  kendilerinin  farkında 

insanların  önemli  bir  kısmının  hayvancılıkla  geçimini sağladığını  düşünürsek  aslında  hayvanların  dünyasına  ilişkin  bir  kanı  olduğunu  söyleyebiliriz.  Kürdistan  köylerinde hayvancılıkla  uğraşanların  barındırdıkları  her  hayvana  bir isim  verdiğini  biliyoruz.  İsimlerin  hayvanlara  kimlik  kazandırma  gibi  bir  yaklaşımdan  doğduğunu  düşünmek  yanlış olmaz  sanırım.  Yine  köyde  yaşayan  insanların,  hayvan karakterlerini  analiz  ettiğine  de  şahit  olmuşsunuzdur. 

Doğal  deneyimlerle  elde  edilen  bilgiler  dışında  son  elli yıldır  bilimsel  anlamda  da  'hayvanların  duygular  var  mı?' 
Sorusu  irdelenmektedir. 

Avrupa'da  19.yy  da  hayvanları  koruma  dernekleri kurulduktan  sonra  hayvanlar  farklı  açılardan  incelenme¬ ye  başlandı.  Ancak  esas  sağlıklı  veriler  20.  yüzyılın  ikinci yarısından  sonra  yapılan  araştırmalarla  edildi.  Hayvanların  duygularına  dönük  elde  edilen  bulgular  oldukça çarpıcı  sonuçlara  sahip. 

Kısa  bir  süre  önce  prestijli  bilim  dergisi  Science'ta yayımlanan,  Yeni  Kaledonya  kargalarının  kavramsal  yeteneklerine  ilişkin  makale  de  şu  örneğe  yer  verildi.  "Oxford Üniversitesi'nden  araştırmacıların  yürüttükleri  kontrollü deneylerde,  Betty  ve  Abel  adındaki  iki  kuşun  bir  borunun içindeki  eti  çıkarmak  için  düz  bir  tel  parçası  ile  kanca  biçimindeki  birtel  parçasından  birini  kullanmalarına  izin  verildi.  İki  kuş  da  kanca  biçimindeki  teli  seçtiler.  Ama  erkek  ve daha  başat  olan  Abel  beklenmedik  bir  hareketle  Betty'nin kancasını  kapıverdi  ve  ona  sadece  düz  teli  bıraktı.  Pes etmeyen  Betty  gagasıyla  teli  yerdeki  bir  çatlağa  sıkıştırdı ve  yine  gagasını  kullanarak  Abel'in  çaldığına  benzer  bir kanca  haline  getirdi.  Sonra  kancayı  kullanarak  borunun içindeki  yiyeceği  çıkardı.  Araştırmacılar  Betty'ye  10  kez daha  düz  tel  vererek  deneyi  tekrarladılar;  Betty  9  defasın¬ da  teli  kanca  haline  getirerek  gelişmiş  bir  alet  yaratma yeteneği  olduğunu  ortaya  koydu." 

Yine  farkındalık  olgusunu  sadece  insana  özgü  bir  davranış  olarak  algılarız.  Bu  algımız  bireycilikle  gelişen  bir durum.  ABD'li  yazar  Jeremy  Rifkin  'Hayvanların  duyguları var,  dolayısıyla  hakları  olmalı'  makalesinde  şu  örneği  veriyor:  "Hayvan  davranış  bilimcileri,  bireycilik  duygusundan yoksun  oldukları  için  hayvanların  kendilerinin  farkına varamayacaklarını  öne  sürmüşlerdir.  Ancak  yapılan  araştırmalara  göre  hayvanlarda  da  farkındalık  duygusu  vardır. 
Washington  Doğal  Hayvanat  Bahçesi'nde  kendilerine ayna  verilen  orangutanlar,  aynaları  kullanarak  normalde göremedikleri  yerlerini  aynadan  incelemişler...  Bu  uygulama  orangutanların  kendilik  duygularından  kaynaklandığını  ispatlamıştır.  Atlanta  Hayvanat  Bahçesi'nde  yaşayan Chantek  adındaki  bir  orangutan,  bakıcısının  aktardığına göre,  aynayı  kullanarak  dişlerini  temizlemiş  ve  güneş  gözlüklerini  düzeltmiş.” 

Hayvanların  ölümü  algılayıp  algılamadığıda  sorgula¬ 


nan  konulardan  biri.  Yapılan  araştırmalarda  hayvanların ölüm  acısını  hissettikleri  ortaya  çıkarılmıştır.  Mesela Fillerin  ölen  akrabalarının  yanında  günler  boyu  sessizce beklemeleri,  ara  sıra  hortumlarıyla  onların  vücutlarına  dokunmaları  ölüm  acısını  yaşamaları  olarak  kabul  edilmiştir. 
Afrika  fillerini  inceleyen  Kenyalı  biyolog  Joyce  Poole,  ölülerine  karşı  davranışlarının  "fillerin  derin  duygulara  sahip oldukları  ve  ölümü  bir  dereceye  kadar  anladıkları  konusunda  kendisinde  pek  bir  şüphe  bırakmadığım"  söylüyor. 

Balinalardan  teşekkür1  merasimi 

Bir  başka  çarpıcı  araştırma  ise  domuzlar  üzerinde yapılmıştır.  ABD'deki  Purdue  Üniversitesi'nde  domuzların sosyal  davranışları  üzerine  yürütülen  araştırmada; domuzların  tecrit  edildiklerinde  ya  da  birbirleriyle  oynamalarına  izin  verilmediğinde  hemen  mutsuz  oldukları ortaya  çıkarıldı.  Ruhsal  ya  da  fiziksel  uyaran  yoksunluğu domuzların  sağlık  sorunları  yaşamalarına  ve  daha  sık  hastalanmalarına  yol  açabiliyor.  AB  yetkilileri,  bu  araştırmalar sonucu  2012  yılından  itibaren  geçerli  olmak  üzere domuzları  tecrit  edici  ahır  bölmelerini  yasaklayarak  hayvanları  rahatça  dolaşabilecekleri  barınaklarda  tutmayı zorunlu  hale  getirdiler.  Almanya'da  hükümet  domuz  yetiştiricilerini  her  hayvana  günde  20  saniye  yakınlık  göstermeye  ve  kavga  etmelerini  önlemek  için  onlara  iki-üç  oyuncak  vermeye  teşvik  ediyor. 

Hayvanların  duygularını  30  yıldır  inceleyen  Marc Bekoff 'filler  ağlar  mı?'  makalesinde,  'hayvanların  duyguları  var  mı?'  sorusuna  'elbette  var'  diyor.  Bekoff ;  "Bir  bakın onlara,  dinleyin,  ve  cesaretiniz  varsa  arkadaşları  ve  düşmanlarıyla  bir  aradayken  onlardan  gelen  kokuyu  koklayın. 
Yüzlerine  bakın  onların;  kuyruklarına,  vücutlarına  ve  en önemlisi,  gözlerine.  Dışarıdan  gördüğümüz  şeyler  bize hayvanların  kafaları  ve  yüreklerinde  neler  olup  bittiğine dair  öyle  çok  şey  anlatıyor  ki."  diye  ifade  ediyor.  Marc Bekoff  değerlendirmesini  şöyle  sürdürüyor:  "Hayvan  duygularından  söz  ederken  davranış  ve  sinirbilimsel  çalışmalardan  (sosyal  sinirbilim  adını  almak  üzere  olan  yeni  bir dal)  elde  edilen  bilgilerle  hayvan  duygularının  doğasına dair  söylediklerimi  destekleyen  birçok  bilimsel  destek 


bulunuyor  (buna  bilimsel  his  adını  veriyorum).  Sağduyu ve  önsezi  de  bu  bilimsel  hissi  destekliyor,  bir  yandan  da besliyor,  artık  net  bir  sonuç  var  ortada;  en  azından memeliler  zengin  ve  derin  duygusal  hayatlara  sahipler, oyun  sırasında  neşe  ve  tutku  hissetmekten,  acı  ve  derin keder  yaşamaya  kadar  gidebiliyorlar.  Son  zamanlarda elde  edilen  veriler  ayrıca  kuşların  ve  balıkların  da  duygu sahibi  (sentient)  canlılar  olduğunu,  acı  ve  ızdırap  hissedebildiğini  gösteriyor." 

Bekoff  hayvanların  duygularına  ilişkin  analizini  şu örnekle  ifade  ediyor:  "Bu  beyin  bölgesi  sosyal  organizasyon,  empati,  önsezi,  ayrıca  ani  tepkilerle  ilgili.  Spindle hücreleri  duyguların  işlenmesi  açısından  önemli.  Eğer öteki  hayvanlarda  spindle  hücrelerinin  varlığını  araştırsak bulabiliriz.  Balinalardan  söz  etmişken  şunu  da  anlatalım; ağlara  yakalandıktan  sonra  insanlar  tarafından  kurtarılan bir  kambur  balinanın  kendisini  kurtaran  insanlara  tek  tek gelip  göz  kırptığını  biliyor  musunuz?" 

Hayvanların  duyguları  neden  önemli? 

insan  yaşamının  önemli  bir  parçası  olan  doğayı canlı,  duygu,  düşünce  sahibi  olarak  ele  almamak  yıllarca  doğa  ve  doğada  yaşayan  varlıkların  yok  edilmesine sebep  olmuştur. 

17.  yüzyılda  yaşamış  olan  Descartes'in  insan  olmayan tüm  canlıların  zekasının  olmadığına  dair  düşüncesi;  yüzyıllarca  insanlığı  etkisine  almış  ve  ataerkil  zihniyetle  doğayı  denetimi  altına  alan  insan,  böylece  doğadan  daha  da kopmuştur.  Ancak  yetmişli  yıllarda  yapılan  araştırmalar Descartes'in  bu  görüşünüm  doğru  olmadığını  açığa  çıkarmıştır.  Yeni  araştırmalarla  ortaya  çıkan  bulgular,  insanların  hayvanlara  yaklaşımını  değiştiren  temel  noktalardan biridir.  Henüz  yaygın  bir  durum  olmamakla  beraber,  adım adım  hayvan  hakları  gibi  bir  kavram  yaşamımızda  yerini almaktadır.  Bir  gerçeği  bilmek,  onun  sorumluluğunu  da taşımak  anlamını  içerir.  Dolayısıyla  hayvanların  duygularının  bilincimize  yerleşmesi  onlara  karşı  davranışlarımızı  da değiştirecektir.  Duygular,  bize  insanlığın  toplumsal  hafızasından  aktarılmıştır.  Bunun  diğer  varlıklar  için  de  geçerli olduğunu  unutmamalıyız. 


Böcekler  korunmak  için güneşleniyor 


Tahtakuruları,  güneş  enerjisini kimyasal  maddeye  çevirerek üzerlerindeki  mikropları  öldürüyor.  Bilim  insanları,  böceklerin  mikroplardan  korunmak  için  güneşlendiğini ortaya  çıkardı. 

Kuzey  Amerika'da  yaygın  olarak görülen  Rhopalidae  familyasından  bir tür  tahtakurusunu  inceleyen  bilim insanları,  bu  böceklerin  güneşlenirken üzerlerindeki  mikropları  öldürmelerini sağlayan  keskin  kokulu  kimyasal  maddeler  salgıladığını  buldu. 

Araştırmacılar,  güneş  ışığında  biyosenteze  uğrayan  kimyasal  maddelerin 


daha  sonra  böceğin  vücudunun  üzerindeki  mantar sporları  kapatarak  böceği  mikroplardan  koruyan  bir sistem  oluşturduğunu  açıkladı. 

Simon  Fraser  Üniversitesi  Biyoloji  Bölümü'nden Prof.  Gerhard  Gries,  böceklerin  yuvalarında  bulunan patojenlere  karşı  korunmak  için  güneş  ışığından yararlandığını  belirtti. 

Daha  önce  böceklerin  söz  konusu  kimyasalları  çiftleşmek  için  ya  da  savunma  amaçlı  olarak  salgıladığını düşündüklerini  ifade  eden  Prof.  Gries;  böceklerin,  mik robik  ortakyaşarların  yardımı  olmadan  güneş  enerjisini  kimyasal  maddeye  çevirebilmesini  hayvanlar  alemindeki  en  büyük  mucizelerden  biri  olarak  tanımladı. 
Keşif,  "Entomologia  Experimentalis  it  Applicata"  dergisinde  yayımlandı.  •  Araştırma  Merkezi 


Kuzey  Kutbu hızla  yok  oluyor 


ABD’li  bilim  insanları,  Kuzey  Buz  Denizi’ndeki buzul  miktarının  2007’den  bu  yana  en düşük  seviyeye  indiğini  ve  yaşanan  gelişmenin  en  kötü  iklim  değişikliği  senaryolarının  gerçeğe dönüştüğüne  işaret  ettiğini  belirtti. 

Kuzey  Kutbu’ndaki  buzul  miktarının  korkutucu  bir seviyeye  indiği  ve  mevcut  erime  hızının  birkaç  hafta daha  devam  edebileceği  uyarısı  yapıldı.  ABD  Ulusal Havacılık  ve  Uzay  Dairesi  (NASA)  ve  Ulusal  Kar  ve  Buz Veri  Merkezi’nde  görevli  bilim  insanları,  Kuzey Kutbunda  yaşanan  gelişmenin  etkileri  uzun  süre  hissedilecek  iklim  değişikliğinin  habercisi  olabileceği” uyarısında  bulundu. 

Yapılan  son  analizler,  Kuzey  Buz  Denizi’ndeki buzul  oranının,  18  Eylül  2007’de  ölçülen  miktara kıyasla  70  bin  kilometre  kare  azalarak  4.10  milyon kilometre  kareye  indiğini  gösterdi. 

ABD’nin  Pennsylvania  State  Üniversitesi’ndeki Dünya  Sistem  Bilim  Merkezi’nin  direktörü  olan  Mann, AFP’ye  yaptığı  açıklamada,  “Maalesef  elimizdeki  veriler  en  kötü  senaryolara  işaret  ediyor...  Kuzey  Buz Denizinin  bazı  bölgelerinde  yaşanan  erime  hızı  ve büyüklüğü,  elimizdeki  modellerin  gösterdiğinden  çok daha  kötü”  dedi. 

Kuzey  Buz  Denizi’ndeki  buzullar,  Güneş’ten  gelen ısının  tekrar  uzaya  yansımasını  sağladığı  için Dünyanın  atmosferindeki  ısının  dengelenmesi  adına çok  önemli  bir  rol  oynuyor. 

Küresel  nakliyat  tehdidi 

Bilim  insanları,  Kuzey  Kutbu’nda  her  yıl  yaşanan buzul  kaybının  155  bin  kilometre  kareye  ulaştığını belirtti.  Bu  rakam,  iki  yılda  ABD  büyüklüğünde  buzulun  eridiği  anlamına  geliyor. 

Dünya,  son  10  yıl  içinde  13  defa  sıcaklık  rekoru kırarken,  Grönland’da  yaşanan  buzul  erimesinin  de deniz  seviyesini  tehdit  edici  boyutlara  geldiği  uyarısı yapılıyor.  Bilim  insanları  ve  aktivistler,  atmosfere  salınan  gazların  azaltılması  için  devletlerin  harekete  geçmesi  ve  büyük  sosyal  çalışmaların  yapılması  gerektiğine  dikkat  çekiyor. 

Araştırmacılar,  atmosfere  salınan  zehirli  gaz miktarının  azalması  gerektiğine  dikkat  çekse  de, ticari  kaygılar  buzulları  tehdit  eden  yeni  faktörler arasında  yer  alıyor.  Nakliyat  şirketlerine  bağlı  gemiler,  zamandan  kazanmak  için  en  az  kullanılan  güzergahları  artık  çok  sık  kullanıyor.  VVashington  merkez¬ li  Küresel  Gelişim  Merkezi  raporuna  göre,  ABD  ve Çin  gibi  ülkeler  gaz  salınım  oranını  azaltsa  bile, gelişmekte  olan  ülkelerin  fosil  yakıt  kullanımı  bu  çabaların  üzerini  örtüyor.  «  Araştırma  Merkezi 


Reyhan  baş dönmesini  geçiriyor 


Reyhan  bitkisinin  faydaları  oldukça  fazla.  Kokusu ve  rengiyle  insanı  çeken  reyhan,  baş  dönmesini de  geçiriyor.  Ağız  yaralarına,  hazımsızlığı  ve bağırsak  gazlarını  gideren  reyhan  aynı  zamanda  esans yapımında  kullanılıyor.  Ayrıca  reyhan  arı  sokmalarına  da iyi  geliyor.  Reyhan  bitkisi  evinizin  bir  köşesinde  bulundurun.  Hem  kokusuyla  size  keyif  versin  hem  de  güzelliğiyle etrafınızı  renklendirsin.  •  Araştırma  Merkezi 


Eylül  2012 


kültür-sanat 


Nevvaya  Jin  | 


Gönül  gözüyle  bakanlar  görür 


Benim  yüreğimde  volkanlar kopuyor.  Benim  çıktığım  dönemlerde  bırakalım  kadının politik  olması  saz  çalması bile  bir  sorundu. 


•  Ayşe  KISA 


Otüm  imkânsızlıklara  rağmen  yaşama  sıkı sıkıya  tutunan  biri.  Müziğe  tutkusu  daha yedi  yaşlarındayken  başlıyor.  Kürt  ve  alevi olması  sisteme  muhalif  olmasında  en  önemli  etkenlerden  biri.  Bütün  isyanlarını  yazdığı  türkülerle  dile getirmeye  çalışıyor.  Her  koşulda  üreten  bir  kadın. 
Gönül  gözleriyle  konuşuyor,  yazıyor  ve  çalışıyor. 
Ozan  Şahturna  yaşamını,  müziğe  olan  aşkını  ve  sistemle  olan  kavgasını  gazetemizle  paylaştı. 

1950  yılında  Sivas'ın  Gürün  ilçesi,  Kaynarca 
köyünde  doğdu.  Üç  yaşında  çiçek  aşısı  vurulmadığından  kaynaklı  gözlerini  kaybetti.  10  yaşında  müziğe  başladı.  Onun  deyimiyle  'doğuştan  müziğe  aşık, sisteme  muhalefet  eden' bir  isimdir  Şahturna.  1978' 
de  tedavi  için  yurtdışına  çıktı.  Fakat  12  Eylül  1980 
darbesiyle  ülkesine  dönme  koşulları  kalmadı.  Halen ülkesine  olan  hasretini  eserleriyle  gidermeye  çalışmaktadır.  Ozan  Şahturna  üç  yaşında  kaybettiği  gözleri  için  babasıyla  yollara  düşer.  Babasının  bütün çabası  kızının  gözlerinin  açılması  iken  Ozan  Şahturna babasından  gözlerini  değil  bir  saz  ister.  Bir  gün  hastane  de  onun  gözlerine  bakan  doktora  "gözlerim  yok ama  babam  bana  saz  alabilir"  diyor.  Ve  doktorunda ısrarıyla  Ozan  Şahturna  sazına  kavuşur.  Sazı  eline almamıştır  ama  saza  aşina  olan  biridir.  Babasıyla  gittiği  otelde  sazı  alır  ve  çalmaya  başlar,  sazdan  gelen sese  sözleriyle  eşlik  eder.  Kendisi  de  bu  duruma  şaşırır.  Müzikle  olan  bağını  şu  anısıyla  anlattı  Ozan Şahturna:  'Çamurdan  radyo  yapıyordum.  Çocuklarla da  aram  çok  iyi,  onlara  arı  tutturuyordum.  Daha sonra  o  radyonun  içine  arıyı  koyuyordum  ve  arının sesini  dinliyordum.'  Ailesinin  desteği  ona  cesaret verir.  İlk  plağını  14  yaşında  çıkarır.  İlk  solo  olarak  söylediği  parçayı  bizimle  paylaştı.  "Turna  ile  sohbet deyiz.  Ağlıyor  gözlerim.  Gör  turna  turna...  Şahturna' nın  felek  yaktı  özünü.  Üç  yaşında  aldı  iki  gözünü. 
Görmedim  ay  güneşin  yüzünü.  Dünya  başımda  dar turna  turna."  Bu  onun  ilk  plağıdır,  kısa  zamanda  ses getirir  ve  çok  satılır. 

Yasaklarla  çok  erken  tanıştı 

1970'  lerde  Ankara'da  ilk  yasaklığı  zakirlikle (deyişleri  saz  eşliğinde  söyleme)  öğrenir.  Bu  yasağı şöyle  ifade  eder.  "Cemevlerinde  zakirlik  yaparak öğrendim.  Cem  yaparken  bekçiler  tarafından  beklenirdik.  Evet,  ben  her  dönemin  yasağını  yaşadım. 
Mesela  bir  zamanlar  ‘aleviyim’  demek  yasaktı.  Alevi deyişlerini  söylemek  bile  yasaktı.  Yıl  1970-80'  ler, Denizler  gündemde,  12  Eylül  darbesi...  Tabii  ben daha  farkında  olmadan  bana  yasaklar  dayatıldı. 
Sanırım  bestelerim  sistemi  rahatsız  etmeye  başlamıştı'  diyen  Ozan  Şahturna  bir  deyişle  yaşamını şöyle  anlattı:  'Benim  köyümün  yolu,  okulu  yok. 


Çiçekten,  kızamıktan  kör  oldu  gözlerim.  Şikâyetim yoktur  benim  feleğe.  İsyan  ediyorum  paşaya, beye...'  Yaşadıkları  olayları  örneklendiren  Ozan devamla;  "Turnelerim  başladı.  Kalabalık  bir  ozan grubuyla  Dersim'  de  turnedeyiz. (  Ozan  İhsani, Mahsuni...)  Ben  sahnede  şu  parçayı  seslendiriyorum:  'Yıllar  yılı  boyun  eğdin  ağaya.  Ezildiğin  yetmiyor  mu  vatandaş.  Her  zaman  ağladın,  güldürmediler  yüzünü...'  Bu  arada  polisler  sahnede  bana müdahale  ettiler.  Emniyet  müdürü  komünizm  propagandası  yaptığımı  söyledi.  Ben  komünizmin  ne olduğunu  bilmiyordum.’Ne  demek’  dedim.  Dedi, 'Kızılbaş  komünistliktir’.  Kızılbaşlığın  Alevilik  olduğunu  biliyordum  ama  komünistliği  bilmiyordum.  Üç ay  Kars  cezaevinde  kaldıktan  sonra  Diyarbakır'a sevk  edildim"  diye  belirtti. 'Dersim  amirinin  adı İlyas...  Koluma  vurdular  demir  kelepçeyi.  Ağlıyor, ağlıyor  anam...' deyişini  söyledikten  sonra;  "Bunları hep  bilinçsiz  olarak  söylüyordum.  Sisteme  karşı olduğumu  da  bilmiyordum.  Bir  insanın  inancı  ve ruhu  doğruluğu  bilirse,  hiç  bir  şey  o  insanı  etkilemez.  Beş  yıl  sonra  serbest  bırakıldım.  Cezaevinde çıkarken  bu  komünizmin  ne  olduğunu  öğreneceğim ve  size  karşı  bilinçli  mücadele  vereceğim  dedim." 
ifadelerini  kullandı. 

Sanatçı  topluma  karşı  kendisini  sorumlu  görendir 

Ozan  Şahturna  cezaevinden  çıktıktan  sonra  sözünü  tutar  ve  komünizmi  anlatan  kitaplar  almaya  başlar.  Arkadaşları  ona  bu  kitapları  okurlar.  "Bu  komünizmin  bu  kadar  çilesini  ve  işkencesini  gördüm.  Ben cezaevinde  çıktıktan  sonra  üç  ay  uyuyamadım. 
Korkuyordum.  O  işkence  sesleri  hep  kulaklarındaydı.  Kitaplar  beni  tedavi  etti.  Bu  kitapları  dinledikçe eserler  de  yazmaya  başladım"  dedi.Yazdığı  her  eseri suç  teşkil  etmeye  başlar.  Uzun  havada  söylese,  siyasi  içerikli  olmayan  parçalarda  söylese  sorun  olur. 
Eserlerinden  korkmaya  başlarlar.  Çünkü  eserleri halkta  yankı  buluyordun  Pes  etmez,  baskılar  arttıkça daha  da  çok  eser  yazmaya  başlar.  Zulme,  köleliğe baş  kaldırır.  Ozan  Şahturna  aynı  zamanda  ailesinin 


geçimini  de  sağlamak  durumundadır.  Çalışmak  ister, ancak  ondan  diploma  isterler.  O  pes  etmez,  gider körler  okulunda  diplomasını  da  alır,  çalışmaya  başlar. 

Ozan  Şahturna,  yaptıklarından  hiç  bir  zaman  pişmanlık  duymamıştır.  Ama  dostlarının  vefasızlıkları onu  derinden  üzmüştür.  Bunu  söylemese  de  biz  hissediyoruz.  Tam  bunları  konuşurken  şu  eserini  bizimle  paylaştı.  "Duygular,  değerler  ranta  dönüştü.  İnsan tehlikede,  insanlık  kayıp.  Haramiler  soframıza  üşüştü.  Duygu  tehlikede,  insanlık  kayıp...  "Ozan,  Avrupa'da  eserler  yazmaya  devam  eder,  ancak  eserlerini sunacak  yer  bulamaz.  Bir  kez  daha  sanata  verilen değeri  kendi  şahsında  yaşar.  Önceleri  sistem  ona muhalefet  eder,  sonraları  ise  popüler  sanatla  birlikte, sanatla  uğraştıklarını  söyleyenler  onu  evine  mahkûm ederler.  Ozan  Şahturna  ile  yaptığımız  söyleşi,  tanık olduğu  bir  olay  üzerine  yazdığı  deyişle  devam  etti: "Dağda  Çoban  Haso  diye  birine  soruyorlar.’Sen  PKK' li  misin?’  diye  ve  infaz  ediyorlar.  Ben  buna  ilişkin  o dönem  şu  sözleri  yazdım:  İşkencede  Çoban  Haso/ altı  çocuk  babasıydı  Çoban  Haso/  Ne  doğdu  ne  de yaşadı/  yaşamak  için  koyun  yaydı/  işkencede  Çoban Haso/  koyunlara  kaval  çalan/  sesi  dağlarda  çınlayan/ kim  söylemiş,  kim  inanmış/  anası  dört  gün  aramış/ işkencede  Çoban  Haso..." 

Şahturna,  "sanatçı,  toplumun  yaşadığı  sorunlara karşı  kendisini  duyarlı  kılabilendir.  Bir  ozan  doğa  gibi olmalı.  Arının  işi  nasıl  ki  bal  yapmaksa  bizimde  işimiz eser  yapmaktır.  Bu  eserlerimizin  en  sade  biçimiyle kitlelerle  buluşmasını  istiyoruz.  Ama  önümüzde  bir sürü  engel  var.  Ben  çok  yasaklar  gördüm.  Yasaklar şöyle,  devlete  karşı  olup  da  devlet  gibi  yasak  koyanlar  var.  Bunu  samimiyetim  ve  ruhumla  söylüyorum. 
Benim  yüreğimde  volkanlar  kopuyor.  Benim  çıktığım dönemlerde  bırakalım  kadının  politik  olması  saz  çalması  bile  bir  sorundu.  Bana  insanlar  ermiş  gözüyle bakıyorlardı.  Ama  ben  bunların  hiç  birini  kullanmadım.  İnsanların  duygularını  kullanmadım.  Benliğimle kendimi  ortaya  koydum...  Ben  hiç  bir  engeli  tanımadım.  Tarih  doğruları  bulur.  Bakın  güneşte  yalnızdır. 
Ama  çevreyi  ısıtıyor.  Gönül  gözü  kör  olanlar  benim gördüğümü  görmezler..."  dedi. 


Tamaro’dan:  Var  olan  ada 

Yok  oluş  da,  kurtuluş  da  bizim  elimizde.  Seçim  yapma  sorumluluğu  bize  düşüyor.  Susanna  Tamaro okurlarını  "karası"  düşüncelerden,  "denizi"  kelimelerden  oluşan  adasına  davet  ediyor.  Var  Olan  Ada, yazarın  kimi  gazetelerde  yayımlanmış  kimi  bugüne  kadar  hiç  gün  yüzüne  çıkmamış  yazılarından  oluşuyor.  Tamaro  tıpkı  diğer  kitaplarında  olduğu  gibi  burada  da  yaşamı  sorguluyor  ve  insanın  iç  huzuru,  ölüm, yaşam,  din  üzerine  düşündüklerini  paylaşıyor. 

"Eninde  sonunda  önümüze  iki  yol  açılacaktır.  Ya  sahip  olmak  için  yaşayabiliriz  ya  da  inanç  birliği  için.  Ya kudret  için  yaşayabiliriz  ya  da  aşk  için.  Ya  mutlak  olduğuna  inandığımız  kendi  dar  ufkumuzla  yaşayabiliriz  ya da  alçakgönüllülükle,  sınırlı  bir  görüşe  razı  oluruz  ve  bu  görüşte  hayat  şimdi  ebediyen  olacağı  üzere  olağanüstü  bir  gizemle  ortaya  çıkar  ve  gizem  bizden  mutlak  saygı  bekler. 

Dünyamızın  önünde  bulunduğu  yol  ayrımı  budun  'Her  şey  mümkündür  ve  meşrudur,'  diyen  Faustvari  çılgınlık  içinde  devam  etmek  ya  da  durmak  ve  rotayı  değiştirmek." 

Gerçekten  her  şeyin  yanıtını  dış  dünyada  mı  arıyoruz?  Zihnimizde  aynı  düşünce  dönüp  duruyor:  Bu  ada¬ dan  kurtarılmayı  mı  bekleyeceğiz  yoksa  mutluluk  içinde  yaşamayı  mı  öğrenmeye  çalışacağız? 

2012’de  Can  yayınları  aracılığıyla  okuyucularıyla  buluşan  kitap,  Susanna  Tamaro’nun  farklı  zamanlarda ele  aldığı  yazılardan  oluşuyor.  Bu  kitabı  ilgiyle  okuyacağınıza  inanıyoruz.  Yazarın  yazılarındaki  akıyıcılığı  ve olayları  ele  alışı  her  zaman  ki  gibi  sizin  ilginizi  çekecek.  İyi  okumalar  dileriz. 


Körelmeyen 

vicdanlara 

Türkiye  son  yıllarda  cezaevindeki  uygulamalar  ile sık  sık  gündeme  geliyor.  14  Nisan  2009’da  KCK adı  altında  başlayan  tutuklamalar  ile  binlerce  siyasetçi  cezaevlerine  gönderildi.  Bu  tutuklamalara  cezaevlerinin  kapasitesi  yetmedi.  En  son  adli  tutuklularda  isyan etti.  Yaşam  koşulları  o  kadar  kötü  ki,  iki  tutsak  aynı  yatakta yatıyor,  o  da  yetmiyor  yerlerde  yatıyorlar.  Peki  bu  koşulları sağlıklı  insanlar  kaldıramazken  hasta  tutsaklar  nasıl  kaldırsın?  Çoğu  kanser  hastası  olan  ve  yaşam  mücadelesi  veren hasta  tutsakların  durumu  her  gün  biraz  daha  kötüye  gidiyor.  Hasta  tutsakların  durumunun  ağırlaşması  sadece  ilerleyen  sağlık  sorunlarıyla  bağlantılı  değil.  Tutsakların  sağlık durumları  cezaevi  yönetiminin  keyfi  uygulamalarıyla  daha da  ağırlaşıyor.  Hasta  tutsaklar  tedavi  için  hastahaneye götürürken  şiddete  maruz  kalıyorlar.  Birçok  tutsak  artık hastahaneye  gitmek  istemiyor.  Çünkü  hastahaneye  götürülürken  işkenceye  tabi  tutuluyor.  Bu  nedenlerden  dolayı neredeyse  her  gün  bir  tutsak  cezaevinde  yaşamını  yetiriyor.  Hasta  tutsakların  Adli  Tıp  Kurumuna  yapılan  tüm  başvuruları  ise  sonuçsuz  kalıyor.  Kurum  -gerçi  kurum  deme¬ ye  bin  şahit  lazım-  en  son  skadal  bir  karara  daha  imza  attı. 
Kamuoyunda  aşina  olduğumuz  ve  kadın  örgütlerinin  tahli¬ ye  edilmesi  için  günlerce  eylem  yaptığı;  görme  engelli  ve kanser  hastası  Hediye  Aksoy’un  “sağlık  koşullarının  cezaevinde  kalmasına  uygun  olduğunu”  ileri  sürdü.  Raporda, Aksoy'un  ileri  derecede  görme  engelli  olduğu  yazılmasına rağmen,  sağlık  koşullarının  cezaevinde  kalmaya  uygun olduğu  yazılıyor. 

Hediye  Aksoy’a  verilen  bu  rapor  hasta  tutsaklar  için  bir ilk  değil.  Daha  öncede  bu  kurumun  verdiği  raporlar  ile  birçok  hasta  tutsak  yaşamını  yetirdi.  En  son  Kasım  Demir  ve Süleyman  Acar  cezaevinde  hayata  gözlerini  yumdular. 
Tutuklu  Aileler  derneğinin  açıkladığı  rapora  göre  cezaevlerinde  47’si  ağır  500  hasta  tutsak  var.  Cezaevleri  yerine ölüm  evleri  demek  sanırım  daha  yerinde  olacak,  insanları ıslah  etme  yeri  olarak  devletin  ele  aldığı  cezaevleri  ölüm makinesine  dönüşmüş  durumda. 

Hediye  Aksoy,  bir  patlama  sonucu  18  yıl  önce  gözlerini  kaybediyor.  1998  yılındaki  afla  cezaevinde  çıkan Hediye,  2007  yılında  üzerinde  ifade  verildiği  gerekçesiyle tekrardan  tutuklandı.  Bu  kez  cezaevinde  kanser  hastalığına  yakalandı  Hediye  Aksoy.  Doktor  raporlarında  “yüzde 
85  engelli  olması,  yaşamını  tek  başına  sürdüremeyeceği 
ve  kanser  tedavisinin  tutukluluk  koşullarında  yapılmayacağı"  belirtilmesine  rağmen  Hediye  Aksoy  hala  Bakırköy Kadın  Tutukevi'nde  tutuluyor. 

Peki  bu  insanların  sağlığında  bire  bir  sorumlu  olan  AKP devleti  bu  politikalarıyla  kimi  cezalandırıyor.  Adalet  bakanı bu  ölümler  karşısında  ne  gibi  tedbirler  alıyor.  Sağlık  bakanlığı  bu  skandal  raporlara  neden  ses  çıkartmıyor.  İnsan yaşamını  hiçe  sayan  devlet  yetkililerine  neden  tepkiler  çığ gibi  büyümüyor.  Başka  bir  ülkede  bunlar  yaşansa  adli  tıp kurumu  gözleri  görmeyen  ve  kanser  hastası  olan  birine cezaevinde  kalabilir  raporu  verse  hangi  adalet,  sağlık bakanı  koltuğunda  kalır.  Kendisine  gazeteciyim  diyen hangi  gazeteci  bu  haberi  kaçırır.  Peki  kendisine  Adli  Tıp Kurumu  diyen  hangi  kurum  böyje  bir  raporu  verir.  Hangi tıp  uzmanı  bu  rapora  imza  atar,  insan  olmanın  gereği  olarak  bu  durum  karşısında  sessiz  kalınmaz.  Ama  eğer  vicdanlar  körelmişse  bu  ölümlere  sessiz  kalınır,  insana  dair bir  şey  kalmamışsa  Hediyeler,  Avni  Uçar  ve  daha  yüzlerce hasta  tutsak  ölümlere  terk  edilir. 

Umudu  olmayanlar  yaşama  anlam  biçemez. 

Umudu  olanlar  ise  dört  duvar  arasında  gülümseyebilir. 
Tüm  imkansızlıklara  rağmen  yaşama  tutunabilirler. 
Vicdanlarını  köreltmeyenler  bu  insanlık  dışı  uygulamalar karşısında  sessiz  kalmaz.  Hediye  Aksoy  ve  daha  yüzlerce hasta  tutsak  için  cezaevi  kapılarında  bekler.  Kampanyalar başlatır.  Sokaklara  çıkar.  Hediye  Aksoy’u  da  kadın  örgütleri  bugüne  kadar  yanlız  bırakmadılar.  Sokaklarda  'Hediye kanayan  bir  insanlık  vicdanıdır'  diye  bağırdılar,  haykırdılar. 
Tutuklu  Aileler  ile  dayanışma  derneği  gibi  kurumlar  her  gün hasta  tutsakların  durumana  dikkat  çekiyorlar.  Hepimiz hasta  tutsaklar  için  bir  şeyler  yapabiliriz.  Yeter  ki  durum karşısında  kör,  sağır,  dilsiz  olmayalım.  Vicdanlarımızın sesini  dinlememiz  yeterli  olacak  sanırım  bunun  için. 
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Toplumun  eğitim sorunu 


Fazladan  bir  konu  gibi  gözükse  de  eğitim  ve sağlığın;  tıpkı  bilim  gibi  iktidar  ve  devlet  tekeline  geçmesinin  yol  açtığı  sorunları  kavramak önemlidir.  Devletleşmiş  bilim  nasıl  ideolojik  hegemonyanın  en  etkili  aracı  konumunda  ise  iktidarla  bü  - tünleşmiş  eğitim  ve  sağlık  da  aynı  karakteri  yansıtır. 

Eğitim  toplumun  deneyimlerinin  teorik  ve  pratik bilgiler  halinde  mensuplarına  özellikle  gençlerine özümsetme  çabası  olarak  tanımlanabilir.  Çocukların toplumsallaşması  toplumun  eğitim  etkinliği  ile  yürütülür.  İktidar  ve  devletin  değil  toplumun  en  önemli görevidir.  Çünkü  çocuk  ve  gençler  kendisinindir. 
Hem  hak  hem  görev  olarak  çocuk  ve  gençlerini  kendi geleneklerine,  toplumsal  doğa  özelliklerine  göre  ye  - tiştirmek,  kendisine  dönüştürmek  yaşamsal  bir  konudur.  Kendi  varlığını  sürdürme  sorunudur.  Hiçbir toplum  var  oluş  hakkını  ve  bunun  için  gençlerini  eğitme  görevini  başka  bir  güçle  paylaşamaz,  devredemez.  Söz  konusu  güç  devlet  veya  çeşitli  iktidar  aygıtları  bile  olsa  bu  hak  ve  görevini  devredemez.  Aksi 


halde  kendini  egemenlik  tekellerine  teslim  etmiş sayılacaktır.  Eğitim  hakkının  kutsallığı  var  oluştan kaynaklanmaktadır.  Hiçbir  güç  başta  anne-baba  olmak  üzere  toplumu  kadar  çocukları  ve  gençlerine  ne yakın  olabilir,  ne  de  onlar  kadar  yakın  olma  gereğini duyar.  Tarih  boyunca  uygarlıkların  en  büyük  toplum karşıtlıklarından  biri  toplumu  çocuk  ve  gençlerden yoksun  bırakma  eylemidir.  Bu  eylemlerini  iki  yolla gerçekleştirirler.  Ya  büyüklerini  imha  ederek  köleleştirir,  ya  da  iktidar  katında  değerlendirmek  için  sözde eğitmek  amacıyla  alırlar.  Savaşların  en  önemli  amaçlarından  biri  en  değerli  mal  olarak  çocukları,  kızları, genç  erkekleri  bu  iki  yolla  içlerinde  eriterek  devşirme ocakları  oluşturmaktır,  oluşturur.  İlkel  bürokrasinin temeli  böyle  başladığı  gibi  uygarlık  tarihi  bir  açıdan bu  yöntemle  hem  toplumu  zayıflatmak,  hem  de bürokratik  aygıtların  gücünü  oluşturma  eylemidir. 
Topluma  karşı  toplum  oluşturmak.  Doğal  topluma karşı,  iktidar  ve  devletin  toplumunu  oluşturmak.  Bu oluşumda  öz  toplumundan  soyutlanmış  çocuk  ve 


gençlere  bambaşka  dil,  kültür,  tarih  öğretilir.  Özüne yabancılaştırma  temel  hedeftir.  İktidarsız  yaşamaları imkânsızlaştırılır.  Hem  ideolojik  hem  maddi  olarak en  devletçi  kimlik  kazandırılır.  Devlet  ve  iktidar  onlar için  var  oluşun  tek  geçerli  yolu  haline  getirilir.  Hem kendilerini  devlet  ve  iktidar  sayarlar  hem  de  böylelikle  doğal  toplumla  zıtlaştırırlar.  Bazen  devletin  toplumuyla,  toplumsal  doğa  aynılaştırılır.  Bu  yanlıştır.  Çelişkilidir.  Uygarlık  tarihi  bu  çelişki  üzerine  bina  edilmiştir.  İktidarların  eğitimi  gasp  etmelerinin  altında bu  tarihi  gerçeklikler  yatar.  Yoksa  topluma  karşı  eğitim  görevi  umurlarında  değildir.  Bir  sermaye  sahibi işçilerini  ne  kadar  eğitiyorsa,  iktidarda  hükmettiklerini  o  mantıkla,  kendi  kul-işçileri  olarak  eğitir.  Adı  bürokrasi  de  olsa  mensupları  en  alt  düzeyden  en  üste kadar  kul  olarak  yetiştirilir. 

Özellikle  ulus-devlet  iktidarları  tüm  toplumun çocuk  ve  gençleri  üzerinde  tekellerini  öncelikle  eğitim  yoluyla  örerler.  Kendi  tarih,  sanat,  dini,  felsefi zihniyetiyle  yoğurdukları  kişiler  artık  eski  ailelerinin değil,  iktidar  sahiplerinin  öz  çocukları,  mallarıdır.  Büyük  yabancılaşma  böyle  kurumlaştırılır.  Burjuvazi eğitim  açısından  tüm  halk  toplumu  üzerinde  en  yoğun  tekeli  kuran  sınıftır.  İlk  ve  orta  eğitimi  mecbur kılıp,  iş  bulmak  isteyenlere  de  üniversite  diplomasını hatırlatınca  toplum  gençliğinin  üzerindeki  yabancılaşma  ve  bağımlılaşma  kıskacı,  kafese  alınma  süreci zorunluluk  kazanmış  demektir.  Zor,  maddi  güç  ve eğitim  toplumu  sömürgeleştirmenin  dayanılması  güç silahları  haline  gelmiş  demektir. 

Dolayısıyla  toplumun  uygarlık  tarihi  boyunca  devlet  ve  iktidarın  eğitim  aracıyla  kendine  karşı  yürüttü¬ 


ğü  savaştan  en  çok  darbe  almış  oldukları  rahatlıkla belirtilebilir.  Toplumların  eğitim  hakkı  gerçekleştirilmesi  en  zor  haklarıdır.  Ulus-devletin  ve  hegemonik tekellerin  devasa  güçleri  karşısında  toplumun  eğitim yoluyla  var  oluşunu  sağlama  tarihin  en  zorlu  dönemi¬ ne  girmiştir.  İdeolojik  hegemonya  son  iletişim  devrimiyle  tüm  toplum  üzerinde  yürüttüğü  medya  savaşıyla  (sömürgeleştirmeyi  askeri,  ekonomik  yönü kadar,  belki  de  ondan  daha  yoğun  ve  çaktırmadan yürütmesi  nedeniyle)  daha  başarılı  bir  yeniden  kültürel  sömürgeciliği  yürütmektedir.  Toplumun  bu  kültürel  fetih  ve  sömürgeciliğe  karşı  en  temel  var  oluş araçları  olan  kendi  öz  ahlak  ve  politik  mücadelesiyle direnmesi  tek  özgürlük  ve  kurtuluş  yoludur.  Gençlerini  kaybeden  toplum  veya  tersine  toplumunu  kaybeden  gençlik  yenilmiş  olmaktan  öte  kendi  varlık hakkını  kaybetmiş,  ona  ihanet  etmiş  demektir.  Gerisi çürüme  dağılma  ve  yok  olmadır.  Buna  karşı  temel toplumsal  görevi  varoluşunun  temel  araçları  olarak kendi  eğitim  kumullarını  geliştirmektir.  İçerik  olarak bilimsel,  felsefe,  sanatsal,  dilsel  yorumlarını  bilim-iktidar  yapılanmasından  ayrıştırmaktır.  Anlam  devrimini  başarmaktır.  Aksi  halde  toplumsal  varlığın  ahlaki,  politik  dokularını  görevsel  kılmak  mümkün  olmaz. 

Böylelikle  eğitim  sorunu  özünde  toplumun  ahlaki ve  politik  kumullarını  (dokularını)  zorunlu  kıldığı gibi  ahlak  ve  politikanın  da  esas  olarak  görevi  toplumsal  eğitimi  gerçekleştirmektir.  Kendini  eğitme¬ yen  toplumun,  kendi  öz  ahlak  ve  politik  kurumunu geliştirme  ve  ayakta  tutma  imkânı  ortadan  kalkacağı  gibi  var  oluşu  da  sürekli  tehlike  altında  yaşamaktan,  çürümek  ve  dağılmaktan  kurtulamaz. 


Kadın  kazanımlarına tırpan! 


Hatırlamak  kurtuluşun  sırrıdır 


Nesrin  AKGÜL  /  Özgür  Gündem  Gazetesi 


Dünyada  kadınların  sosyal,  siyasal,  ekonomik,  kültürel  ve  diğer  tüm  alanlarda  koşullarını  düzeltmek,  giderek  daha  fazla  hak  elde etmek  ve  yaşama  daha  aktif  ve  üretken  katılabilmek için  büyük  mücadeleler  verdiği  bir  gerçek.  Tarih boyunca  tanınmış-tanınmamış,  kayda  geçmiş-geçmemiş  nice  kadın  bu  uğurda  çaba  sarf  etmiş,  acı  çekmiş,  bedel  ödemiştir.  Dünyanın  herhangi  bir  yerinde kadınlar  lehine  kazanılmış  en  küçük  kazanım  zamanla  diğer  yerlerde  de  sahiplenilen,  büyütülen  evrensel bir  kazanıma  dönüştürülmeye  çalışılmıştır. 

Kadınların  uğruna  en  sancılı  mücadeleyi  verdikleri  ve  hala  vermeye  devam  ettikleri  haklardan  biri  de eğitim  hakkıdır.  Kadınlar  yüzyıllar  boyu  bu  haktan mahrum  bırakılmış,  okuyup-yazma,  eğitim  görme hakkı  yalnızca  erkeklerin  yararlanabildiği  bir  ayrıcalık olmuştur.  Kadınların  eğitim  yuvalarına  kabulü  pek  de uzun  olmayan  bir  geçmişe  sahiptir.  Hatta  günümüzde  hala  eğitim  hakkına  kavuşamamış  büyük  bir  kadın nüfusu  vardır.  2009  yılı  başlarında  yapılan  bir  istatiğe  göre;  okuma-yazma  bilmeyen  ve  eğitim  hakkından yoksun  bir  milyardan  fazla  yetişkinin  üçte  ikisi  kadındır.  Yine  280  milyonluk  Arap  dünyasında  her  iki kadından  biri  okuma-yazma  bilmemektedir. 

Dünyada  okuma-yazma  oranını  yükseltmek  ve  eğitimsizliği  gidermek  için  çeşitli  seferberlikler  geliştirilirken  özellikle  şeriat  anlayışının  geliştiği  Ortadoğu  ülkelerinde  tersine  bir  yönelimin  giderek  güçlenmesi  kaygı vericidir.  Bu  konuda  en  uç  örnekler  olarak  Taliban  otoritesinin  kendini  hissettirdiği  Afganistan  ve  Pakistan örnekleri  dikkat  çekicidir.  Yine,  Suudi  Arabistan'da  ve son  toplumsal  alt  üst  oluşlardan  sonra  radikal  İslamcı hareketlerin  iktidarda  güç  kazandığı  Mısır,  Libya, Tunus  gibi  ülkelerde  kadınlara  getirilen  kısıtlamalar onların  eğitim  olanaklarını  da  sınırlandırmaktadır. 

Çağ  atlama  ve  Ortadoğu  ülkelerine  “muassır  medeniyeti  ve  toplumsal  gelişmeyi”  taşırma,  rol  modelliği  yapma  iddiasında  olan  Türkiye'nin  AKP  iktidarı döneminde  diğer  birçok  alanda  olduğu  gibi  eğitim alanında  da  özellikle  kadınlar  aleyhine  düzenlemele¬ re  gittiği  bilinmektedir.  Daha  önce  sekiz  yıllık  zorunlu eğitimle  kız  çocuklarının  daha  uzun  okuması  gerekmekteyken  şimdiki  düzenlemeyle  dört  yıl  okuduktan sonra  okula  devam  etme  zorunluluğu  kaldırılmıştır. 
Bununla  amaçlananın  kız  çocuklarının  eve  kapatılıp erkenden  evlendirilmesi,  geleneksel  kadın  rollerine bürünerek  çocuk  yetiştirip  kocasına  hizmet  etmesi olduğu  açıktır.  “Kadının  yeri  evidir”  anlayışını  sürekli dillendiren  ve  islamın  geleneksel  kadın  anlayışını  tüm topluma  giydirme  çabasında  olan  AKP'nin  Türkiye'de kadını  ulaştığı  noktadan  daha  geriye  çekme  gayreti bu  politikadan  da  açıkça  görülmektedir. 

Kadınların  eğitim  haklarını  gaspetmenin  en  son  ve çarpıcı  örneğini  de  İran  sergiledi.  Basında  yer  alan haberlere  göre;  İran'da  36  üniversite  “haremlikselamlık”  uygulaması  başlatarak  önde  gelen  bazı 


bölümlerinin  kapılarını  kadın  öğrencilere  kapattı.  Kadınların  kabul  edilmeyeceği  77  bölüm  arasında  mühendislik  ve  bilim  dalları  başı  çekiyor.  Bu  bölümlerin kadınların  son  zamanlarda  en  çok  ilgi  gösterdikleri bölümler  olduğu  belirtiliyor.  Yine,  İngiliz  dili  ve  edebiyatı,  tercümanlık,  otel  yönetimi,  arkeoloji,  işletme, eğitim  ve  danışmanlık  gibi  alanlar  da  kadın  öğrencilere  kapatılıyor.  “Bazı  bölümlerin  yalnızca  erkekler  için uygun  olduğu”  gerekçesine  bağlanan  bu  uygulamayla  toplumsal  ve  bilimsel  hayatın  birçok  alanı  kadınlara  kapatılmış  oluyor!  Buna  karşılık  bazı  bölümlere  de yalnızca  kadınların  alınacağı  belirtiliyor. 

İran'ın  bu  kararı  tıpkı  AKP'nin  amaçladığı  gibi, kadınları  eve  ve  geleneksel  rollere  hapsetmeyi  amaçlıyor!  İran'ın  Nobel  ödüllü  insan  hakları  savunucusu Şirin  Ebadi  bunu, "kadınların  kamu  alanındaki  tutkulu varlıklarını  sindiremediği  için  onları  evlerine  döndürmeye  çalışan  İslam  Cumhuriyeti'nin  yeni  politikasının bir  parçası”  olarak  değerlendiriyor.  İran'daki  toplumsal  muhalefette  genç  ve  eğitimli  kadınların  önemli  rol oynadığı  ve  eğitimdeki  bu  son  düzenlemeyle  kadınların  muhalefetten  ve  haklarını  istemekten  vazgeçirilmesinin  amaçlandığı  da  yorumlar  arasında  yer  alıyor. 
Bu  kararın  bir  diğer  önemli  nedeni  olarak  da  İran'da nüfusun  azalması  ve  nüfusu  artırmak  için  kadınların daha  çok  çocuk  yapmaya  teşvik  edilmesi  gösteriliyor. 
Eğitimli  ve  çalışan  kadın  çok  çocuk  yapmaya  yanaşmayacağı  için  de  kadınlar  eğitim  olanakları  kısıtlanarak,  çalışma  olanakları  azaltılarak  evlerinin  kadını olmaya  ve  çocuk  yapmaya  bir  nevi  mecbur  bırakılmak  isteniyorlar!  AKP'nin  politikaları  ve  Erdoğan'ın demeçleri  ile  ne  çarpıcı  benzerlik!.. 

Ortadoğu'da  kadınların  içinde  bulunduğu  koşulların  ve  sahip  oldukları  hakların  dünyanın  birçok  bölgesindeki  kadınlarınkinden  zaten  geride  olduğu  düşünüldüğünde  islami  fundamentalizmin  artışı  ile  daha vahim  birtabloya  doğru  hızla  kayıldığı  görülmektedir. 
Yani  kadınlar  için  zaten  karanlık  olan  tablo  daha  da kararmaktadır.  Elde  edilmiş  bulunan  hakların  güvencede  olmadığı,  kadınların  dayandığı  zeminin  son derece  kaygan  olduğu  görülmektedir.  Her  zaman “kaygan  ve  güvenilmez”  olarak  nitelendirilen  Ortadoğu  zemininin  bu  niteliği  en  çok  da  kadınların  kazanımları  için  geçerli.  Bu  durum  Ortadoğu  kadınlarını çok  daha  zorlu  ve  köklü  mücadelelere  zorlamaktadır. 

Türkiye  ve  Kürdistan'da  kadınların  elde  edilmiş haklarının  diğer  Ortadoğu  ülkelerine  göre  nispeten ileri  olması,  kadın  mücadelesinin  belli  bir  gelişkinliğe  sahip  bulunması  bir  avantajdır.  Ancak,  AKP  iktidarının  bu  hakları  tırpanlamakta  ve  adım  adım  islami  bir  sistem  kurmakta  olduğu  düşünüldüğünde, geriletilmemesi  durumunda  İran  ya  da  Suudi  Arabistan  benzeri  uygulamaların  hiç  de  olanaksız  olmadığı  açıktır.  Bu  gerçek,  Türkiyeli  ve  Kürdistanlı  kadınların  mücadelelerini  yükseltmelerini  ve  kazanımlarını  korumalarını  yakıcı  kılmaktadır. 


Bilge,  bu  coğrafyada  kan  kültüründen  sevgi  kültürüne  nasıl  geçilir  diye  sorarken,  cevabını  acıları  ve sevgileri  doğru  anlamanın  kilidi  olan  vicdanla  verir. 
Vicdanı  olmayan  bir  insanda  ancak  zevahiri  bir  insanlık  kalır.  İşte  o  insanlık  hallerinde  kendini  var  etmek için  hep  kan  kültüründen  beslenen  iktidar,  toplumlara  acıyı,  ölümü,  hiçliği  dayatır. 

Toplumlar  acıları  karşısında  anlamlı  duruşlarıyla  vicdanı  büyütürlerse,  bilgeliğe  ve  cesarete  ulaşıp  kendi varlık  güçlerini  kavrayabilirler. 

Ancak  tersinden  bir  duruşla  acıyı  yok  sayar,  yaşanana  minnet  edip  kabullenmekle  de  belleksizleşen toplumlar,  anlamsız  yığınlar  haline  gelirler.  Geçmişini unutan,  yaşadıklarından  farkındalık  yaratmayan  toplumlar  da  yaşadıklarının  tekrarına  mahkum  olur. 
Yahudiler,  “Hatırlamak  kurtuluşun  sırrıdır,”  derken tarih  boyunca  varlık  savaşlarını  nasıl  verdiklerini  de hatırlarlar.  0  nedenledir  ki  bu  toplumlarda  bir  sevgi kültürünün  bilinmesi  ve  unutmanın  gafletinden  uzaklaşılması  önemlidir. 

Acıya  alışmak,  acıyı  normalleştirmek,  acıya  öfkesizleşmek  bize  unutturur.  Acıyı  vicdanında  damıtmayanın sevgisi  de,  sevme  gücü  de  havada  asılı  kalır. 

Kan  kültüründen  beslenen  iktidarlar,  toplumlar  üzerindeki  varlıklarını  korumak  için  kaba  zoru  veya  iknaya dayalı  rızalaşmayı  dayatırlar.  İktidarın  kudretini  hissettirmesi  için  kendini  meşrulaştıracak  ideolojik  araçlar  sürekli  bir  saldırı,  kuşatmayı  yaratsa  da,  egemenliğin  zayıfladığı  an’da  iktidar  yöntemleri  kaba  zor  ve  şiddet  olarak  devreye  girer.  İktidar  sürekli  bir  saldırı  halidir.  Belleklere, zihinlere,  aidiyetlere  saldırır;  yıkar  ve  kendini  o  yıkıntılar üzerinden  yeniden  var  eder. 

Toplumların  varlık  güçleri  direndikçe  iktidarlar  zorbalaşın  işgal  edemeyeceği  beyinler  ve  yürekler  direndikçe  iktidarlar  zorbalaşm  işgal  edemeyeceği  beyinler  ve  yürekler  varsa,  yok  edeceği  bedenler  vardır.  Bu defa  ölüm  yaşamın  kutsallığı,  kutsalın  direnişi  karşısında  bir  saldırı  aracına  dönüşür.  Ancak  direnenler içinde  ölüm  bir  yaşam  silahına  dönüşürse  arada  iktidar  çaresizleşir.  Bir  Yahudi  efsanesi  olan  Golem,  iktidarın  bu  sınırsız  savaş  ve  yıkımının  anlatımıdır. 


Efsaneye  göre  Golem,  bir  hahamın  yaptığı  ritüelle hayat  bulan  kilden  adamdır.  Efsaneye  göre Polonya’da  hizmetçilik  etsin  diye  Golem’e  hayat  verilir.  Golem  her  gün  daha  da  büyür.  Öyle  ki  aşırı  büyümesini  önlemek  için  haham  onu  haftada  bir  kile  çevirir.  Haham  bir  ara  Golem’i  kile  çevirmeyi  unutur. 
Golem  aşırı  büyür.  Golem’i  kile  çevirmeye  çalışan haham,  kilin  altında  kalır  ve  boğulur.  Bir  diğer  efsanede  ise  Golem,  Yahudi  cemaatinin  kendini  koruması  için  yapılır.  Ancak  kontrolden  çıkan  Golem  ayrım gözetmeden  herkese  saldırır.  Golem,  kan  kültüründen  beslenen  iktidarın  kendi  şiddetinde  boğulmasıdır.  iktidarın  insana  bulaştırdığı  günahlardan  olan kibrin  şehvetine  kapılır  ve  kendini  vurur. 

iktidarda  doyum  olmaz;  hep  daha  fazlasını  ister, iktidar  soysuzdur.  Soysuzluğunda  kendinden  olana dahi  ihanet  eder.  Dokulaştığı  an’da  tüm  şiddetini  göstererek  sahip  olmak  ister.  Zirveleşen  iktidar  işte  o zirve  noktasında  toplumsal  direniş,  kendinde  taşıdığı yapılan  çelişkilerle  çatışmayı  yoğunlaştırdığından düşüşe  geçer. 

Roboski  de  bir  zirvedir.  Yok  etmenin  kontrolsüzlüğünde  yaşanan  Golemleşmedir.  Roboski,  direnenlerin yeniden  direnişle,  ölümün  yaşam  direnişine  dönüştüğü bir  tarih  öğretisidir.  Kürt  toplumunda  bellektir.  İktidarın en  büyük  günahı  karşısında,  bu  günaha  alışmayan, kabullenmeyen  Kürt  halkının  vicdan  haykırışıdır. 
Roboski’de  kaybeden  iktidar  adeta  bir  egemenlik  gösterisi  yaparak  kadın  bedeni  üzerinden  toplumsal  otoritesini  kurmak  istemektedir.  Roboski’de  ölümü,  katliamı bir  silah  haline  getiren  iktidar,  kadın  bedenine  hükmüy¬ le  doğumu  da  kendine  güç  kaynağı  yapmaktadır. 

iktidarın  kadınla  tecavüz  esaslı  ilişkisinin  aymazlığı, bu  defa  kadın  doğurganlığını  adeta  “fabrika  üretimine” dönüştürmesiyle  doruk  yaptı.  Roboski’de  kaybeden iktidar,  daha  fazla  güç  kazanmak  için  kürtaj,  sezaryen tartışmalarıyla  kadın  bedenine  saldırmak  istemiştir. 

Bugün  iktidarın  haklara  dayattığı  acıların,  kadınla kurduğu  cinsiyetçi  bağın  gayrimeşruluğu  karşısında, doğru  ve  güzel  olana  kavuşmak  için  bilmenin  özgürleştirici  gücü  eylemin  müdahaleci  gücüyle  buluşturmak  özgürlük  için  dünden  daha  çok,  bugün  olandan daha  fazla  gerekmektedir. 
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Tekoşîname  îlhame  dide  gelen  rojhilata  navîn 


Li  gel  ve  yeke,  pirsgireka 
Kurdan,  li  çar  perçeyen  Kurdistane  edî  çareseriye  ferz dike.  Gele  Kurd  edî  xwedî  hez, azadî,  hişmendî  ya  çareseriya xweava  bikeye. 

•  Naveda  NÛÇEYA 


Tecrîda  li  ser  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah Ocalan  a  zedetirî  saleke  ye  dewam  dike  û  di serî  de  jin, dibe  sedema  nerazîbûna  tevahiya Kurdan,  me  bi  Endama  Koordinasyona  Jinen  Serbilind  KJBe  Kawenda  Herekol  re  axivîn.  Herekol,  wateya  ve  tecrîde  û  helvvasta  xwe  ya  derbare  ve  yeke de,  bi  rojnameya  me  re  parve  kir. 

Endama  Koordinasyona  KJBe  Kavvenda  Herekol diyar  kir  ku  ji  roja  destpeke  ve,  ew  tecrîda  li  ser  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  a  zedetirî  salekeye devvam  dike,  weke  pengava  2.  a  Komploya  Navnetewî  bi  nav  dikin.  Herekol  got,  hedefa  sereke  ya  Komploya  Navnetevvî  ewe  ku  tevahiya  bîrdozî  û  rexistinbûn,  tekoşîna  di  nava  ve  bîrdoziye  de  cih  digire  ya  li hember  pergala  xwe  weke  asteng  dibine,  tek  bibe, teslim  bigire,  an  jî  bi  sînorkirina  eskerî  marjinal  bike. 
Sekna  Rebertiya  me  ya  li  îmraliye,  sekneke  alternatife  ku  tevger  û  gele  me  jî,  ji  dil  pe  re  ne.  Sekneke  bi  vî rengi  di  azadiye  de  İsrar  dike,  di  tekoşîna  azadiye  de ti  tavvîzan  nade,  hezen  navnetevveyî  jî  nerihet  dike. 

Em  hezeke  mezin  in  û  li  dijî  NATOye  şer  dikin 

Endama  Koordinasyona  KJBe  Kavvenda  Herekol destnîşan  kir  ku  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan di  pevajoya  girava  îmraliye  de  jî,  di  mijara  pirsgireka 


Kurd  de  tavvîz  nedaye;  ji  bo  pirsgirek  bi  avvayekî  rûmet  û  azadîxwazî  were  çareserkirin  İsrara  xwe  devvam  kiriye.  Ji  bo  çareserkirina  pirsgirekan  hewl  da- ye  firsendan  biafirîne  û  di  pevajoya  Osloye  de  ev  ye  - ka  bi  avvayekî  zelal  hatiye  ditin.  Herekol  got,  revvssa di  hevdîtinen  li  Osloye  de  jî  ber  bi  çav  e,  dive  gaven vverin  avetin  jî  ber  bi  çav  bin  û  ji  ve  û  pe  eğer  bi  raya giştî  re  bi  avvayekî  vekirî  vvere  peşxistin,  we  vvatedar 


be.  Kavvenda  Herekol  wisa  devvam  kir:  “Dema  ev hevdîtin  dihatin  kirin,  Rebertiye  zihniyet  û  polîtîkayâ pergale  û  siyaseta  qirkirine  ya  di  dîroke  de  li  dijî Kurdan  pek  anî  jî  tim  anî  bîra  me.  Derbare  ve  de  hişyar  kir.  Le  bele  şans  jî  da  çareseriye.  Ev  pevajo,  weke Rebertiya  me  jî  destnîşan  kir,  vegeriya  pevajoya  qirkirina  Kurdan.  Zedetirî  saleke  ye,  di  kesatiya  Rebertiya  me  de,  li  dijî  Gele  Kurd  nîjadkujiye  pek  tînin.” 


Dive  sala  2012  yan,  bibe  sala  Azadiya  Ocalan 

Herekol  desnîşan  kir  ku  rola  AKP  û  Tirkiye  gardiyaniya  hezen  navnetevveyî  ye  û  Li  Rojhilata  Navîn, Tirkiye  weke  piyon  bi  kar  tînin.  Herekol  wiha  devvam kir;  “Em  ji  roja  destpeke  ve,  bi  NATOye  re  şer  dikin. 
Tevahiya  amûran,  li  dijî  tevgera  me,  li  Heremen  Parastina  Medyaye  bi  kartîne.  Di  erîşen  hevvayî  de,  ji  hela mal  û  can  de  zirare  dibinin.  Günde  wan  ten  bombebarankirin.  Emerîka,  ji  NATO  û  YE  û  AKPe  re  dibeje  bi çi  şevvazî  dibe  bila  bibe  Kurdan  tine  bike.  Her  mudaxeleya  li  Rojhilata  Navîn  nîşan  dide  ku  Rebertiya  me navend  hatiye  girtin,  konsepten  tasfiyekirina  tevger û  gele  me  di  devvre  de  ne.  Ji  ber  ku  pergal  nikare  xwe li  Rojhilata  Navîn  li  ser  piyan  bigire. 

Rola  Rebertiya  me  ya  di  çareserkirina  pirsgireka Kurd  û  aştiya  li  hereme  de,  di  heman  deme  de  sedema  dijvvarkirina  tecrîte  ye  jî.  Ya  din  jî,  legerîna  çareseriyek  azadîxwez  û  demokratik,  li  Rojhilata  Navîn deng  tîne.  Ji  bo  pergale  ev  yeka  talokeyek  mezin  e. 
“Endama  Koordinasyona  KJBe  Kavvenda  Herekol destnîşan  kir  ku  ev  40  sal  in,  Kurd  di  peşengtiya  Abdullah  Ocalan  de  evv  tekoşîna  xwe  didin  meşandin  û ev  tekoşîn  îlhame  dide  gelen  Rojhilata  Navîn. 
Kavvenda  wiha  devvam  kir:  “îddia  û  bavveriya  tekoşîna  azadiye  mezin  e.  Xwedî  perspektîfek  wek  Konfederalîzma  Demokratik  e.  Li  gel  ve  yeke,  pirsgireka Kurdan,  li  çar  perçeyen  Kurdistane  edî  çareseriye ferz  dike.  Gele  Kurd  edî  xwedî  hez,  azadî,  hişmendî ya  çareseriya  xwe  ava  bike  ye.  Kavvenda  diyar  kir  ku te  xwestin  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  derveyî  pevajoye  vvere  hîştin  û  got, “Peşketinen  ten jiyîn,  peşketinen  pevajoyî  nînin,  peşketinen  ku qedera  sedsale  destnîşan  dike  ye.  Dema  em  tevahiya  van  tiştan  li  ber  çavan  digirin,  weke  KJB  em  vvateyek  mezin  didin  pevajoya  Em  Rebertiya  Xwe  Azad Bikin,  Davvî  Li  Oirkirine  Bînin.  Ev  pevajoya  pengavî,  li çar  parçeye  Kurdistane,  li  Evvrûpaye,  weke  berxwedana  gerilla,  li  tevahiya  qaden  me  yen  tekoşîne,  yeka- ne  rojeva  me  ye.  Li  îmraliye  girtina  Rebertiye,  te  vvate- ya  nîjadkujiya  tevger  û  gele  Kurd.  Armanca  pengava me  di  sala  2012yan  de  pergala  îmraliye  ji  hole  rakirin û  Rebertiya  me  azad  kirin  e. 


VVezaret  komkujiyen  jinan  naşopîne' 


Li  Tirkiyeye  di  nava  6  mehen  ewil  en  sala  2012'an  de  82  jin  ji aliye  zilaman  ve  hatin  qetilkirin.  Daxwaza  rexistinen  jinan  en  di dozan  de  bibin  mudaxîl  ji  aliye  dadgehan  ve  ten  redkirin. 
Parezer  Gokçesu  Ozgul,  diyar  kir  ku  parezeren  VVezareta  Polîtîkayen Civakî  û  Malbatîjî  bi  avvayekî  cidî  nezî  dozan  nabin  û  wiha  got:  "Parezer eleqeye  nadin  dozen  kuştina  jinan.  Hin  dozan  dişopînin,  hin  dozan naşopînin.  Dema  ku  ten  jî  dosyaye  baş  naxwînin  û  xebatekî  baş  nakin." 

Li  gorî daneyen  di  çapemeniye de  derketin  di  nava  6  mehen  ewil  en sala  2012'an  82  jin  ji  aliye  zilaman  ve  hatin  qetilkirin.  Komkujiyen  her roje  zede  dibin  daxwaza  rexistinen  jinan  a  di  dozan  de  bibin  mudaxîl her  tim  ji  aliye  dadgehan  ve  ten  redkirin.  Li  gel  ve  yeke  di  dozen VVezareta  Polîtîkayen  Civakî  û  Malbatî  yen  ku  mudaxîl  de  çi  kar  te kirin  tîne  hişen  mirovan.  Li  gorî  lekolînen  "Platforma  Em  de  Cînayeten  Jinan  Bidin  Ravvestandin"  di  6  mehen  evvil  en  2012'an  de 
zilam  82  jin  qetilkirin.  Ji  kjeran  tene  15  zilam  hatin  girtin  û  32 
kujer  jîvvinda  ne.  Rexistinen  jinan  diyar  kirin  ku  cezayen  giran  ji  bo cînayeten  jinan  bidin  ravvestandin  gelek  girîng  in  her  tim  tîne ziman  û  her  tim  li  hemberî  cînayeten  jinan  denge  xwe  bilind  dikin. 
Ramana  zilam,  devvlet  û  dade  komkujiyen  jinan  vveke  bûyeren  ji reze  dibîne.  Di  hinek  dozen  vveke  Münevver  Karabulut  ji  qatilan  re cezayen  giran  didin  le  di  hinek  dozan  de  ji  qatilan  re  daxistina  ceza te  bikaranîn.  VVezareta  Polîtîkayen  Civakî  û  Malbatî  di  dozen  cînayeten  jinan  de  dibe  mudaxîl  le  daxwaza  rexîstînen  jinan  a  di  dozan de  bibin  mudaxîl  bi  giştî  te  redkirin. 

Ji  rexistinen  jinan  re  mudaxîlî  tuneye! 

Parezera  Platforma  Em  de  Cînayeten  Jinan  Bidin  Ravvestandin Gokçesu  Ozgul,  diyar  kir  ku  vvan  di  amadekariya  zagona  hejmara 6484'an  de  xwestin  ku  mafe  mudaxîle  ji  rexistinen  jinan  re  be nasîn  le  ev  maf  tene  ji  VVezareta  Polîtîkayen  Civakî  û  Malbatî  re hate  nasîn  û  wiha  got:  "Niha  jî  em  dixwazin  dozen  em  bere  xwe didine  parezeren  vvezarete  jî  tevlî  bibin.  Ji  hinek  dozan  re  ten  ji hinek  dozan  re  nayen.  Dema  ku  ten  jî  dosayaye  naxwînin  û  tu  amadekariye  nakin  û  tene  çend  gotinan  dibejin  û  evv  jî  tu  eleqeya  vvan bi  doze  tuneye  û  pişt  re  rudinin." 

Ozgul,  anî  ziman  ku  ev  rewş  ji  ber  komkujiyen  jinan  pirsgireka  vvezarete  nîn  e  û  vviha  axaftina  xwe  bi  davvî  kir:  "VVezaret  xwe  berpirsiyar nabîne  û  vvisa  hîs  nake.  Heke  berpirsiyar  bibîne  û  hîs  bike  rayedaren vvezarete  de  tiştadikeve  ser  mile  vvan  bikin."  •  Navvenda  Nûçeya 


Jina  li  dijî  encame  ankete nerazîbûnen  xwe  nîşandan 


Navenda  Lekolînen  Civakî  ya  Zanîngeha  Dîcleye  di  demek  nez de  xebateke  ankete  ya  bi  nave  "Nerîna  li  kurtaje  ya  li  Amede" pek  anî.  Balkeş  e  ku  di  dema  ku  mijara  kurtaje  bi  avvayekî  gûr dihat  nîqaşkirin,  encama  ji  ankete  derket,  dişibe  daxuyaniyan  û  gotinen endamen  desthilatdariye.  Di  anketa  ku  li  ser  1100  kes  hate  çekirin  de  ji sedî  42  kesen  beşdarî  ankete  bûne  mer  in.Ji  ve  xebata  ankete  du armanc  hebûn.  Armanca  yekemîn:  tespîtkirina  gelo  kesen  li  Amede rûdinin  li  mijareke  hesas  ya  vvekî  kurtaje  çavva  dinerin  û  ragihandina raman  û  nerînen  vvan  ji  rayagiştî  ya  Tirkiyeye.  Armanca  duyemîn  jî  evve ku  be  zanîn  zagona  kurtajî  ji  aliye  ke  be  erekirin  bû.Saziyen  jinan  dan zanîn  ku  encamen  ankete  rastiye  nabeje  û  bertek  li  hemberî  ankete  dan. 
Civaknasa  Navenda  Şevvirmendiya  Jinan  a  Ekîn  Ceren  Ayşe  Çaçan  diyar kir  ku  li  gorî  vvan  encama  ankete  ne  objektîf  e  .Ayşe  Çeçen  destnîşan  kir ku  her  çiqas  anket  bi  tevahî  li  ser  kurtaje  bin  jî,  pirsîna  pirsen  olî  balkeş dît  û  vviha  got:  "Ya  balkeş  evve  ku  di  serî  de  depirsen  olî  hatiye  pirsîn. 
Bikaranîna  peyven  olî  ya  di  beşa  peşî  de,  dide  xuyakirin  ku  xwestine  bi çave  olî  mijara  kurtaje  rave  bikin."  Ayşe  Çeçen  da  zanîn  ku  civak  bi  vî avvayî  digirin  bin  desthilatdariya  xwe  û  nerazîbûna  xwe  vviha  got:  " Biryara  çekirin  an  jî  neçekirina  zarokan  mafe  jinan  e.  Ji  ber  ku  di  kurtaje  de  mer  jî  hene  em  objektîf  nabînin.  Heke  vve  derbarî  kurtaje  de  anketeke  objektîf  vvere  çekirin,  hevvce  bi  bersivdayina  jinan  heye. 
Bersivdayîna  meran  ne  rast  e.  •  dîha 
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Ferqa  me  ji  koleyan  tüne 


Jinen  karen  malan  dikin,  diyar  kirin  ku  her  tim  di karen  malan  de  keda  wan  te  xwarin  û  rastî  neheqî, ledan  û  tacize  ten.  Jinan,  anîn  ziman  ku  tu  ferqa wan  û  koleyan  ji  hevtune.  Mexdûrdan,  anîn  ziman  ku  dema ve  mexdûriyeta  xwe  ji  ajansen  xwe  re  tînin  ziman  rastî  bersîve  ‘Nexweş  e,  pîr  e  îdare  bike’  ten. 

Jin  di  her  qaden  jiyane  re  ratî  binpekirîna  mafan  ten  û li  hemberî  ve  yeke  mafe  wan  naye  parastin.  Bi  taybetî jinen  karen  malan  dikin  betir  rastî  neheqî,  binpekirina mafan  û  tacize  ten.  Dema  denge  xwe  bilind  dikin  jî  dîsa denge  wan  naye  bihîstin.  Jinen  ku  ji  ber  pîrsgîreken  aborî karen  malan  dikin,  rastî  ledan,  neheqî,  gotinen  qirej  û  tacize  ten.  Hin  jîn  jî  ji  ber  ziman,  bavverî  û  nijada  xwe  rastî neheqiyeten.  Jinan,  anîn  ziman  ku  wekî  koleyan  dixebitin û  mafe  wan  tüne  ye.  Jina  bi  nave  Î.A.  anî  ziman  ku  şîrketen kar  ji  wan  re  peyda  dikin  bi  tu  pîrsgîreken  wan  eleqeder nabin  û  gelek  caran  rastî  cudakariya  ziman,  nasname  û reng  û  ol  ten.  Î.A.,  bilev  kir  ku  li  cihe  kar  her  tim  rastî  ledan 


û  heqiyan  te  û  ji  bo  5  qurişan  neçar  diminin  ku  wekî  koleyan  bixebitin. 

Jina  bi  nave  Ş.A,  jî  anî  ziman  ku  tu  evvlehiya  wan  a  civakî  û  tenduristiye  tüne  û  ji  ber  ve  yeke  nikarin  biçin  doktaran  jî.  Ş.A,  destnîşan  kir  ku  li  cihe  le  kar  dike  rastî  tacîz  û tecavvize  te  û  ji  ber  pirsgreka  aborî  neçar  e  ku  li  hemberî van  pekanînan  bedeng  bimîne  û  wiha  got:  “Min  gelek  caran  ji  ajansa  ku  kar  ji  min  re  peyda  kiriye  pirsgireken  xwe vegot.  Le  her  tim  ajanseji  min  re  got  îdare  bike,  kal  in,  pîrin nexweşin  û  xwest  ez  bedeng  bimînim.”  Karkera  bi  nave Vahide  Haznedar  jî  heman  pirsgirek  anî  ziman  û  destnîşan kir  ku  mafe  wan  naye  parastin.  Seroka  Sendikaya  Piştevaniya  Jinen  Kare  Malan  Gulhan  Benlî  jî  destnîşan  kir  ku gelek  endamen  wan  rastî  neheqî,  ledan  û  tundiye  ten. 
Benlî,  bilev  kir  ku  herî  zede  jinen  kurd  rastî  tundiye  ten  û ev  bandore  li  ser  tenduristî  û  derûniya  wan  dike.  Benlî bang  li  hemû  karkeren  jin  kir  û  xwest  bibin  endamen  sendîkaye  û  xwe  bi  rexistin  bikin.  •  Navvenda  Nûçeya 


Xîreta  tekoşîna jina  hilberîner 

Li  Rihaye  jina  bi  nave  Ozcan  Maden  a  ku  îmalatxaneya  bi  nave  Kevanî  vekir  xwarinen  aide çanda  Rihaye  yen  wek  kofteya  kutilk,  bi  sebze,  kete  çedike  û  diforişe,  li  kargeriye  tene  jinan  dixebitîne.  Maden,  diyar  kir  ku  guh  neda  göte  goten mirovan  û  xwe  peş  xist  û  wiha  got:  "Min  ji  bo  ku  jinan Rihaye  jî  feyde  bigrin  ev  cih  vekir." 

Jina  40  salî  Ozcan  Maden,  di  îmalatxeneya  xwe  Kevanî  de  xwarinen  aîden  çand  û  herema  Rihaye  yen  wek Îçlî  Köfte,  Sebzelî  Köfte  û  Kete  çedike  û  piştî  difrîzan  de muhafaza  dike  diforişe.  Cihe  kare  Maden  ev  mehekî  vekirî  eleqeyek  mezin  dibîne.  Maden  li  ser  pişniyariya  hevalek  xwe  du  meh  çû  qursa  "Hevvldana  jina"  piştre  di çarçoveya  KOSGEB  de  lmalatxeneya  xwe  Kevanî  vekir û  di  îmalatxaneye  de  tene  jin  dixebitin.  Maden  bi  3  jinan  re  xwarinen  aîde  Rihaye  çedikin  û  diforşin  lokanta, dikkanan.  Maden  ji  eleqederiya  lokantan  raziye. 

Jin  li  hemberf  hemû  zehmetiyan  xwedî  heza 

Maden,  da  zanîn  ku  ji  bilî  hevser  û  zaroken  we  ji  tu kesan  piştgirî  negirt  û  wi  axivî:  "Min  ev  îmalatxane  ne tene  jî  boxwe,  ji  bo  hemû  jin  je  feyde  bigirin  vekir.  Min xwest  jin  bibin  xwedî  hez  û  karibin  aboriya  xwe  bi  xwe bireve  bibin.  Min  xwest  jin  li  ser  piye  xwe  bisekinîn. " Maden,  bilev  kir  ku  jinen  di  nav  civake  de  bikare  li  ser piye  xwe  bisekine  kari  li  hemberî  hemû  zehmetiyan  li berxwe  bide  û  wiha  berdevvam  kir:  "Min  îmalatxane tene  ne  ji  bo  aboriye  vekir  min  xwest  jin  jî  tehma  hilberîne  bigrin.  Min  xwez  ez  jî  bibim  karsazekjin."  Maden, da  zanîn  ku  nave  Kevanî  jî  bi  kurdî  te  maneya  hunerlî  û hamaratli  aşpej  û  got  ji  ber  ku  we  bi  nave  kurdî  daniye îmalatxaneye  pir  keyf  xweşe. 

Hez  ez  zarok  bûm  malbata  min  ez  zevvicandim 

Maden,  diyar  kir  ku  malbate  ew  di  teme  zarokî  de zevvicand  û  got:  "Ez  hej  zarok  bûm  3  zaroken  min çebûn.  Maden,  bilev  kir  ku  dibistan  nexwend  û  piştre heta  dibistana  lîse  ji  derva  xilas  kir.  Maden,  da  zanîn  ku evv  niha  li  Zanîngeha  Harane  beşa  Zimane  Tirk  û  Weje dixwîne.  Maden  çîrokaxwe  wiha  got:  "Cîhana  min  ya  xef bûn  pirtûk.  Min  gelek  dixwest  ez  zanîngehe  bixwînim. 
Min  di  serî  de  ev  xwestek  li  ser  zaroken  xwe  me-  şand. 
Min  serkeftina  zaroken  xwe  wek  ya  xwe  dît,  le  ve  rama- ne  ez  tatmîn  nekirim.  Ez  niha  xwendevane  Zanîn-  geha Harane  beşa  Zimane  Tirk  û  Weje  ye  me."  Nuran  Kaya  ya ku  di  îmalatxaneye  de  dixebite  diyar  kir  ku  evv  pir  keyfxweş  ku  bi  hilberînera  jin  re  dixebite.  Kaya  vviha  axivî:  "Ez bi  hîlberînere  zilam  rejî  xebitîm.  Le  hilberînera  jin  cüda ye.  Min  fem  dike  ev  başe."  •  Navvenda  Nûçeya 


Revvîtiya  j  i  ne  ya  ber  bi  Kurdistane  ve 

‘Me  şere  li  dijî  gel,  zext  û  encamen  we  şopandi.  Beriya  her  tiştî  me  biryardariya  gel  dît  û  li  hemberî  her  tiştî  we  nikaribin  ve  berxwedane  bişkînin. 


•  Aylin  GÜNEŞ 


gnes  Alvensleben  ku  di  nav  heyeteke  jin  de  ji boji  nez  ve  şopandinaxebaten  jinan  destpeka  meha  Tîrmehe  de  ji  Almanyaye  çû  Kurdistane  çavderiyen  xwe  bi  rojnameya  me  re  par  vekir.. 

Alvensleben  çavderiyen  xwe  vviha  tîne  ziman: 

“Em  wekî  Cenî-  li  ser  banga  Büroya  Aştiye  ya  Jine ya  Kurd  komek  jinen  ji  Îngilîstan  û  Almanyaye  me heyetek  saz  kir  û  em  çûn  Kurdistane..  Jinen  di  koma me  de  cîh  digirtin  ji  beşen  cüda  bûn,  le  hin  ji  wan bere  jî  çûbûn  Kurdistane.  Jinen  di  kome  de  cîh  digirtin  ji  beşen  cüda  bûn,  le  derbare  gera  Kurdistane  de tecrubeyen  me  hebûn..  Le  bendevvariyen  me  û  sedemen  me  yen  cüda  jî  hebûn..  Wekî  mînak  di  koma  me de  prefesore  dîroknas  û  sendîkavan  Mary  Davis  jî hebû..  Piştî  ku  dora  operasyonen  qirkirina  siyasî  ya dibin  nave  KCKe  de  te  meşandin  hat  sendîkavanan Mary  Davis  biryar  da  ku  evv  jî  di  koma  me  de  cîh  bigre û  be  Kurdistane..  Armanca  me  tevan  evv  bû  ku  em xebat  û  asta  tekoşîna  tevgera  jinen  Kurd  ji  nez  ve  bişopînin.  Me  plankirbû  em  10  rojan  li  Amed  û  Wane  bimî- nin,  biçin  serdana  sazî  û  rexistinen  jinan  û  hevpeyvînan  pek  bînin..  Le  ez  li  vir  bejim  me  texmîn  dikir  we  ev dem  tera  me  neke.  Rexistinbûnek  vvisa  heye  ku  bi tene  li  Amede  13  saziyen  jinan  hene.  Di  heman  deme de  jin  di  hemu  rexistinen  sivîl  û  civakî  de  jî  cihe  xwe digrin . .  Damezrandina  meclîsan  jî  devvam  dike. . . 

Li  her  devere  kotaya  jine  ya  ji  sedî  40  heye..  Li şaredariyen  BDP’e  di  peymanen  gelemperiye  de xalen  li  dijî  tundiya  li  ser  jine  cîh  digrin..  Jina  ku  rastî tundiye  hatibe,  nîve  mûçe  yanî  meaaşe  mere  xwe digre..  Meren  ku  pir  zevvac  kiribin  jî  nagirin  kar..  Di xebaten  jinan  yen  civakî  de  gelek  caran  piştgiriya pratîk  û  pervverde  didin  jinan.Tevgera  jine,  malen jine  yen  hevvandine  vekirine,  le  ev  hejmar  ter  nake dive  hîna  jî  bene  vekirin..  Bi  ve  yeke  armanc  evve  ku jin  bi  heza  xwe  û  azadiya  xwe  hemu  civake  biguherî- ne.  Di  van  malan  de  jin  pervverdeyen  pîşeyîjî  digrin. 

Hem  di  vvare  pîşeyî  de  jin  fer  dibin,  hem  jî  zanebûna  ji  bo  heza  vvan  ya  aboriye  jî  peş  dikeve..  Ji  Vakkasum  a  li  Wane  di  kon  de  xebaten  xwe  dimeşîne, heta  Kooperatîfa  Jine  ya  Bağlar  a  Amede  heman  xebat  tene  meşandin..  Jin  ji  male  derten  û  bi  jinen  din re  tene  cem  hev.  Li  ve  dere  mafen  xwe  fer  dibin  û  heta  asteke  mejiye  vvan  vedibe.  Bi  vî  avvayî  di  sere  vvan de  gaven  ji  bo  zîhniyeta  guhertina  civake  tene  avetin. 

JinHa  bi  Regezen  Nûçevaniya  Jine  dixebite 

Di  8e  Adara  îsal  de  li  Amede  Ajansa  Nûçeyan  a Jine  JinHa  hate  avakirin.  Em  çûn  serdana  ve  saziye  û me  dît  ku  şoreşek  di  nav  şoreşe  de  pek  hatiye..  JinHa ji  bo  jinan  nûçeyen  derbare  jinan  de  çedike.  Nûçevaniya  nûçeyen  rast  û  ne  hîyerarşîk  te  kirin..  Ev  xebat bi  regezen  nûçevahiya  ku  zihniyeta  civake  biguherî- ne  te  kirin..  Gotin  û  hevoken  ne  baviksalar  û  desthilatdar,  yen  vvekhevî  û  azadiye  peş  dixe  tene  bikaranîn..  Wekî  mînak  di  nûçeyan  de  timî  nave  jinan  derbas  dibe,  paşnave  vvan  naye  gotin,  her  tim  bi  paşnave  meran  jin  tene  bi  navkirin.Ji  ber  ku  bi  paşnaven 


bav  û  meran  tene  binavkirin. .JinHa  jî  li  hemberî  gelek  zextan  hate  avakirin.  Ji  ber  ku  gelek  xebatkaren çapemeniya  Kurd  hatine  girtin  û  pedivî  bi  xebatkaren bi  tecrübe  heye.  Tevgera  jinen  Kurd  bi  berpirsiyariya ve  pirsgireka  jine  radibe.  Di  ferqe  de  ye  ku  dive  ev pirsgirek  bi  lez  be  çareserkirin..  Ji  bo  ve  jî  xebatek heja  û  bi  rûmet  te  meşandin..  Jinen  di  nav  tevgera jine  ya  azadiye  de  nîşanî  me  endamen  heyete  dan  ku li  hemberî  hemu  cure  zext  û  erişan  bi  rik  vve  tekoşîna jine  bi  her  avvayî  devvam  bike  û  kes  nikare  ravvestîne.. 

‘Di  hundurdeye' 

Dîsa  şopa  zexten  ji  sala  2009  an  ve  devvam  dikin jî  pir  eşkere  xuya  dikir..  Me  pirsa  xebatkaren  saziyen li  Amede  yen  me  bere  evv  nasdikirin  kir.  Her  tim  gotinek  dubare  dibû  “evv  di  hundur  de  ye”.  Di  hundir  de ye,  yanî  hatiye  girtin  û  li  zîndane  ye.  Civaka  ku  li  kû dere  xwe  bi  rexistin  kiribe  rejima  Tirk  vve  dere  xira kiriye..  Peyam  eve:  VVekî  Kurd  tu  nikarî xwe  birexistin bikî.  Ve  yeke  ji  jinan,  siyasetvan,  huquqnas,  parezvanen  maafen  mirovan,  sendîkavan  û  revvşenbîran  re dibejin.  Yanîji  her  kesî  re  dibejin..  Wekî  rojnamevan jî  tu  nikarî  van  bûyeran  bikî  nûçe..Ya  herî  xirab  jî: Wekî  xebatkarekî  tenduristiye  tu  nikarî  bi  Kurdî  xizmeta  tenduristiye  bidî  û  bigrî..  Ji  ber  ku  eğer  tu  bifikirî  tu  dibî  perçeyekî  rexistina  teröre..  Encamen  zextan  bi  her  avvayî  te  dîtin  û  hîskirin.  Li  aliyeke  jî  tegihîştina  mîzahek  nû  jî  derketiye  hole..  Dîsa  di  xebatan de  bi  taybetî  jî  di  xebaten  jinan  de  taktîka  huquqa AKPe  eşkere  te  dîtin..  Di  demeke  de  ku  tam  xebat  te meşandin  de  xebatkare  herî  bi  tecrübe  te  girtin. .Dema  xebatkar  tam  kare  xwe  fer  dibin  tene  girtin,  ev  jî  dihele  ku  di  kar  de  prerfesyonelbûn  çenebe.. 
Timî  yen  nû  ten  û  ev  hevalen  jin  yen  civvan  bi  cidîbûn û  coşa  xwe  bandore  li  me  dikin..  Yen  li  derve  li  aliye- 


kî  xebaten  li  derve  dimeşînin,  bi  hevalen  xwe  yen girtî  re  mijul  dibin  û  fikara  vve  evv  jî  bene  girtin  dikin. 
VVekî  mînak  Xezal:  Dayika  vve  par  di  çalakiyeke  protestoye  de  polesan  bombeya  gaze  li  sere  vvedan  û kuşt.  Bave  vve  neçar  ma  koçî  Evvrupaye  bike.  Biraye vve  jî  nexweş  e..  Xezal  hîna  jî  xebataxwe  devvam  dike. 
Belkî  ji  ber  çîroka  van  kesane  ku  ji  meşa  azadiye  paş de  gav  naye  avetin..  Yen  pir  dimrin,  ji  mirine  natirsin. 
Zext  van  mirovan  natirsîne.  Li  ve  dere  ev  ne  slogan  e, ev  rastiya  civaka  ve  dere  ye.  Dema  me  ve  ji  jinan  pirsî carnan  bi  ken,  carnan  jî  bi  xemgînî  bersiv  dan..  Edî tirs  nemaye.  Ma  edî  vve  çi  bibe?  Mirin  ji  zîndane  dijvvartir  nine.  Me  bi  hezaran  miroven  xwe  vvenda  kirin, zîndan  tije  kirin.  Em  kesen  ji  derveyî  vvelet  hatine  û dişopînin,  em  be  deng  dibin  û  maf  didin  vvan. 

‘Bilalîmonsaxbe‘ 

14e  Tîrmehe  em  li  Amede  amade  bûn.  Me  dizani- bû  vve  roje  eme  neçin  serdana  ti  saziyen  jinan  yen  li bajer..  Ji  ber  ku  vve  roje  tevahiya  xebatkaren  saziyen jinan  jî  li  cem  gel  cihe  xwe  girtin  û  li  qadan  bûn..  Em pir  bi  heyecan  in,  her  vviha  em  hinek  jî  şa  dibin..  Ji ber  ku  eme  jî  tevlî  mîtînga  dîrokî  ya  li  Amede  bi  daxvvaza  azadiya  Abdullah  Ocalan  dihat  lidarxistin dibûn..  We  roje  li  Amede  revvşekavvarte  hebû..  Li  her devere  hezen  devvlete  bi  cîh  bûbûn,  van  polîsana  li gel  xwe  jî  her  tişta  ku  ji  bo  tepeserkirina  serîhildaneke  pevvîst  be  anî  bûn  û  di  alarme  de  bûn..  Bi  saetan  li gel  hezaran  kesan  em  li  taxen  dor  qada  mîtînge  ku  ji aliye  polesan  ve  hatibû  dorpeçkirin  zivirîn..  Li  ber tava  vvekî  agir  bi  girseyek  ku  hilbijartî  jî  di  nave  de hebûn  em  li  ber  benda  polesan  sekinîbûn..Li  hemberî  tîmen  taybet  yen  slogan  diqeriyan,  ala  tirk  vedikirin,  bombeyen  gaze  û  kevir  diavetin  em  şaş  man.. 
Hevalan  ji  bere  de  bi  ken  em  hişyarkiribûn:  ‘Lîmon  û şekir  bi  xwe  re  bibin,  le  nedin  girtin’.  Eğer  ji  bo  nîve lîmoneke  şeş  meh  ceza  bidin,  vve  deme  ji  bo  lîmoneke  jî  vve  saleke  ceza  bidin.’  Em  nehatin  girtin  û  me  du tiştan  tespît  kir:  Yek  îro  di  deste  tevahiya  Amediyan de  lîmon  kem  nabe,  ya  duyemîn  bi  rastî  jî  lîmon  ji  bo bandora  gaze  kem  bike  bi  fede  ye.  Di  demeke  kin  de her  devera  me  bû  lîmon,  çaven  me,  pora  me  û  leven  me  giş  bûn  lîmon..  Bila  lîmon  sax  be.  Şekir  jîji bo  mirov  ji  hiş  neçe  te  bikar  anîn..  Dema  lîmonen di  deste  me  de  diqediyan,  ji  şaneşîna  xaniyan  yen nû  dihatin  avetin.. 

Dema  em  ji  TOMA  yen  ku  ava  sor  ya  kîmyevvî  direşandin  direviyan,  xaniyen  li  taxe  deriyen  xwe  ji  me  re vedikirin..  Edî  di  nava  ve  aloziye  de  fikaren  eme  ji  hev vvenda  bibin  te  jibîr  kirin..  Ji  ber  ku  di  nava  gel  de hestek  piştgiriye  ya  moral  dide  mirovan  heye..  Di encame  de  di  revvşen  vvisa  de  ku  bombeyen  gaze tene  bikar  anîn,  her  kes  zarok,  civvan,  jin,  kal  û  pîr  li ve  qade  dibin  vvekî  hev.. 

Tişta  ku  vve  roje  me  jiya,  nîşanî  me  da  ku  li  hemberî  her  tiştî  vve  nikaribin  ve  berxwedane  bişkînin.. 
Eğer  parlementeren  li  parlemene  û  şaredaren  hatine hilbijartin  îro  bi  bombeyen  gaze  yen  ji  nez  ve  ji  TOMAyan  tene  avetin  birîndar  dibin,  eğer  bi  helîkopteran bombeyen  gaze  diavejin  taxen  gel,  vve  deme  ev  devvlet  li  dijî  vî  gelî  şer  îlan  kiriye.Ji  ber  ku  bi  şer  nikarin vîna  gel  bişkînin,  vve  deme  vve  pirsgireka  kurd  be  çareserkirin..Tişta  te  jiyîn  zihniyeta  şoreşeke  ye..  Û  vve Abdullah  Ocalan  bigihîje  azadiya  me.. 
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Em  li  hemberî  asîmilasyonâ  xwe  di  parezin 


Eğer  mirov  eşa  vvelate  ku çavkaniya  xwe  je  digre hest  neke  û  nejî  nikare hîlberînan  derxe  hole. 

•  Navenda  NÛÇEYA 


Miroven  ku  weke  li  Evvrûpaye  dijî  jî  pir beşansin.  Ji  ber  ku  em  nikarin  zede  tişt bijîn  û  bibinin. 

Em  ji  axa  xwe  dûrin,  dive  mirov  hemû  tişten  ten jiyîn  hest  bike  û  li  wir  be.  Ozan  Figen  sala  1981  an li  Konyaye  jidayik  bû.  Di  temene  deh  şali  de  tevî  malbata  xwe  Koçî  Danîrmarkaye  kir. 

Ozan  Figan  dema  li  Danîmarkaye  devvamî  perwerdehiya  xwe  dikir,  li  komeleyen  Kurd  en  li Danîmarkaye  derdikeve  ser  dike. 

Ozan  Figen  a  ku  he  jî  li  Danîmarkaye  hunera xwe  pek  tine,  bersiv  da  pirsen  me  yen  derbare  be ka  berhemen  çanda  gelekî  bi  asîmîlasyone  re  rû bi  rû  ye  çawa  ye. 

We  kengî  dest  bi  Muzîke  kir? 

Ji  bo  pirsa  ku  be  ka  min  kengî  dest  bi  müziğe  kiriye dive  ez  wiha  bejim;  ti  demeke  diyar  a  destpeke  ya muzîsyenekî  tine  ye.Eger  hûn  bejin  ji  bo  çi;  dema kesekî  ku  dengi  wî/we  hebkî  başbe  dema  digheje temenkî  ve  yeke  ferq  dike.  Pişt  re  dixwaze  tiştekî bike.  Kurdbûn,  gihîştina  tegeheke  netevveyîji  min  re bû  noqeteyaveguherîne. 

Ez  fikirîm  ku  ez  dikarim  bi  müziğe  xizmet  bikim. 
Helbet  hin  tişten  ku  min  teşwîqî  ve  yeke  kir  jî  hebû. 
Bi  elqeya  komele  û  hunermeden  me  min  dest  pe  kir. 
Wiha  demeke  diyar  a  destpeke  an  dîrokek  tine  ye. 
Le  bele  ez  dikarin  wiha  bejim;  beriya  pevajoya  girtina  Serok,  pevajoya  destpeka  min  bû.  Weke  min  go min  bi  çalakiyen  li  komeleyen  me  dest  pe  kir. 

Ew  roj  û  ev  roj  ez  dewam  dikim.  Ez  herdem  ev tişt  fikirîme;  ger  min  muzîg  nekiriba  mine  wekî  din  çi xizmet  kiriba?  Ez  nikarîbûm  bibama  nîvîskarek,  wekî dindi  beşeke  din  de  jî  min  nikarîbû  xizmetî  gel  kiriba. 

Bi  tene  denge  min  hebû,  ez  fikirîm  ku  ez  dikarim  bi  denge  xwe  xizmet  bikim. 

ji  Kürden  Anatolya  navîn  em  bejin  jineke  ku muzîke  dike  tine  ye.  Gelo  çi  bandore  xwe  li  we  kir? 

Di  nav  Kürden  Anatola  Navîn  de  nezîkatiyeke xwe  ji  derve  parastin,  xwe  ji  asîmîlasyone  parastin, dema  tene  evvrûpaye  jî  xwe  parastina  ji  çanda  evvrûpaye  heye.  Û  hin  metoden  me  hene.  Dibe  ku  em  hin aliyen  van  metodan  nepejirînin  le  bele  hin  aliyen wan  bi  rastîjî  heta  niha  çanda  me  parastiye. 

Jİ  ber  ku  ev  çand  hatiye  parastin  em  jî  xwedî  li çanda  kal  pîr  û  baven  xwe  derdikevin.  Di  demen  ku nemumkun  bû  mirov  beje  ez  kürdim  de  mezinen me,  hunermenden  mer  berhemen  girîng  derxistin hole.  Em  li  ser  ve  mîrase  şîn  bûn.  Dema  min  dest  bi hunermendiye  kir  tevgera  azadiya  netevveyî  hebû. 
Komeleyen  me  hebûn,  şev  çe  dibûn.  Min  hevvlda  ku 


ez  hunera  xwe  li  van  deran  pek  bînim.  Televizyona me  heye  û  bi  rastî  jî  ev  ji  bo  me  rebazeke  girîng  a penasekîrine  ye.  Ji  ber  ku  ev  avantajeke  mezin  e.  Le bele  di  ware  siyasî  û  pîşeyî  de  bi  rastî  jî  ez  li  ve  hereme  bi  tene  me.  Jineke  ku  ez  pe  re  sohpet  bikim, an  jî  ez  bejim”em  vî  tiştî  vviha  wiha  bikin,  em herin  vvelet  lekolîn  bikin”  tine  ye.  Ji  aliyen  din  ve di  rastiye  de  mafe  ku  mirovan  e  hilbijartine  jî  tine ye.  Jİ  ber  ve  yeke  ez  tene  me. 

Ji  berk  u  heta  doh  Kurdan  hevdû  zede  nasnedi- kirin.  Ev  yekli  ser  we  barekî  din  e  ekstra  çe  dike? 

Raste  barekî  mezin  li  milen  min  dike.  Bi  rastî  jî car  caran  ez  di  bin  vî  bari  de  di  heçiqim.  Ji  ber  ku  ez nikarim  bibim  bersiv,  ez  tire  nakim.  Şerten  min  carnan  le  naye,  nikarim  lekolîn  bikim,  nikarim  herim  binîm,  ji  ber  ve  jî  nikarim  peşkeşi  mirovan  bikim.  Ev yek  ji  bo  min  jî  kemasiyeke  mezin  e.  Hevalen  ku  eş  û azara  ve  kişandin,  lekolîn  kirin,  berhevkirin,  di  tepsiyeke  zerin  de  van  peşkeşi  me  kirin.  Derfeten  vvan  en weke  me  tine  bûn.  Weke  niha  televizyon  tine  bû,  rojname  tine  bû;  şev  çe  nedibûn.  Bi  kurtasî  derfeten  ku xwe  bidin  nasandin  tine  bûn.  Eme  derfeten  me  heye.  Em  nirxin  ku  vvan  afirandine  ji  nû  ve  peşkeş  dikin. 

Gelo  hûn  lekolîn  dikin?  Dive  mijare  de  hûn  xebatake  çawa  didin  meşandin? 

Ez  guhdareke  başim,  muzîgî  pir  guhdar  dikim. 
Bere,  ez  he  6-7  salî  bûm,  ji  bo  hemû  kesen  ji  günde me  diçûn  bajre  min  digot’ ji  min  re  kaset  bînin’.  Min digot  ‘  Kaseten  stranen  Kurdî  dibejin  bînin  eze  guhdar  bikim’.  Di  vve  deme  de  kî  hebûya,  me  vvan  guhdar  dikir,  me  ji  vvan  fer  dibû.  Baş  te  bîra  min  Kurd Remzî  hebû.  Ji  hunermenden  we  deme  Serbulent Kanat  hebû.  Hunermenden  jin  tine  bû. 

Niha  jî  tine  ye.  Eğer  hebe  jî  stranen  Anatolya  navîn  dernexist  hole,  negot.  Ji  tegeha  netevvî  dûr,  vvi  - ha  revvşeke  ku  kurdan  vebeje  tine  ye.  Dema  ku  nikare  vebejejî  tu  dibeje;  ez  dikarim  çikas  cîddî  nezîk  bibim.  Kesekî  ku  cîddî  nezîkî  gele  xwe  nabe.  Li  vvelet çend  hunermend  hene,  em  dişopînin.  Derdikeve  li ser  mîrasa  bave  xwe  dibeje.  Ev  başe  le  bele  ji  bo  mirov  xwedî  li  mîrasa  bave  xwe  derkeve,  dive  mirov henek  jî  aiha  bijî.  Dema  ku  tu  strana  Şivano  dibeje, di  heman  deme  de  tu  biçe  mala  vve  dayike  rûne  jî.  Ji ber  ku  tu  xîtabî  wî  mirovî  dike.  Ji  ber  çi  ez  ji  stranen 


Anato  lya  navîn  hezdikim  an  jî  dibejinm  ji  berk  u  ez  li we  heremejiyam.  Mîndîtku  mezinin  me  hestdikirin û  van  stranan  digotin.  Min  vve  jiyane  di  rihe  xwe  de hest  kir.  Dema  ku  min  van  stranan  got,  min  bandorek  li  mirovan  kir,  ji  ber  ku  min  hest  jî  tevlî  kir. 

Li  gorî  vve  li  ser  kesen  ku  penaberen  bondora asîmîlasyone  heye  an  na? 

Miheqeq,  evv  tiştekî  beniqaşe.  Niha  eğer  mirovek  çanda  xwe,  nikare  nirxen  xwe  bi  pareze,  nikare xwe  bi  gel  re  bike  yek,  te  vve  vvateye  ku  pergale  tiştekî  din  peşkeşî  vvî  kiriye.  Wî  girtiye  nava  xwe.  Şaxsekî  ku  ketibe  nava  pergale  jî,  dixwaze  bila  biçe  stra nen  hunermenden  me  yen  heri  birûmet  beje  jî,  het ku  ji  vvan  gotinan  re  nebe  bersiv  nikare  ti  encame bidest  bixe.  Bi  kurtasî  ne  di  jiyana  xwe  de  ne  jî  di pratike  de  we  yeke  nîşan  nedan. 

Bi  taybetî  jî  hûn  ji  bo  berhemen  îroj  en Hunermeden  jin  en  Kurd  dikarin  çi  bejin? 

Eğer  mirov  eşa  vvelate  ku  çavkaniya  xwe  je  digre hest  neke  û  nejî  nikare  hîlberînan  derxe  hole. 

Miroven  ku  weke  li  Evvrûpaye  dijîjî  pir  beşansin. 
Ji  ber  ku  em  nikarin  zede  tişt  bijîn  û  bibînin. 

Em  ji  axa  xwe  dûrin,  dive  mirov  hemû  tişten  ten jiyîn  hest  bike  û  li  vvir  be.Gotineke  Ahmet  Kaya  hate bîramin.  Digot,  ku  ‘  dema  ez  li  vvelate  xwe  dijiyam min  behtir  dinivîsand.  Le  bele  li  Evvrûpaye  min  di şeş  mehan  de  stranek  jî  nenîvîsand.’  Ji  berk  u  hest tine  ye.  Tişta  di  me  de  te  jiyîn  jî  ewe.  Le  bele  ez  ji  bo hemû  hunermendan  nabejim.  Ji  ber  ku  dive  mirov keda  hevalen  berheman  derdixin  hole  înkar  neke. 
Jina  Kurd  asteke  pir  mezin  derbas  kir.  Jina  ku  bere ji  bo  biçe  mala  cîrane  xwe  jî  destûr  dixwest,  îro  yekîneyen  xwe  ava  dike.Yekîneyen  xwe  yen  şer  avakirin li  gerîla.  Li  Çiyan  ji  bo  azadiya  xwe  şer  dikin. 

Gelo  hûn  difirikirin,  di  stranen  hûn  dibejin  de nerîneke  meran  heye? 

Ere.  Carnan  ez  hildibijerim  an  jî  dibim  hilbijener.  Tu  straneke  hildibijere  an  naxwîne,  an  jî  destûr  dixwaze  cihen  vvan  diguhere  an  jî  je  dike.  Ti carî  stranen  dikeve  vvare  erotizme  min  nexwand, ji  ber  ku  jin  ne  alave  erotizme  ye.  Taybetiya  jine rihe  jine  ye,  ne  bedena  vve  ye. 


Albuma  hunermed  Rojbîn  ‘Pervvaz’  derket 


Hunermend  Rojbîn  a  ku  xebaten  xwe  yen çand  û  hünere  di  bin  bane  Navenda  Çande ya  Mezopotamya  ya  Mersine  de  dike  albuma  xwe  ya  bi  nave  "Pervvaz"  a  ku  ji  1 1  stranan  pek  te ji  KOM  Muzîke  derxist  peşberî  guhdaravanan.  Di albüme  de  ji  bo  bale  bikşîne  ser  şîdat  û  qirkirina  jine stran  hatine  amadekirin.  Hunermend  Rojbîn  a  ku  bi strana  "Heval  Cuma"  navdar  bû  xebata  xwe  ya  3  salan peşkeşî guhdarvanan  kir.  Hunermend  Rojbîn  albûma xwe  vviha  niraand:  "Albuma  min  a  3  sal  bere  xebaten hatin  destpekirin  derket.  Albumeke  bi  enstrumanen moderen  en  kurd  hatin  bikaranîn  e.  8  stranen  albüme  ji  stranen  jinan  pek  ten.  Di  albüme  de  min  stran  ji jinen  di  bin  nave  'töre'  de  ten  kuştin  yad  kir.  Ev  yek  di nav  me  de  birîneke  dive  em  dest  ve  birînî  bidin. 

Ez  ji  weke  jinek  kurd  a  ku  di  qada  çand  û  hünere de  xebatan  dikim,  ji  bo  bale  bikşînim  ser  pirsgireken civake  ve  albüm  ji  jinen  di  bin  nave  töre  de  hatin qetilkirin  yad  dikim"  Hunermend  Rojbîn,  diyar  kir  ku 


ji  bo  2  stranen  xwe  klîp  keşand.  Rojbîn,  anî ziman  ku stranen  ji  bo  Ceylan  Onkol  a  ku  navçeya  Lîce  ya Amede  û  Canan  Saldik  a  ku  li  Wane  bi  guleyen  leşkaran  jiyana  xwe  ji  dest  da  klîp  hatin  kişandin  û  ev klîp  di  qanalen  muzîke  de  ten  temaşekirin  û  vviha axivî:  "Albuma  ji  11  berhaman  pek  te  je  8  stran  en jinan  in.  Di  nav  vvan  stranan  de  'Pervvaz' ji  bo  Canan Saldik  a  ku  li  Wane  bi  gulaya  leşkaran  hate  qetilkirin û  strana  'Xezala  min'  jî  ji  bo  Ceylan  Onkol  a  ku  li  navçeya  Lîce  ya  Amede  bi  guleya  hevvane  ya  leşkeran hate  qetilkirin  cih  digirin." 

Hunermend  Rojbîn,  anî  ziman  ku  ji  bo  strana  ji bo  bîranîna  Şanogere  Kurd  Gafur  Doğan  jî  çekir klîp  keşand.  û  vviha  got:  "Me  ji  stranen  'De  û  dil'  û ‘Hevî’  re  klîp  kişandin.  Strana  bi  nave  'Hevî'  ji  bo bîranîna  şanogere  kurd  Gafur  Doğan  hate  çekirin. 
Min  ev  stran  di  şexse  vvî  de  ji  bo  hemû  kesen  di şanoya  kurdî  de  ked  dayîn  û  di  vve  re  de  jiyana  xwe ji  dest  dan  yad  dikim."  •  Navenda  Nûçeya 


Meclisa  xanim  u  xatunan! 

Di  21.06.2011  da  perlementoya  herema  Kurdistane  qanunekî  di  bin  nave  "qanuna  peşîgirtina  şideta  li  hundure  melbete"  li  derxist.  Di  dema  xwe  da  rexistinen  jinan  ser  ve  qanune  nerînen  vvan  a  cüda  hebûn  le  bi  giştî  li  ser  xalekî  hevpar  digehistin  hev  evv  jî  evv  bû  ku  qanun  alî  vvî  a  peşketî  heye  u  dikare  ji  bo  dawî  anîna  şideta  ser  jinan  bibe  alîkar.  Ji  xwe  a  herî  balkeş  di  ve  meseleye  da  evv  bû  ku  hen  rexistinen  jinan  a  ku  tene  ji  hejmareke  kem  u  elîtîteke  ji  jinan  pekten,  xwe  kirin  xwedî  vvî  qanune  u  îdia  kirin  ku  bi  ked u  hevvildanen  vvan  hatîye  li  derxistin  le  pir  kem  niqaş  dirkirin  ku  çewa ve  qanune  bixen  meriyete.  Mirvo  tiştekî  ji  bo  tarîxe  bibeje  we  bi  fayde be.  Raste  pir  rexistinen  jinan  li  Başure  Kurdistane  hene  ku  ji  50  zedetirin  u  hertim  dema  niqaşe  li  ser  şidete  dihat  kirin  ji  niqaşekî  kilasîk vvedatir  nediçû,  ji  xwe  zihnîyeta  ku  devvlet  avakirîye  ti  car  nediket  çarço ve  niqaşen  vvan  u  hertim  bi  encaman  re  xwe  bi  sinur  dikirin  u  a  heri tirajîk  jî  evv  bû  ku  destelatdaran  weke  faktora  alîkarî  ji  bo  dawî  anîna şidete  didîtin  u  digotin  qanun  were  guhartin  her  tişt  çareser  dibe. 

ûanuna  mijara  gotine  berhema  keda  hen  rexistinen  jinan  ku  navî vvan  ti  carî  le  çapemenî  destelate  da  naye  bihîstin,  yek  ji  van  restinan jî  rexsitna  Tevgera  Jinen  Azadîxweza  Kuridstane  RJAK  e .  Ev  rexstina jinan,  2  caran  di  sala  2004  u  2007  an  da  konferansen  ser  mijara şideta  ser  jinan  li  derxist  u  li  ser  sedemen  bingehîn  niqaş  hatinkirin. 
Sitatistîka  şideta  ser  jine  bi  detayen  pir  hûr  u  kur  peşkeşî  raya  giştî kirin  u  paşîjî  be  rengekî  proje  qanunenkî  hatin  amade  kirin  u  encamen  vvan  peşkeşî  perlemento  kirin.  Bi  taybet  bi  komisyona  parastina mafen  jinan  niqaş  hatin  peşxistin.  Le  elîtekî  ji  jinan  xwe  kirin  xwedî vvan  projeyan  u  bi  yekgotin  jî  qala  RJAK  nekirin.  Tevî  ku  RJAK  hertim dianîn  bîra  her  kesî  ku  tene  li  derxistina  qanunan  ne  çareserîye  u vverin  em  bi  hev  re  kar  biken.  Hem  ji  bo  pekanîna  ve  qanune  u  guhartin  zihnîyata  ku  her  roj  dibe  sedema  kuştina  jinan.  Hukumeta  herema Kurdistan  di  bin  insîyatifa  xwe  da  2  mîkanîzmeyen  ji  bo  qaşo  dawî anîna  şidete  sazkir.  Meclisa  xaniman  u  Reveberîya  Peşîgirina  Şideta Ser  Jine  hatin  avakirin.  Evvjîtenbe  ji  bo  pîne  kirine  revvşe  bû.  Mirov  ji bo  peşhum  nebe,  çend  mînak  besin  ji  bo  ku  erka  vvan  a  formalite  bibi¬ ne.  A  heri  balkeş  ewe  ku  piranî  berpirsen  vvan  reveberyan  ji  zilamin  u seroken  beşen  di  bin  sîvvana  vvan  kar  diken  zilamin.  Salek  derbaz dibe  ser  qanune  di  hundure  salekî  da  zedetirî  300  jin  hatin  kuştin  u  ji daxuyanîya  tijî  nakokîyan  vvedartir  evv  dû  sazî  nekarin  tiştek  biken. 

Yek  nimuneyen  vvî  buyerajinagencN.Re,  ku  li  herema  Germîyan dijîya,  ji  ber  ku  rojane  ji  alî  birayen  xwe  dihat  lenstin  u  eşkence  kirin, evv  beri  xwe  dida  şaxa  Germîyan  a  sazîya  hatîya  avakirin.  Le  evv  sazî N.R  teslime  biraye  we  kir  u  paşî  ji  alî  biraye  xwe  te  tecavviz  kirin  u  evv sazîjî  teslim  kirina  N.R  bi  biraye  xwe  wek  şaştîye  nedit  u  hükümet  bi ti  renge  pay  meseleye  da  neçûç.  Ji  xwe  Meclisa  xaniman  ji  vvan  jî baştir  nebûn.  Nimuneyeka  din  bûyera  K.S  bû  ku  li  bajaroka 
Çemçemal  dijya.  Jina  gene  K.S  sala  1982  ji  dayîk  bûye.  Sala  1997 
bi  dare  zore  we  diden  berdel  ji  bo  braye  xwe  a  mezin  u  ji  zilamekî mezin  we  dizevvcînin.  Be  direjahîya  14  salan  da  her  roj  ber  çaven her  4  zaroken  xwe  havjîna  we  lexistîye  u  eşkence  kiriye.  Çend  caran beri  xwe  da  ye  ev  sazîya  mijar  gotine  u  alîkarî  xwestîye.  Enacm digeyje  dereceyekî  ku  K.S  zilame  xwe  dikuje  u  di  demke  kin  da  bi cezaya  dardakirne  re  rûbirû  dimine. 

Tevî  ku  di  sala  1991  le  gorî  sitatistîken  hatine  kirin  zedetire  16 
hezar  jin  hatine  kuştin,  le  heya  niha  ti  zilamekî  ser  kuştina  jinan nehatine  ceza  kirdin.  A  ku  mirov  matmayî  dike  salek  derbaz  dibe  ser derxistna  qanuna  peşîgirina  şideta  hundure  melbete  le  yek  madeya vvî  jî  nehatîye  pekanîn.  Dema  van  bûyeran  ser  hev  qewmîn  u  çapemenî  girt  rojeva  xwe,  hükümet  neçar  ma  li  ser  biaxife  u  bicive,  le  ve çare  jî  meclisa  xanim  u  Reveberîya  Peşîgirina  Şideta  ser  Jine  komkirin  u  niqaş  kirin  ka  qanunekî  li  perlemento  hatîye  li  derxistin  çima neketîye  meriyete?  A  herî  balkeş  ewe  ku  komisyona  jinan  a  perlemno  u  rexstinen  din  a  jinan  vexwendî  civîne  nekirin.  Niha  bi  şevvazekî wisa  karkirin  çewa  dikare  pirsgirek  vverin  çareserî  kirin?  Nexasme çareserkirina  pirsgireken  hezaran  sal  ser  hev  kombuye. 

Hükümet  dibeje  eme  dadgehe  serbexo  ji  bo  şopandina  kesen şidete  bi  kartînin  ser  jinan  ava  biken.  Egervvisa  be  kabînîya  hükümet gereke  serîda  li  hembere  vvan  dawa  were  vekirin  eğer  evv  dadgeh qaşo  serbixwe  u  xwedî  servverîya  qanunî  be,  yen  şidete  bi  kartînin  ji rejeyeka  mezin  endamen  partiyen  siyasî  a  Başure  Kurdistanin  dema zilamekî  şidete  bekartîne  li  cem  partîyekî  din  te  parastin.  We  deme kare  herû  sazîya  xaniman  çine?  Çima  wane  nabînin,  ser  vvan  tiştan niqaş  naken?  Zihnîyeta  heyî  neye  guhartin  qanunan  nikarin  vverin pekanîn.  Bi  tene  qanun  jî  nikarin  bibin  alîkar.  Serî  da  dive  zihnîyeta heyî  were  guhartin. 

Dive  rexstinen  jinan  bi  xwe  xwedî  îradeya  guhartina  civake  bin  u di  nava  civake  da  bin  u  bi  hev  re  niqaş  biken  u  bi  derde  vvan  re  elaqedar  bin.  Jinen  mexdur  rexstin  biken  u  tevlî  çareserî  biken,  îrade  u heza  çareserî  di  vvan  da  peşbiken.  Di  demekî  da  ku  şoreşa  gelan  di Rojhilata  Navîn  heye  a  li  Başure  Kurdistane  diqewime  ser  nave  jinan ji  dest  revadina  derfeteke  dîrokî  u  şermeke  mirovahîye.  Ji  xwe  hen rexistinen  jinan  benda  projeyen  beker  a  wisa  nasekinin  u  evv  bi  xwe xwedî  projeyen  xwene  ji  bo  civake.  Ji  ber  ku  pirsgireken  dîrokî  a  ser hev  kombiyi  bi  medisen  xanim  u  xatunan  naye  çareser  kirin. 
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Manifest  voor  vrouvvenrechten 


Vrouvvenrechten  komen  steeds  meer önder  druk  te  staan  van  conservatief  en religieus  fundamental  isme.  Deze  bevvegingen  zijn  de  laatste  tien  jaar  niet  alleen  sterker gevvorden-zichtbaarder,  agressiever,  professioneler-ze  beschikken  nu  över  ruime  middelen,  treden strategischer  op  en  hebben  almaar  meer  invloed  op internationale  fora  över  mensenrechten.  Denk  bijvoorbeeld  aan  de  organisatie  van  een  gratis  meerdaagse  conferentie  begin  2011  door  Family  Watch International  (conservatief-republikeinse  bevveging in  de  VS)  vvaar  Afrikaanse  VN-diplomaten  beınvloed  vverden  om  hun  beperkende,  rechtse  en  religieus  geinspireerde  visie  op  vrouvven  en  seksüele rechtentevertolken. 

Dit  bleef  niet  zonder  gevolg.  Vrouvvenre-  chten en  gelijkheid  voor  vrouvven  en  mannen  kvvamen sterk  önder  vuur  te  staan  tijdens  de  daaropvolgen- de  zittingen  van  de  VN-commissies  'Status  van  de Vrouvv'  en  'Bevolking  en  Ontvvikkeling'.  Zo  lezen  vve in  de  besluiten  van  de  44ste  zitting  van  de  bevolkingscommissie  dat  vrouvvenrechten  ondergeschikt  zijn  aan  nationale  gebruiken  of  religieuze  overtuigingen.  Dit  is  slechts  het  topje  van  de  ijsberg. 
Conservatief  en  religieus  fundamentalisme  komt vvereldvvijd  voor  en  de  verschillen  tussen  de  bewegingen  zijn  groot.  Ze  hebben  echterditgemeen:  de aanval  en  de  negatieve  impact  op  vrouvvenrechten.  Dit  houdt  in:  beperking  van  seksüele  en  reproductieve  rechten  en  gezondheid,  van  autonomie 


en  vrijheid,  van  deelname  aan  het  publieke  en  economische  leven,  een  discriminatoirfamilierechten meer  gevveld  op  vrouvven. 

De  aanvvezigheid  en  bijzondere  status  van  religieuze  instellingen  zoals  het  Vaticaan  en  de Organisatie  van  de  Islamitische  Conferentie  (OIC) in  internationale  instellingen  zoals  de  VN  zijn  een belangrijke  verklarende  factor  voor  hun  succes  op internationale  fora.  De  fundamentalisten  kunnen op  die  manier  het  internationaal  beleid  van  binnenuit  be'fnvloeden.  Een  fenomeen  dat  versterkt vvordt  door  de  globaal  afgenomen  steun  voor vrouvvenrechten  en  de  verminderde  capaciteit van  vrouvvenorganisaties  om  invloed  uit  te  oefenen  binnen  deze  instellingen. 

VVatzeggen  wij  daarop? 

Deze  ontvvikkelingen  zijn  zeer  zorgvvekkend. 
Conservatief  en  religieus  fundamentalisme  moet zichtbaar  gemaakt  en  'ontvvapend'  vvorden. 
Vrouvven-  organisaties  moeten  de  middelen  krijgen om  dit  fundamentalisme  te  kunnen  bestrijden  en om  hun  rol  van  verdedigers  van  vrouvvenrechten volledig  te  kunnen  opnemen.  Mensenrechten  van vrouvven  zijn  niet  ondergeschikt  aan  traditie, etnisch  gebruik  of  religie.  Gelijkheid  en  vrijheid  zijn de  dragende  principes  van  aile  mensenrechten  en vrouvvenrechten  zijn  mensenrechten. 

Voldoende  middelen  voor  vrouvvenorganisati¬ 


es  om  het  internationaal  beleid  actief  te  kunnen opvolgen:  toegang  tot  informatie  en  tot  vergaderingen,  personeel  en  middelen  om  counterstrategieen  te  financieren.De  creatie  van  een  structuur die  nationale  vrouvvenorganisaties  informeert över  het  internationaal  beleid  en  ontvvikkelingen inzake  mensenrechten  en  vrouvvenrechten  en  die hun  gelegenheid  biedt  tot  overleg  en  participatie aan  deze  internationale  vergaderingen.  De  creatie van  een  budgetlijn  voor  nationale  vrouvvenorganisaties  om  hun  vverking  en  projeden  inzake  mensenrechten  en  vrouvvenrechten  op  internationaal vlaktefinancieren. 

Maatregelen  die  verzekeren  dat  (nationale) vrouvvenorganisaties  op  gelijke  voet  met  andere organisaties  kunnen  deelnemen  aan  internationale  vergaderingen,  conferenties,  zittingen  van mensenrechtencomites  en  overlegstructuren. 

De  organisatie  van  een  jaarlijkse  conferentie die  diplomaten  bij  internationale  instellingen  voorlicht  över  vrouvven-  en  mensenrechten  en  de  ontvvikkelingen  op  dat  vlak  om  zo  het  fundamentalisme  te  counteren.De  onmiddellijke  opheffing  van de  consultatieve  status  van  vertegenvvoordigende organen  van  religies  en  godsdiensten  op  internationale  fora  (VN,  Raad  van  Europa,...),  zoals  de Heilige  Stoel,  de  Organisatie  van  de  Islamitische Conferentie,  en  andere.  www. Vrouwenraad.be 


“Hoofd  revolutie  is  de  sociale  revolutie” 


“Vooral  vrouvven  zouden moeten  deelnemen  aan  het proces  van  revolutie  in  Syrie en  Zuid-  VVest  Koerdistan,  of anders  zal  er  geen  vvare  betekenis  meer  zijn”  zei  Çırav. 

•  Sidar  MAVA 


Vertaald  door:  Barin  Qesri  Aldur 

De  Amerikaanse  interventie  dat  in  Irak  en Midden-Oosten  begon  voor  de  nieuvve  ontvverpen  is  volle  gas  bezig.  Tot  slot,  ook  in Syrie  gaan  ze  georienteerde  interventie  updaten.  Zowel  in  grondgebieden  als  in  Syrie  blijven  bommen ontploffen.  Vrouvven  en  kinderen  kunnen  elk  moment  de  dood  tegemoet  komen.  Koerden  die  al  jaren zonder  identiteit  (erkenning)  leven  in  Syrie  (Zuid-West  Koerdistan)  verhogen  hun  strijd  van  dag  tot dag.  Azime  Çırav,  bestuurslid  van  YEKITIYA  STAR  ( STER  UNIE),  dat  goed  georganiseerd  voor  de  vrouvven  rechten  strijd  heeft  de  ontvvikkelingen  voor  onze krant  samengevat. 

De  vvieg  van  de  beschaving  Mesopotamie  is  rijk en  kleurrijk  qua  culturen  zegt  Azime  Çırav  en  gaf  de volgende  uitdrukkingen.  “Ook  al  maken  deze  grondgebieden  de  dag  van  vandaag  pijnlijke  en  ondraagbare  tijden  mee,  er  is  hoop  met  toekomstperspectieven  voor  vrijheid.  Het  belangrijkste  is,  wij  vrouvven hebben  hoop  voor  vrijheid  nooit  verloren.  Desondanks  al  het  gevveld,  pijn  en  tranen,  vvij  zijn  blijven geloven  in  vrijheid  en  vve  strijden  voort.  De  actieve deelname  van  vrouvven  aan  deze  herstructurering  is onmisbaar  voor  de  groepen  die  över  democratie  en vrijheid  hebben”. 

Regionale  crisis  is  het  gevolg  van  uitsluiting  van de  vrouvv  uit  het  leven 

Çırav  zei  dat  de  sociale  problemen  die  zich  voordoen  op  dit  moment  ernstiger  zijn  dan  de  politieke crisis.Sociale  problemen  verergeren  met  de  dag, maar  de  gezag  of  regering  blijft  deze  negeren.  Çırav  “ Heersende  macht  kan  geen  vooruitgang  boeken  voor de  rechten  van  de  mens.  Door  deze  is  het  dat  de  bestaande  sociale  problemen  de  politieke  gezag  problemen  voorbij  zijn  gestoken.  Al  deze  problemen  wach- ten  op  een  oplossing.  İn  feite,  de  slavernij  van  de  vrouvv  is  de  bron  voor  sociale  problemen.  Vrouvven  zijn uitgesloten  van  de  sociale,  zijn  genegeerd  en  men  zorgt  ervoor  dat  ze  zvvak  in  de  knieen  staan.  VVanneer vrouvven  een  stem  krijgen  in  de  samenleving,  dan 


pas  staan  vve  een  stap  dichterbij  de  oplossing.  Om deze  reden,  de  eniğe  oplossing  om  zich  te  ontdoen van  de  bestaande  crisis  is  ervoor  zorgen  dat  de  vrouvv  participeert  aan  het  dagelijkse  leven. 

Tot  nu  toe  in  aile  landen  van  Midden-  Oosten vvaar  de  dictatoriale  regimes  ten  val  zijn  gegaan  is merkbaar  dat  de  sociale  problemen  zich  blijven voort  doen;  zegt  bestuurslid  van  YEKITIYA  STAR Azime  Çırav  en  voegt  toe:  “Er  is  een  niet-  geslaagd voortgang  in  de  kvvestie  van  de  vrouvv,  integendeel de  problemen  zijn  meer  verdiept.  De  belangrijkste reden  hiervoor  is  dat  er  nog  geen  democratische politiek  is  en  dat  de  vrouvvenrechten  nog  niet  constitutioneel  gegarandeerd  zijn.  İntegendeel  ze  is meer  naar  de  slaafse  leven  gesleept.  Zelfs  de  rechten  dat  ze  tijdens  de  voormalige  heersende  mach- ten  hadden  vervvorven  zijn  niet  meer  önder  de  constitutionele  garantie.  Er  is  nu  een  situatie  dat  erger  is dan  de  vroegere.  Een  andere  reden  is  dat  de  vrouvven  in  het  grondgebied  niet  goed  georganiseerd zijn.  Alhoevvel  vrouvven  een  belangrijke  rol  hebben bij  den  val  van  de  dictatoriale  regimes,  ze  zijn  uitgesloten  van  de  nieuvve  herstructureringen”. 

De  rol  van  vrouvven  is  enorm  in  het  vormen  van democratische  autonomie 

Bestuurslid  van  YEKITIYA  STAR,  Çırav;  de  volksopstand  dat  in  Syrie  na  vele  jaren  begon  is  een mogelijkheid  voor  de  Koerden  om  een  statuutte  vervverven.  Maar  er  zijn  veel  krachten  die  de  eenheid  en de  onafhankelijkheid  van  de  Koerden  niet  vvillen. 
Cirav  voegde  als  volgt  toe:  “Vooral  Turkse  staat  schrikt  van  een  Koerdische  kracht.  Ze  reikt  een  hand aan  de  oppositie  in  de  regio  om  de  strijd  van  de  Koerden  voor  vrijheid  te  beletselen.  Turkse  staat  heeft  al het  nodige  geprobeerd  om  de  eenheid  tussen  de Koerden  te  voorkomen  en  probeert  dat  nog  altijd. 
Desondanks  deze  externe  pogingen  tot  beletsel, gaat  onze  strijd  op  basis  van  een  democratische  politiek  vooruit.  Deze  situatie  heeft  ervoor  gezorgd  dat vve  hebben  kunnen  aangeven  datvve  een  derde  lijn  of kracht  zijn,  onze  aandringen  in  de  democratische stijl  van  strijd  ons  krachtiger  gemaakt.  Deze  stijl  van strijd  heeft  ervoor  gezorgd  dat  vve  ook  praktisch  de democratische  autonomie  hebben  doen  ontstaan. 
Zonder  eniğe  tvvijfel,  vrouvven  hebben  een  grote  rol gespeeld  in  het  ontstaan  van  deze  systeem  en  spelen nog  steeds  een  belangrijke  rol  voor  hun  eigen  autonoom  systeem.  Het  is  daarom  dat  vooral  vrouvven  en iedereen  moeten  participeren  aan  het  proces  van revolutionaire  voor  de  oplossingen  of  revolutie  zal zijn  vvare  betekenis  verliezen”. 

Goed  georganiseerde  vrouvv,  kan  strijden  tegen de  dominante  en  heersende  systeem 

Azime  Cirav  vertelt  aan  onze  krant  dat  VVestelijke staten  en  Verenigde  staten  proberen  om  Koerden  en 


vrouvven  önder  eigen  invloed  te  krijgen  in  Zuid-  VVest Koerdistan.  Vooral  Frankrijk  en  Verenigde  staten spelen  daar  zeer  gevaarlijke  spelletjes.  Cirav  voegt toe:  “  Frankrijk  en  Verenigde  Staten  in  het  bijzonder vele  landen  vvillen  instellingen  oprichten  die  vvestengebaseerd  zijn.  Hiervoor  ondervvijzen  ze  sommige mensen  in  het  bijzonder.  Deze  getrainde  mensen proberen  vooral  in  Syrie  en  Zuid-  VVest  Koerdistan veel  vrouvven  te  bereiken  en  hen  te  organiseren  op veel  gebieden,  hiervoor  gebruiken  ze  diverse  actieve methodes.  Een  voorbeeld  hiervan,  sommige  vrouvven  zijn  het  laatst  naar  Oamislo  gekomen  en  hebben aan  vrouvven  gevraagd  om  zich  bij  hun  organisaties in  te  schrijven  in  ruil  voor  geld.  İn  sommige  steden zijn  huizen  opgericht  die  godsdienst  les  geven  aan vrouvven.  VVat  ze  met  deze  van  plan  zijn  is  duidelijk, ze  vvillen  de  Koerdische  vrouvve  uitrukken  van  haar strijd  voor  de  vrijheid. 

VVij  beoordelen  de  situatie  als  volgt:  Ze  proberen vrouvven  kvvestie  als  vereenvoudigde  probleem  af  te schilderen  die  kan  opgelost  vvorden  met  aanbieden 


van  de  sociale  diensten.  Ze  vvillen  vrouvven  kvvestie niet  als  filosofisch,  historisch,  sociale  en  vitale  probleem  zien.  Er  vvordt  geprobeerd  om  de  vrouvven kvvestie  op  te  lossen  alsof  het  niets  te  maken  heeft met  de  seksistische  mentaliteit  van  de  sociale.  Dit alles  vvordt  onthuld  door  vvijze  van  uitdrukking  van de  politieke  benadering.  Er  is  een  wil  om  de  sociale zvvak  in  de  knieen  te  doen  voelen  door  de  vrouvv  te onderdrukken  en  uit  te  sluiten.” 

Azime  Çırav;  Als  Yekitiya  Star  kracht,  vvij  zijn erfgenamen  van  een  krachtige  erfenis,  zovvel  als georganiseerd,  als  ideologish,  vve  hebben  een  duidelijk  hoogte  punt  bereikt  en  vve  staan  op  een belangrijke  plaats  in  de  strijd  voor  vrijheid  van  de vrouvven.”  Wij  hebben  in  de  regio  en  in  de  vvijken vrouvven  raden  opgericht.  Er  zijn  voor  het  eerst  in Zuid-  VVest  Koerdistan  vrouvven  raden  opgericht. 
Participatie  van  de  vrouvven  aan  deze  raden  is  van historisch  belang.  Door  middel  van  deze  raden  kan er  een  basis  gelegd  vvorden  voor  de  gemeenschappelijke  strijd  van  de  vrouvven. 
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kadın  ve  ekonomi 


Nevvaya  Jin 


Emeğin  ortaklaştırılması  olarak  kooperatifçilik 


Biz  Kürt  kadınları  yaşamın her  alanında  kendimizi  var etmek  için  kendi  ekonomik modelimizi  oluşturma  iddiasını  taşımalıyız. 

•  Nurten  SÖYLEMEZ 


Demokratik  Özerkliğin  yavaş  yavaş  yaşantımızın  her safhasına  nüfus  etmeye  başladığını,  Kürt  kadının  her alanda  ortaya  çıkardığı  özgün  örgütlemeleriyle  görebiliyoruz.  Bu  pratikler  Kapitalist  Modernite  nin  özelde  kadını  özne  olmaktan  çıkartıp  yaşamda  pasifize  etme  çabası¬ nın  ne  denli  beyhude  bir  çaba  olduğunun  da  açık  göstergesi  olmaktadır. 

Kadının  komünal  yaşam  biçimini  hayata  geçirmesin¬ de,  öz  gücün  ortaya  çıkarılmasında  ortak  yaşamın  hayat bulmasında,  ortak  kararlaşmalara  gidilmesinde  kooperatifçilik  konfederal  sistemi  güçlendiren  bir  alandır. 
Kadınlar  bu  anlamda  başta  işletmecilik  sektörü  olmak üzere  birçok  alanda  deneyim  ve  birikim  noktasında  güçlenmeye  ihtiyaç  duydular. 

Kamusal  alandan  ve  bağımsız  üretimden  uzaklaştırılmış  olan  kadınların  iktidar  anlayışından  uzak;  tamamen paylaşıma  dönük  üretim  ilişkilerinin  yer  aldığı  kooperatifçiliğe  yaklaşımlarını  ve  ne  amaçladıklarını  Bağlar  Kadın Kooperatifi  Koordinatörü  Yeliz  Ayyıldız  gazetemize değerlendirdi.  2005  yılından  bu  yana  Amed’  te  faaliyet gösteren  Kooperatif,  kadını  güçlendirme,  yaşama  karşı daha  donanımlı  kılma  ve  toplumsal  cinsiyet  eşitliği  rollerini  sorgulatarak,  kadının  toplum  içerisindeki  gerçek rolünü  oynamasına  dönük  ciddi  ve  başarılı  projelere imza  atmıştır. 

Kadın  ekonomide  üretimi  esas  almıştır 

‘Bağlar  Kadın  Kooperatifi’  Koordinatörü  Yeliz  Ayyıldız, egemen  sistemin  30  yıllık  savaş  sürecinde  Kürdistan’ın 
coğrafyasını  tahrip  ederek,  kırıma  uğratma  çabasıyla  4 
binden  fazla  köyü  yaktığını,  ekonomisini  tarım  ve  hayvan¬ 


cılıkla  sürdürürken  on  binlerce  insanın  topraklarından göç  etmek  zorunda  kaldığını  belirterek;  "Kürdistan’da bilinçli  uygulanan  politikalarla  tarım  ve  hayvancılık  bitiril¬ me  noktasına  getirildi.  Halk  köylerden  kente  göç  sonucunda  sosyo-  ekonomik  birçok  sorunla  yüz  yüze  getirilmiş,  özellikle  kadınlar  bu  tahribatlar  sonucunda  ağır sorunlarla  karşı  karşıya  kalmıştır1'  dedi. 

Kadının  ekonomik  anlayışının  doğal  toplumdan  günümüze  kadar  değişmediğini  ve  kadının  ekonomide  üretimi esas  aldığını  belirten  Ayyıldız;  "Üretim  ve  beraberinde beslenme  aileye,  toplumsallığa  eşit  ve  adil  temelde  paylaşmaya  dayalıdır.  Neolitik  dönemde  kadın,  ekonomiyi toplumsal  bir  faaliyet  olarak  yaygınlaştırmıştı.  Toplumda adaleti,  eşitliği,  adil  paylaşımı,  ekonomik  faaliyetleri  toplum  yararına  geliştirerek  sağlamıştır.  Toplumsal  yaşam içerisinde  tekelciliği  reddeden,  adil  paylaşımı  sağlayan  ve emeğin  özgürleşmesini  esas  alan  bir  ekonomi  anlayışı ahlakidir"  diyerek,  ekonominin  doğal  toplumda  kadının öncülüğünde  hayat  bulduğunu  sözlerine  ekledi. 

Yeliz  Ayyıldız,  bu  tespitlerden  yola  çıkarak,  ekonomiden  kimliği  silinen  kadınlar  olarak  sisteme  alternatif  ekonomik  bir  model  yaratmak  zorunda  olduklarını  ve  kendi ekonomik  modellerini  oluşturarak  kendilerini  var  edebileceklerini  belirtti.  Ayyıldız  devamla;  "Biz  Kürt  kadınları olarak  Demokratik  Özerkliğin  en  temel  dört  ayağından biri  olan;  kooperatifçilikle,  yeniden  üretime  dâhil  olmak siyasal,  sosyal,  kültürel,  ekonomik  yaşamın  her  alanında kendimizi  var  etmek  için  kendi  ekonomik  modelimizi oluşturma  iddiasını  taşıyoruz"  dedi. 

"Kooperatifçilik  yabancısı  olmadığımız  bir  model" 

Topluluklar  ekonomisi  olan  komün  ve  kooperatifçiliğin  hem  kadının,  hem  de  Kürt  halkının  hiç  yabancı  olmadığı,  sistemin  çeşitli  politikalarla  unutturmaya  çalıştığı bir  modeldir.  Bu  temelde  komünlerden  başlayarak  kooperatifçiliği  kadın  öncülüğünde  Kürdistan’da  yeniden oluşturma  iddiasıyla  yola  koyulduklarına  değinen Ayyıldız,  "Kooperatifçilik  hiçbir  hiyerarşinin  olmadığı,  öz yönetimin,  öz  demokrasinin  esas  alındığı,  örgütlülük anlayışıyla,  ortak  amaçlar  doğrultusunda  gönüllü  olarak dâhil  olunan;  iş  birliği,  karşılıklı  dayanışma  ve  güç  birliği temelinde  alternatif  ekonomik  model  olarak  oluşturduğumuz  özerk  bir  yapıdır"  diye  belirtti. 

Ayrıca,  Kapitalist  sistemde  bireysel  mülkiyet  ve  bireye  dayalı;  eşit  olmayan  adaletsiz  bir  anlayışın  mevcut olduğunu  ve  bu  anlayışın  toplumda  hiçbir  zaman  ekono¬ 


mik  dengeyi  sağlamadığını  değinen  Ayyıldız;  Topluluklar ekonomisi-Kooperatifçiliğin  kelimenin  gerçek  anlamıyla “Emeğin  Ortaklaşmasını  ifade  ettiğini  de  vurguladı. 

Demokratik  Özerklikte  kooperatifçiliğin  rolü  hayatidir 

Ayyıldız,  kadının  kendi  özünü  keşfederek  toplum  lehine  ekonomiyi  şekillendirmesini  sağlayan  yine  kadının ekonominin  öznesi  olmasını  sağlayan  modeli  kooperatifçilik  olarak  gördüklerini,  emeğin  ortaklaşması  tabanın derinliğine  ve  genişliğine  yayılmasını  sağladıklarını  belirterek  şöyle  devam  etti;  "Kooperatifçiliğin  özerklikteki önemi,  yeri  hayati  düzeydedir.  Demokratik  komünal  toplum  açısından  kooperatifçilik  vazgeçilmezdir.  Bilindiği gibi  günümüzde  toplumların  yaşadığı  ekonomik  sorunlar, tekellerin,  bürokrasinin  yarattığı  tahribatlardan  kaynaklanmaktadır.  Kooperatiflerinde  önemi,  rolü  burada  öne çıkmaktadır.  Çünkü  kooperatifler  kapitalist  moderniteye alternatif  modeldir.  Tekellerle  mücadele  etmenin  en  iyi yolu  kooperatifçiliktir.  Tekeller  sermayeyi  yoğunlaştırıp belli  ellerde  toplarken;  kooperatifler  emek  sonucu  olarak ortaya  çıkan  ürünü  tabana  yayar,  toplumsallaştırır." 

Kadın  Kooperatifi  Koordinatörü  Ayyıldız,  modelin 


temel  ilkelerinin  gönüllülük  ve  herkesin  katılım  sağlayabilmesi,  öz  yönetim,  öz  demokrasi,  özerk  ve  bağımsız yapılar  oluşumun  başında  yer  aldığını  belirtti.  Ayrıca; işbirliği,  dayanışma  ilkeleri  ve  en  önemlisi  öz  güç  ile  oluşturulan  yapılar  olduğunu  ve  emeğin  özgürleşmesi,  eşit dağılımıyla  birlikte  kadın  dayanışmasının,  güvenin,  iktidar,  rekabet  duygularının  yok  edildiği  bir  anlayış  olduğunu  da  ifade  etti. 

Kar  azminin  olmadığı,  tekellerin  emekçiyi  sömürmediği,  kararların  ortak  alındığı  ve  ortak  hayata  geçirildiği bir  alan  olan  kooperatifçilik,  kadının  doğasının,  yeteneklerinin  açığa  çıkarıldığı  mekânlar  olmayı  hedeflediklerini söyleyen  Ayyıldız,  son  olarak  şunları  belirtti: "Demokratik,  ekolojik,  cinsiyet  özgürlükçü  toplumu  gerçekleştirmek  için  biz  Kürt  kadınları  olarak  alanlarda  çalışmalar  yapmaktayız.  Çözümün  paradigması;  komünlerden  başlayarak  kooperatifçiliği  her  alanda  tanıtmak,  yaygınlaştırmaktır.  Toplumun  ekonomik  ihtiyaçlarını  karşılamak,  kadın  öncülüğünde  yeniden  ekonomiden  başlayarak  yaşamı  örmek,  kadın  örgütlülüğünü  güçlendirmek için  kooperatifçiliğin  önemini  ve  zorunluluğunu  bilince çıkarmayı,  bu  modeli  her  alana  yaymayı,  tüm  kadınların sorumluluğu  olarak  görmekteyiz.” 


Özgürlük  meşalesi şimdi  Kürt  kadınında 


* 


Bu  öyle  olimpiyatlarda  bir  aylık  maraton  için yanan  meşaleye  benzemez.  Adı  üstünde özgürlük  meşalesi,  uğruna  Kürt  halkının sayısız  kızı  ve  oğlunun  canını  feda  ederek,  otuz  yılı aşkın  bir  zamandır  Kürdistan’da  yakıp,  koruduğu ve  şimdi  tüm  Ortadoğu'yu  aydınlatarak  kadınları iradeleştiren  meşaledir  anlattığımız. 

Özgürlük  meşalesini  taşımak  zor  ama  onurludur.  Bu  nedenle  herkes  özgürlük  meşalesini  taşıyamaz.  Adeta  uğruna  yanarak  aydınlatma  gerçeği  var karşımızda;  büyük  bedellerle  yanan  ve  aydınlatan meşaleyi  iyi  anlamamız  gerek. 

Ortadoğu'nun  ilk  halklarından  olan  Kürtler  aynı zamanda  uygarlığı  insanlığa  taşıyanlardır.  Otuz  yıldır  verdikleri  mücadeleyle  tarihte  din  savaşı  ve  toprak  işgalcileri  tarafından  istila  ve  talanlarla  kaybettikleri  toplumsal,  kültürel  değerlerini  şimdi  kazanmanın  savaşını  veriyorlar.  En  önemlisi  de  kadının ve  erkeğin  eşitliğine,  öncülüğüne  dayalı  özgür yaşam  felsefesiyle  otuz  yılda  yakalanan  başarının zafere  koşuyor  olmasıdır. 

Kürtler  halk  olarak  daha  otuz  yıl  öncesine  kadar yukarıda  vurguladığımız  gibi  sayısız  istila  ve  işgaller nedeniyle  bölünüp,  parçalandığı  için  Türkiye,  İran, Irak  ve  Suriye'de  kimliği,  dili  yasaklıydı.  Sürekli yasak  ve  baskıyla  yaşadığından  sosyal,  kültürel  olarakta  en  geri  konumdaydı.  Kendi  dili  ve  kültürü yasaklı  sömürge  halk  olmanın  bilincini  Başkan APO'nun  öncülüğünde  gelişen  özgürlük  mücadelesiyle  kavrayan  Kürtler,  şimdi  tüm  insanlığa  özgürlük  öncülüğü  yapmaktadır.  Kürt  kadınları  artık  toplum  mühendisliği  yapmaktadır. 

Çeyrek  yüz  yıla  binlerce  yıllık  başarıyı  sığdıran Kürtler,  bugün  Ortadoğu'nun  aydınlanmasına, özgürleşmesine  öncülük  ediyor.  Kürt  kadınları orduda  takım,  bölük  yönetirken,  siyaset  ile  sosyal etkinliklerde  aktifleşerek  öncüleşti.  Katıldıkları uluslararası  kadın  platformlarına  özgürlük  perspektifi  sunuyorlar. 

Artık  hiç  mübalağasız  Kürt  kadını  mevcut durumda  direnişi  ve  mücadelesiyle  yalnız Ortadoğu'da  değij,  dünya  kadınlarına  öncülükte  en dinamik  güçtür.  Önemli  olan  Kürt  Kadın  Özgürlük Hareketinin  ulaşmış  olduğu  gelişim  seviyesinin bilinciyle  kendisini  planlamayı  ve  konumlandırmayı başarmasıdır. 

Ataerkil  sistemin  cinsiyetçi  politikaları  sonucu kendisi  olmaktan  uzaklaşmış  kadını  kendisine kazandırmak  kolay  olmayacak.  Ancak  bizler  bugün dünyamızı  yaşanmaz  duruma  getiren  zihniyetin cinsiyetçi,  erkek  egemen  sistemden  beslendiğinin bilinci,  inancı  ve  kararlılığıyla  kadına  emek  vererek, eğiterek,  örgütleyerek  dünyayı  yeniden  yaşanılır kılacağımızın  bilincindeyiz.  Dolayısıyla  geriye  kalan tüm  kadınlara  ulaşmayı  başarmak  önemlidir. 

Başkan  APO  en  büyük  emeği  kadın  özgürlüğü¬ ne  verdi.  Biz  kadınlar  bu  onurlu  ve  anlamlı  emeğin hakkını  vermeliyiz.  Kendi  özgürlüğümüz  için  bu 


soylu  çabaya  layık  olmak  önemli.  Unutmayalımki özgürlük  felsefesi  başardıkça,  kazandıkça  binlerce  özgürlük  şehidimiz  yaşayacak,  Başkan  Apo özgürleşecektir. 

Özgür  yaşam  felsefesini  doğru  anlamak  önemli, uygulamak  çok  daha  önemli.  Bu  konuda  kimi zaman  ve  mekanlarda  yaşanan  darlıkları  aşmalıyız. 
Temel  ilkeleri  esas  alarak  Arap,  Türk,  Azeri AvrupalI,  Asyalı,  Afrikalı  tüm  kadınlara  ulaşmalıyız. 
Elimizde  olan  özgürlük  meşalesinin  ışığıyla  tüm kadınları  aydınlatalım.  Bunun  için  bizler  iradi,  siyasi  ve  yaşam  olarak  büyümüş  olduğumuzun  farkındalığıyla  hareket  ettiğimiz  oranda  başarıyı  yakalamış  olacağımıza  inanıyorum. 

Bugün  Ortadoğu'da  siyasi  oluşumlar  değişiyor. 
Ortadoğu  yeniden  düzenlenmek  isteniyor.  Adına Arap  baharı  diyen  kapitalizm,  aslında  Araplar  üzerinden  nemalanmayı  hedefliyor.  Amerika  kendi çıkarlarının  aleyhine  dönen  Ortadoğu'yu  yeniden kendi  çıkarlarına  göre  düzenlemenin  peşinde koşuyor.  Türkiye  gibi  ülkeleride  çıkarı  için  kullanıyor.  Kapitalizm  bir  yüz  yıl  daha  kendisine  biat  edecekleri  arıyor.  Tıpkı  diğerleri  gibi  bir  yüz  yıl  sonrada şimdikileri  kafese  koyacaktır. 

İşte  tamda  bu  noktada  kadın  hareketi  olarak çok  kapsayıcı  plan  ve  uygulamayla  Ortadoğu kadınlarına  açılmalı,  onları  örgütlemeliyiz.  Kadını özgürleşmeyen  toplum  özgürleşemez  şiarıyla Suriye  başta  olmak  üzere  Ortadoğu  ve  dünya kadınlarına  özgürlük  meşalemizi  ulaştıralım.  Hepimizin  bildiği  bir  gerçek  olsa  da  yinede  vurgulamak isterimki  Başkan  APO  Suriye'de  uzun  yıllar konumlandığından  oradaki  halkımıza  ve  özelde  de Kürt  kadınlarına  çok  emek  verdi.  Şimdi  tam  da  o anlamlı  emeğin  hasadını  toplama  zamanıdır. 

Yüreğinde  insan  sevgisi,  beyninde  özgürlük inancı  ve  onun  bilinciyle  kendisini  eğitmiş,  donatmış,  her  kadının  özgürlük  meşalesini  başarıyla  taşıyacağına,  ışığıyla  girdiği  her  ortamı  aydınlatarak örgütlleyeceğine  inanmak,  güvenmek  gerek.  Kürt kadını  cinsiyetçi  toplumdan  edindiği  tüm  sınıfsal özellikleri  aştıkça  özgürleşip,  özgürleştirecek, Zilan  ve  Semaların  bize  devrettiği  özgürlük  meşalesini  onur  ve  gururla  özgürlüğe  taşıyacaktır. 


Filipinler  'ILO 
C189'u  tanıyan ikinci  ülke  oldu 


Uluslararası  Çalışma  Örgütü  (ILO)  tarafından  16  Haziran  2011'de  kabul  edilen  ve ilk  olarak  Uruguay  tarafından  tanınan  "Ev işçilerine  insanca  iş  sözleşmesi"ni  tanıyan  ikinci ülke  Filipinler  oldu.  Ev  işçilerinin  iş  yasası  kapsamına  alınmasını  ve  haklarının  tanınmasını  getiren  sözleşmenin  yürürlüğe  girmesi  için  üye  ülkelerden  en az  birinin,  ILO  C189'u  imzalaması  şartı  aranıyordu. 
IDWN  News'-  in  haberine  göre,  6  Ağustos  Pazartesi günü  toplanan  Filipinler  Senatosu'nun  lehte  karar almasıyla  sözleşme  yürürlüğe  girdi. 

Asya'daki  birçok  ülkede,  ev  işçileri  haftalık  izin ve  sendika  kurmak  gibi  en  temel  sendikal  haklarını kullanmakta  sıkıntı  yaşıyor.  Hong  Kong'da  bir  ev işçisi  olan  ve  Hong  Kong  Asyalı  Ev  İşçileri  Federasyonumun  lideri  olan  Sheilla  Estrada  Filipinler  Senatosu'nun  kararına  ilişkin,  "Hükümetimiz  ev  işçileri olarak  haklarımızı  koruduğu  için  Filipinli  olmaktan gurur  duyuyorum"  dedi.  •  Haber  Merkezi 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Ingiliz  gençler  'ölüme  atlıyor' 

Ingiltere'de  gençler  arasında  son  günlerde  popüler  olan  “ölüm  atlayışı  oyunu”  özellikle  ebeveynler  arasında  endişe  yaratıyor.  Liman  duvarların¬ dan  denize  atlayan  gençlerden  bugüne  kadar  19'u hayatını  kaybetti. 

İngiltere’de  son  günlerde  moda  olan  “ölüm  atlayışı” oyunu  bugüne  kadar  19  gencin  canına  mal  oldu. 

Plymouth  kentindeki  “Dead  Man”  koyu  “ölüm  atlayışını  gerçekleştirmek  isteyen  gençlerin  uğrak  yeri haline  gelirken  son  olarak  20  metre  yükseklikten  atlayan  bir  genç  çevredekilerin  şaşkın  bakışları  arasında sudan  zarar  görmeden  çıkmayı  başardı. 

Sahil  güvenlik  yetkililerinin  açıklamalarına  göre 
7  yıl  içinde  19  kişinin  hayatını  kaybettiği  “Dead 
Man”  koyunda  bu  sene  3  ölüm  ve  3  yaralanma  meydana  geldi.  Oldukça  ciddi  bir  yükseklikten  atlayan gençlerin  olabildiğince  düz  bir  şekilde  suya  dalış yapmaları  gerekiyor. 

Yetkililer  en  küçük  bir  hatanın  bile  atlayanların hayatlarını  kaybetmelerine  ya  da  sakatlanmalara neden  olacağı  için  atlayış  pozisyonlarının  çok  önemli olduğunun  altını  çiziyor. 

Sahil  güvenlik  yetkililerine  göre  kurak  havalarda azalan  su  seviyesi  nedeniyle  atlayışlar  daha  tehlikeli hal  alabiliyor. 

Su  altındaki  görülmeyen  tehlikeli  kayalar  maceraperest  gençlerin  yaralanmalarına  ya  da  bilinç  kaybı yaşamalarına  neden  oluyor.  •  Haber  Merkezi 


Alman  gençleri 
Hitler'in  diktatör olduğunu  bilmiyorlar 

A  Imanya'da  yapılan  farklı  iki  araştırma 

[\ Alman  gençlerinin  durumunu  gösteriyor. 

#  ^Araştırmalarda  çıkan  sonuçlar  gençlerin kendi  tarihlerine  ne  kadar  yabancı  olduğunu  bir  kez daha  gözler  önüne  serdi. 

İlk  olarak  Berlin  Özgür  Üniversitesi’nin  yaptığı araştırma  Alman  gençlerin  yüzde  50’sinin  Nazi Almanyası  lideri  Adolf  Hitler’in  “diktatör”  olduğunu bilmediğini  ortaya  koydu. 

Almanya’da  15  ve  16  yaşlarındaki  7  bin  400 
öğrenci  üzerinde  yaptığı  araştırmaya  göre  gençlerin  yarısı  Batı  Almanya’nın  demokratik,  sadece üçte  biri  de  Doğu  Almanya’nın  tek  partili  rejim olduğundan  emin. 

İkincisi  ve  şaşırtıcı  olan,  Alman’da  30  yaşın  acındakilerin  beşte  birinin  Alman  yakın  tarihinin  kara lekeleri  arasında  yer  alan  Auschvvitz  toplama  kampı hakkında  bilgi  sahibi  olmadığı  ortaya  çıktı.  Haftalık haber  dergisi  Stern’in  kamuoyu  araştırmaları  şirketi Forsaya  yaptırdığı  ankete  göre  18-29  yaşları  arasındaki  genç  nüfusun  yüzde  21’i  Auschvvitz’in  toplama kampı  olduğunu  bilmiyor.  Bütün  yaş  grupları  geneli¬ ne  göre  yapılan  değerlendirmede  ise  yüzde  90’lık 


kesimin  Aschvvitz’in  ne  olduğunu  bildiği  görüldü. 
Diğer  yandan  Almanların  yüzde  31’inin  bu  toplama kampının  Polonya  topraklarında  yer  aldığını  bilmediği  saptandı. 

Nazi  Almanyası  tarafından  II.  Dünya  Savaşı  döneminde  ilk  kurulan  toplama  kampı  olan  Polonya'nın Krakovv  şehrin  yakınlarında  yer  alıyor.  Auschvvitz-Birkenau'ya  tüm  Avrupa'dan  1,3  milyon  insan  yer¬ 


leştirilmiştir.  Bunların,  1  milyonu  Yahudi  olmak üzere  1,1  milyon  insanın  öldürüldüğü  tahmin  edilmektedir.  Yaklaşık  900.000  kişi  kampa  geldikleri anda  doğrudan  gaz  odalarına  gönderilmiş  ya  da vurularak  öldürülmüştür.  Kalan  200.000  kişi,  hastalık,  eksik  beslenme,  kötü  muamele,  tıbbi  deneyler nedeniyle  ve  daha  sonra  gönderildikleri  gaz  odalarında  ölmüştür.  «  Haber  Merkezi 


Sorgulayan  gençlik  sistem  için  tehlikeli 


"Okula  gittiğimde  yabancılaşmayı  ve  üçüncü  dünyaya  bakış açısını  daha  yakıcı  hissettim. 
Bir  anlamda  ’doğu-batı'  kavramını  çok  yalın  görebildim." 

•  Bemal  DERSİM 


Bir  toplumun  toplumsal  hafızasını  oluşturan özne  o  toplumun  tarihsel  ve  toplumsal  gerçekliğidir.  Yaşadığı  yerin  tüm  üretimsel  ve birikimsel  kaynağıdır.  Toplum  ve  birey  köksüz  ve tarihsiz  değildir.  Varlığını  kendi  birikimi  ve  ürettikleriyle,  ürettiklerini  geleceğe  aktararak  yaşamını  sürdürür.  Kadın,  tarihsel  birikimi  ile  yaşamın  her  anına damgasını  vurarak,  özgür  yaşamın  kaynağını  ve  toplumsal  hafızayı  oluşturmuştur.  Kadının  yarattığı  toplumsal  kökler  bireyin  gelişimi  açısından  da  önemlidir ve  birey  gittiği  her  yerde  bunu  korur.  Avrupa'ya  göç etmek  zorunda  kalan  Kürt  gençlerinin  yaşadığı önemli  sorunlardan  biri  kendi  gerçeğini  tanımaktır. 
İnkara  maruz  kalmış  olan  Kürt  kimliği  gittiği  her yerde  başka  sorunları  da  kendine  katarak  büyümektedir.  Sorunlar  yumağı  haline  gelen  bu  gerçekle  en çok  karşılaşan  ise  Kürt  gençleridir.  Kürt  gençlerinin yaşadığı  sorunları,  iç  çatışmaları,  arayışları  Fransa'¬ nın  Paris  şehrinde  yaşayan  hukuk  öğrencisi  Ebru Özerle  konuştuk. 

Sizi  tanıyabilirmiyiz? 

Vartoluyum.  Küçük  yaşta  buraya,  Fransa'ya  geldim.  Ailem  Paris'te  yaşıyor.  Akrabalarımın  çoğu  halen Varto'dadır.  Kürdistan'daki  Kürt  siyasal  hareketinin geliştiği  yerlerden  biri  de  Varto'dur.  Varto  geçmişten beri  Kürt  ve  yurtseverliğin  canlı,  aktif  olduğu  yerlerdendir.  Ailemin  buraya,  yani  yurtdışına  gelmesinin sebebi  de  siyasal  nedenlerden  dolayıdır.  Ben  o zaman  küçük  olduğum  için  Kürtlüğün,  yurtseverliğin ne  olduğunu  bilmiyordum.  Ama  evimizde,  çevremiz¬ de  sürekli  Kürtçe  konuşan,  kendisine  Kürt  diyen insanların  içinde  büyüdüm.  Ancak  bunun  bilinci  daha sonraları  gelişti.  Üniversiteye  başlamamla  başladı dersem  daha  doğru  olur. 

Politik  ve  yurtsever  bilinci  olan  ailelerin  çocukları ile,  kendi  kimliğinin  farkında  olmayan  ailelerin  çocukları  arasında  ne  gibi  farklar  var? 

Oldukça  büyük  farklılıklar  var.  Politik  bir  aile  her şey  den  önce  belli  amaçlar  etrafında  bir  araya  gelen 


aile  demektir.  Bunun  çocuklar  üzerinde  büyük  etkisi ve  yansıması  vardır.  Yaşamının  her  alanında,  oyun oynadığı  mahalledeki  çocuklara  kadar  etkiliyor. 
İnsanın  yaşamı  o  özgür  düşünce  ve  birikim  etrafında gelişerek  kişilik  ve  kimlik  kazanmış  oluyor.  Kürt  gerçekliğinde  bu  kadar  kişilik  parçalanmışlığı  ve  kendi olamamasının  bir  de  böylesi  bir  rolü  vardır.  Siyasetin ve  yurtseverliğin  güçlü  olmadığı  Kürt  ailelerinin çocuklarına  baktığımda,  oldukça  farklılıklar  görebiliyorum.  Göze  çarpan  en  önemli  şey  ise  kişilik  parçalanmışlığıdır. 

Bu  konu  önemli  biraz  daha  açarmısın,  bunun  ne gibi  tehlikeleri  olabilir? 

Bir  insanı  anlamak  istiyorsan,  o  insanın  yaşamına bakarak  tanıyabilirsin.  Onun  yaşamını  da  oluşturan kişiliğidir.  Kişiliğini  ortaya  çıkaran  yaşadığı  ve  büyüdüğü,  doğduğu  aile,  çevre,  arkadaşlık  ilişkileridir. 
Dünyada  birçok  toplum  kişilik  sorunları  yaşıyordur belki.  Ama  Kürt  gerçekliğindeki  kişilik  parçalanmışlığı  daha  fazla  derindir.  Bunun  psikolojik,  sosyal,  kültürel  ve  tarihsel  arka  planını  unutmamak  lazım.  Çünkü Kürtler  inkar  edilmiş  bir  toplumdur.  Dünyada  en  çok inkar  edilen  ve  varlığı  kabul  edilmeyen  bir  toplum varsa  o  da  biz  Kürt  halkıyız.  Bir  toplumun  ayakta  kalması  ve  varlığını  devam  etmesi  için  kişiliğin  rolü  belirleyicidir  diyebilirim. 

Peki,  kişilik  sorunları  en  çok  yaşanan  bir  toplumda  kadını  nasıl  ele  almak  gerekir? 

Sorun  kadın  olunca  bir  de  Kürt  kadını  veya  genç kadın  olunca  daha  çok  sorunsaldır.  Toplumun  ana 


dokusunu  oluşturan  kadındır.  Ben  bir  genç  kadın  olarak  daha  kendimi  hangi  tarihsel  ve  kültürel  birikime dayanarak  tanımlamalıyım  diye  düşündüğümde  zorlanıyorum.  Bir  kere  tarihe  damgasını  vuran  kadın  ne yazık  ki  yoktur.  Var  olan  kadın  da  çok  düşürülmüş veya  geri  plana  itilmiş,  ikinci  insan  statüsüne  indirilmiştir.  Kürt  kadın  gerçekliği,  siyasal  Kürt  hareketinin ortaya  çıkmasıyla  gelişti  ve  önemli  bir  yere  geldi. 
Bunun  dışında  öyle  güçlü  ve  özne  olabilecek  kadın gerçekliğinden  söz  edemem...  Kimi  ailelerimiz  ne kadar  politik  ve  yurtsever  düzeyleri  olmuş  olsa  da, kadın  karşısında  ne  yazık  ki  halen  feodal  ve  erkek kibirini  aşamamışlar.  Kadını  ele  alırken,  'en  iyi  kadın evinin,  mutfağının  ve  erkeğinin  hizmetindeki  kadındır  1  diyen  zihniyet  aşılınca  kadının  özgür  alanları  da açılmış  olacaktır... 

Genç  kadınlar  biraz  daha  avantajlıdır.  Gelişen bilim-teknik  ve  birçok  öğrenme  araçlarına  ulaşarak yaşamı  ve  dünyayı,  kendilerini  anlamaya  çalışıyorlar. 
Bu  önemli  bir  zemin  sunuyor...  Gözlemlediğim  kadarıyla  son  yıllarda  Kürt  gençlerinin  üniversiteye  gitme oranında  bir  artış  var.  Ancak  bunun  tek  başına  birikim  ve  üretkenlik  sağladığı  söylenemez.  Üniversite  ve kimi  mesleki  okullara  gitmek  birikim,  deneyim  ve daha  iyi  anlamak  için  avantaj  sağlar.  Bu  ulusal,  toplumsal,  tarihsel  boyutları  ile  tamamlanmasa  bir anlam  ifade  etmez.  Sonuçta  birikimin  bütünlüklü  olabilmesi  için  kendi  tarihsel,  toplumsal  kökenlerine dönüş  yapmak  gerekmektedir.  'Nerden  geldim,  nereye  aidim,  kimim?'  sorularıyla  yüzleşmek  önemlidir. 
Kürt  genç  kadınlarının  bu  konuda  önemli  sorunları vardır.  Niye  bir  Kürt  kadını,  Kürt  tarihinin  ve  edebiyatının  romancısı  olmasın. 

Bildiğim  kadarıyla  sende  hukukçusun.  Seni  hukuk okumaya  yönelten  nedenler  açarmısın? 

Evet.  Üniversitenin  hukuk  bölümüne  gidiyorum... 
Fransa'ya  küçük  yaşta  geldim.  Büyüdükçe  buradaki ayrışmayı  ve  dışlanmayı  daha  yakından  ve  hissederek  yaşadım.  Halk  olarak  inkar  edilmişiz.  Bu  tarihin en  büyük  cezasıdır.  Yani  bunun  duygusal  boyutu  her zaman  gizlidir.  Kendi  içinde  yaşayarak  sürdürüyorsun.  Bir  de  bu  sistemde  dışlanınca,  bu  da  ayrıca  tüm yaşamını  etkiliyor.  Kendi  dilinle,  kendi  öz  yaşamınla, öz  kültürünle,  başkasının  kültürü  arasında  sürekli  bir çatışma  yaşıyorsun.  Kadın  olunca  bunun  zorlukları bir  kat  daha  artıyor.  Bu  durum  yeni  arayışlar  geliştiriyor.  Yeni  bir  yol  izlemeye  başlıyorsun.  Sonuçta  buraya  gönüllü  gelmiyorsun.  Zorunlu  bir  sürgün  olarak geliyorsun.  Ait  olmadığın  bir  ülkede  yaşamaya  mecbursun.  Yaşadığım  durum  karşısında  gelişen  tepki beni  hukuk  okumaya  zorladı.  Sürekli  bir  arayış  içerisindeydim.  Bir  genç  kadın  olarak  ne  yapmalıyım, nereden  başlamalıyım?  Kendimle  bir  içsel  sorgulama içersine  girdim. 

Okula  gittiğimde  bu  yabancılaşmayı  ve  üçüncü dünyaya  bakış  açısını  daha  yakıcı  hissettim.  Bir anlamda  ’doğu-batı'  kavramını  çok  yalın  görebildim. 


Batı'nın  üstünlük  psikolojisi  ile  Doğu'yu  nasıl  küçük gördüğünü  fark  edebiliyorsun.  Medeniyetlerin  birde böylesi  kompleksli  tarafları  vardır.  Hukuk  okumaya başladığımda  Kürt  halkının  'devletsiz  halk'  olduğunu daha  çok  fark  ettim...  Bir  toplum  devletsiz  yaşaya bilir  ama  hukuksuz  ve  adaletsiz  yaşayamaz.  İkisi  de toplumun  vicdanıdırlar.  Hukuk  devletin  sistemi  ve yasalarına  göre  tanımlanır  ve  ona  göre  hareket  eder. 
Onun  dışına  çıkamaz.  Sistemin  bazı  özgür  ve  özgün yanları  olsa  da  sonuçta  o  devletin  yasalarına  göre tanımlanmıştır.  Devletler  toplumların  hukukunu  sağlayamaz.  Toplumlar  ve  halklar  kendi  hukuklarını  oluşturabilirler.  Devlet  yasaları  toplumsal  ahlaktan  daha güçlü  değillerdir.  Toplumlarda  belirleyici  olan  vicdan ve  ahlak  sözleşmesidir.  Devletlerde  ise  zora  ve  egemenliğe  dayalı  sözleşmeler  vardır.  Tabi  ki  bu  hukuksuz  halkların  hukukçulara,  edebiyatçılara,  entelektüellere  ihtiyacı  vardır.  Bende  bir  kadın  olarak  hukuksuz  halklardan  biri  olan  Kürt  halkını  uluslararası  alanda  savunmak  ve  bunun  mücadelesini  vermeyi  amaçlıyorum.  Bu  konuda  oldukça  araştırmaya  ve  birikime ihtiyacım  var. 

Son  olarak  Avrupa'da  yaşayan  gençler  için  neler belirtmek  istersin? 

Tek  taraflı  bir  gençlik  anlayışını  gözlemliyorum. 
Anladığım  kadarıyla;  bir  politik  gençler,  İkincisi; kağıtsız  yani  oturma  hakkı  olmayan  gençler,  üçüncüsü  ise  öğrenci  gençlik.  Bir  de  Avrupa'da  doğmuş, büyümüş,  kültürel  olarak  bütünleşmiş,  yabancılaşmış  Kürt  gençleri  var.  Ağırlıklı  yaşam  tarzını  oluşturan sistemin  kendisidir.  Aynı  tanımlamayı  genç  kadınlar içinde  yapabilirim.  Çok  yönlü  ve  bütünlüklü  kendisini ele  almayan,  kendi  tarihsel  ve  toplumsal  değerleriyle buluşmayan  gençlerin  sonuçta  gideceği  yer  sistemin kendisi  olacaktır.  Hayallerini,  dünyasını  amaçlar  doğrultusunda  harekete  geçiremezsen  çok  erken  kaybedebilirsin.  Avrupa'nın  toplumu  veya  bireyi  tüketici  bir sistem  olduğu  biliniyor.  Sistemin  en  çekindiği  kesim genç  kesimdir.  Daha  çok,  amaç  ve  ideallerinden  vazgeçmiş  gençlik  sistemin  amaçları  arasındadır.  Hayal eden,  sorgulayan,  soru  soran  gençlik  sistem  için  tehlikelidir.  Onun  için  daha  fazla  soru  soran  alanları örgütleyerek  genç  kesimlerle  ilgilenilmelidir.  Bir  de üretmeyen,  birikim  kazanmayan  bir  gençliğin  kendisine  ve  topluma  vereceği  bir  şeyi  olamaz. 

Özellikle  günümüzde  eril  sistemin  gençliğe  dayattığı  apolitizasyonu  anlamak  önemlidir.  Avrupa  ülkelerinde  önemli  bir  gençlik  potansiyeli  vardır  aslında.  Bu da  gelecekte  özgür  ve  demokratik  alanların  yaratılmasında  önemli  bir  yeri  ifade  eder.  Gençlere  bütünlüklü  bakılmalıdır.  İnsan  bir  enerji  birikimidir. 
Herkesin  yapacağı  şeyler  vardır.  Bir  toplumun  her zaman  kendi  aydınlarına  ve  entellektüellerine  ihtiyacı olacaktır.  Özgürlük  duygusu  ve  ideali  insana  pek  çok seçenek  ve  tercih  sunuyor.  Sonuç  olarak  her  şey özgürlükle  başlar... 
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dizi  araştırma 


Nevvaya  Jin 


Sosyal  psikoloji  denince  aklınıza  ne  geliyor  ? 

Genel  olarak  sosyal  psikologlar  kişiliğin  sosyal  davranışı  sadece  kısmen  açıklayabileceğini  ileri  sürmektedirler.  Zira  kişiliğin  de  davranış  gösterilen  bağlama  göre  değişebildiği  ve  onun  da  açıklanmaya  muhtaç  olduğu  iddia  edilmektedir. 


•  Rojin  ZERDAL 


Sosyal  psikoloji,  son  yıllarda  yapılan  araştırmalarla  daha  çok  önem  kazanmaya  başladı. 
Sosyal  psikolojiye  dönük  araştırmalar  hala devam  etmektedir.  Psikologlar,  sosyal  psikoloji  konusunda  farklı  düşünceler  de  taşımaktadırlar.  Bizde  bu farklı  görüşleri  ve  konuyu  irdelemeye  çalıştık.  Sosyal psikoloji  nedir,  nasıl  ele  alınıyor?  Gelişim  ve  tarihini  ve hangi  kuramlarıyla  öne  çıkığını  araştırdık. 

Sosyal  psikolojinin  kendi  başına  bir  bilim  olarak geçirdiği  gelişim  seyri;  20.  yy’a  kadar  olan  ve  20.  yy sonrası  olarak  iki  kısımda  ele  alınır.  İlk  devre MÖ.5201erde  ‘Sana  yapılmasını  istemediğini  sende başkasına  yapma’  diyen  Konfüçyus  ile  başlar. 
Sonraları  Eflatun,  birey  toplum  ilişkilerini  vurgular. 
Aristo,  bireyin  sosyal  davranışa  olan  etkilerini  incelemiştir.  16.  ve  17.  yy’  lar  da  insanın  sosyal  davranışına  ekonomik  uyarıcıların  etkisi  ön  plana  çıkarken  17. 
ve  18.yy’lar  da  İngiliz  filozofları  sosyal  davranışın hangi  güdülere  dayandığını  bulmaya  çalışmışlardır. 
Sonraları  sosyolojinin  kurucusu  sayılan  A.Comte’un çalışmaları  ve  Durkheim’in  araştırmaları  gelir. 
Günümüze  geldiğimizde  ise  Michael  A.  Hogg, Graham  M  Vaughan  David  0.  Sears,  Shelley  E.  Taylor gibi  isimler  öne  çıkmaktadır. 

Sosyal  psikoloji  nedir? 

Sosyal  psikolojinin  çeşitli  tanımları  mevcuttur.  Bu tanımlardan  bazıları  analiz  birimi  olarak  bireye,  bazıları  da  bireyler  arasındaki  sosyal  etkileşime  vurgu yapmaktadır.  Yaygın  biçimde  kabul  göreni,  Gordon W.  Allport’un  yaptığı  tanımdır:  “Sosyal  psikoloji  bir bireyin,  davranış,  duygu  ve  düşüncelerinin  başkalarının  gerçek  ya  da  hayal  edilen  varlığından  nasıl  etkilendiğinin  bilimsel  yollarla  araştırılmasıdır.  ” 

Sosyal  psikoloji  bireyin  davranışlarını  çalışmaktadır.  Davranış  sadece  yürümek,  koşmak  ya  da  atlamak  gibi  büyük  motor  faaliyetleri  değil,  örneğin  kaşları  kaldırmak  ya  da  gülümsemek  gibi  daha  ince  birtakım  faaliyetleri  de  kapsar.  Gene  de  davranışa  yüklenen  anlamlar  bir  kuramsal  görüşten  diğerine  değişir.  Sosyal  psikologlar  sadece  davranışla  değil,  duygularla,  düşüncelerle,  inançlarla,  tutumlarla,  niyetlerle  vb.  ile  de  ilgilenirler.  Bunlar  dışarıdan  gözlenemeseler  de  davranıştan  çıkarsana  bilirler.  Bu  süreçleri  anlamak  davranışı  anlamak  kadar  önemli  görülmektedir,  zira  davranışı  yönlendirenin  bu  süreçler olduğu  düşünülmektedir  (Hogg  ve  Vaughan,  1995) . 

Psikolojinin  bir  alt  dalı  olarak  sosyal  psikoloji, bireyin  davranışlarını  incelemekle  birlikte,  temel  olarak  bireyin  diğer  bir  bireyle  ya  da  grupla  etkileşimin¬ de  sergilediği  davranışlara  odaklanmaktadır  (Brevver veCrano,  1994). 

Sosyal  psikolojide  kuramsal  yaklaşımlar 

Sosyal  psikologlar  insanın  sosyal  davranışını  anlamak  için  kuramlar  geliştirmekte  ve  bunların  geçerliliğini  sınamaktadırlar.  Modern  sosyal  psikolojide,  sosyal  davranışı  açıklamaya  yönelik  dört  büyük  kuramsal yaklaşım  bulunmaktadır:  Güdüsel  yaklaşım,  davranışçı  yaklaşım,  bilişsel  yaklaşım,  grupsal  yaklaşım. 

Güdüsel  Yaklaşım 

Sosyal  psikolojideki  genel  yaklaşımlardan  biri, bireyin  ihtiyaçları  ya  da  güdülerine  odaklanmaktadır. 
Günlük  yaşam  deneyimlerimiz  ve  sosyal  psikoloji araştırmaları  ihtiyaçların  algıları,  tutum  ve  davranışları  etkilediğini  göstermektedir.  Örneğin,  benlik-saygısını  arttırmak  ve  kendisini  iyi  hissetme  ihtiyacını doyurmak  isteyen  bir  kişi  yaşamındaki  başarıları sahiplenip,  başarısızlıklarında  başkalarını  suçlayabilir  (Taylor,  Peplau  ve  Sears,  2000) . 

Genel  psikolojide  davranışların  altında  yatan nedeni  doğuştan  gelen  birkaç  içgüdünün  varlığına bağlayan  Freudçu  yaklaşım,  sosyal  psikolojide  de etkisini  göstermiştir.  Bunun  en  bilinen  örneği, Adorno  ve  arkadaşlarının  önyargılı  tutumları  ve ayrımcılığın  psikodinamiğini  açıkladıkları  otoriteryen kişilik  kuramıdır.  Genel  olarak  sosyal  psikologlar insanın  sosyal  davranışının  birkaç  içgüdüyle  açıklanmasına  karşı  çıkmakta  ve  davranış  üzerinde  çok  sayıda  istek  ve  ihtiyacın  etkili  olduğuna  inanmaktadırlar. 

Davranışın  ortaya  konduğu  duruma  özgü  ihtiyaçların,  davranışı  ortaya  çıkarmada  önemli  olduğu 


düşünülmektedir.  Örneğin  arkadaşlık  ihtiyacını  karşılayamayan  bir  genç,  doyumsuzluğunu  derslerine çok  yoğunlaşarak  ya  alkol  ya  da  uyuşturucu  kullanarak  gidermeye  çalışabilir.  Bu  yaklaşımdaki  temel düşünce,  kişinin  içinde  bulunduğu  durumun,  o  duruma  özgü  ihtiyaçları  yaratabilmesi  ya  da  uyarabilmesi ve  kişiyi  ihtiyacı  gidermeye  yönelik  davranışa  yöneltmesidir  (Taylor,  Peplau  ve  Sears,  2000) . 

Davranışçı  yaklaşım 

Davranışın  temel  olarak  çevre  tarafından  belirlendiğini  iddia  eden  davranışçı  yaklaşımın  temeli,  Rus fizyolog  Pavlov’un  köpekler  üzerinde  yürüttüğü  klasik  koşullama  deneyleriyle  atılmıştır.  Bu  yaklaşıma göre,  davranışın  öğrenilmesinde  üç  mekanizma  vardır:  Klasik  koşullama,  edimsel  koşullama  ve  gözlem yoluyla  öğrenme  ya  da  model  alma.  Klasik  koşullama olarak  adlandırılan  koşullama  türünde,  bir  uyarıcıyı otomatik  olarak  izleyen  istemsiz,  refleks  davranışlar, öğrenme  öncesinde  nötr  olan  diğer  uyarıcılar  tarafından  uyandırılırlar  (Morris,  2002) . 

İnsanlar  günlük  yaşamda  pek  çok  davranış  kalıbını,  örneğin  bazı  duygu  tepkilerini  bu  yolla  öğrenmektedir.  Edimsel  koşullama  olarak  adlandırılan ikinci  koşullama  türünde,  belirli  uyarıcıların  var olduğu  bir  ortamda,  istemli  davranışlar  bir  ödül kazanmak  ya  da  cezadan  kaçınmak  için  ortaya konur  (Morris,  2002) . 

Sosyal  öğrenme  kuramı  tarafından  önerilen üçüncü  öğrenme  türü  başka  insanları  izleyerek  ya da  taklit  ederek  gerçekleştirilen  gözlem  yoluyla öğrenmedir. 

Davranışın  tamamen  çevrenin  bir  fonksiyonu olduğunu  ileri  sürenler  radikal  davranışçılardır. 
Skinner’ın  öncülük  ettiği  radikal  davranışçılığa  göre, tüm  davranışlar  çevre  tarafından  verilen  ödül  ve ceza  yoluyla  öğrenilir,  korunur  ve  terk  edilir.  Diğer taraftan  radikal  davranışçılıktan  ziyade  çoğu  sosyal psikoloğun  benimsediği  neo-davranışçılıkta,  inançlar,  duygular,  düşünceler  ve  güdüler  gibi  gözlenemeyen  psikolojik  süreçler  de  davranışı  anlamak  için önemlidir.  Bu  yaklaşımda,  ödül  ve  cezanın  psikolojik  süreçleri,  bu  süreçlerin  de  davranışı  etkilediğine inanılmaktadır  (Hogg  ve  Vaughan,  1995;  Bilgin, 2000).  Sosyal  psikolojide  davranışçı  yaklaşımın  en önemli  temsilcisi  Allport’tur.  Allport  1924'te  yayınladığı  Social  Psychoİogy  (Sosyal  Psikoloji)  adlı  kitabında,  davranışın  şekillendirilmesinde  çevrenin gücüne  vurgu  yapmış,  psikologların  gelecekte  dav¬ 


ranış  ile  çevre  arasındaki  ilişkinin  yasalarını  keşfedeceklerini  ifade  etmiştir  (Bilgin,  2000).  Davranışçı yaklaşım,  sosyal  psikoloji  alanında,  sosyal  davranışı açıklamada  çevresel  etmenlerin  ve  pekiştirmenin rolüne  ağırlık  veren  kuramlar  geliştirilmesine  yol açmıştır.  Bireylerin  diğer  bireylerle  ilişkisini,  o  ilişkinin  ödül  ve  bedellere  göre  yürütüldüğünü  ileri  süren sosyal  takas  kuramı  bunlardan  biridir.  Bir  diğer  örnek,  başkasının  pekiştirilen  davranışının  taklit  edildiğini  ve  davranışlarımızın  gözlem  yoluyla  şekillendirildiğini  ileri  süren  sosyal  öğrenme  kuramıdır (Hogg  ve  Vaughan,  1995) . 

Bilişsel  Yaklaşım 

Davranışçılar,  insanı  dışsal  etkilere  maruz  kalan pasif  alıcılar  olarak  gördükleri  için  eleştirilmişlerdir. 
Sosyal  psikologlardan  bazıları  davranışçı  görüşü  reddetmiş,  bunun  yerine  bilişsel  süreçler  ve  bilişsel temsiller  yoluyla  insanın  aktif  olarak  çevresini yorumlama  ve  değiştirme  gücüne  odaklanan  bilişsel psikoloji  yaklaşımını  benimsemişlerdir  (Hogg  ve Vaughan,  1995) . 

Bilişsel  yaklaşımın  kökeni  Geştalt  psikolojisine dayanmaktadır.  Almanca  bir  terim  olan  Geştalt, “bütün”  ya  da  “biçim”  anlamına  gelmektedir.  Özellikle  algı  psikolojisinde  kullanılan  bu  terim,  bir  uyaranı belirli  bir  örüntü  halinde  görme,  bir  uyaranı  yer  aldığı  zeminden  ayırt  etme  ve  sadece  verili  birkaç  ipucundan  hareketle  bir  resmi  tamamlama  eğilimini ifade  etmektedir.  Örneğin,  bir  üçgen  örüntüsü  halinde  konmuş  üç  noktayı,  ayrı  ayrı  üç  nokta  olarak  değil de  bir  üçgen  olarak  algılarız.  Benzer  şekilde  bir  masa dört  tahta  ya  da  metal  çubuk  ve  bir  yatay  yüzeyden oluşsa  da,  masaya  baktığımızda  birbiriyle  ilişkisiz dört  çubuk  ve  bir  yatay  yüzey  değil,  bir  bütün  olarak “masa”  görürüz  (Morris,  2002) . 

Gestaltçı  fikirleri  sosyal  psikolojiye  uygulayan  ilk psikolog,  deneysel  sosyal  psikolojinin  babası  olarak kabul  edilen  Kurt  Levvin’dir.  Sosyal  psikolojide 1970'lerden  itibaren  giderek  güçlenen  bir  akım olan  bilişsel  yaklaşım,  1980  ve  ’90'larda  da  önemini  korumuş  ve  bugün  sosyal  psikolojide  hakim  anlayış  haline  gelmiştir. 

Bilişsel  yaklaşım  çerçevesinde,  insanların  neleri nasıl  düşündüğü  ve  hissettiğine,  ne  istediklerine  ve ne  tür  insanlar  olduklarına  dair  birtakım  anlamlı yorumlar  yapmaya  çalışırız.  Diğer  bir  deyişle,  her birimiz  bir  “sosyal  düşünür”  olarak  sosyal  dünyayı anlamlandırmaya  çalışır  ve  bundan  sonra  harekete 


geçeriz.  Çevreden  gelen  bilginin  ne  tür  zihinsel süreçlerden  geçtiğini,  yani  nasıl  işlendiğini  inceleyen bilişsel  psikolojide  son  yıllarda  meydana  gelen  gelişmeler,  sosyal  psikolojiye  uygulanmıştır.  Sosyal  biliş adı  verilen  bu  çalışmalar,  insanlar,  sosyal  ortamlar  ve gruplar  hakkında  çıkarsama  yapmamız  için  gereken bilgiyi  nasıl  topladığımızı  ve  bir  araya  getirdiğimizi araştırmaktadır  (Taylor,  Peplau  ve  Sears,  2000)  . 
Sosyal  psikolojide  önyargılar,  tutumların  değiştirilmesi,  günlük  hayatta  insan  davranışlarının  nedenlerine  ilişkin  yaptığımız  atıflar  gibi  birçok  konuyu  açıklamada  bilişsel  yaklaşım  kullanılmaktadır. 

Grupsal  yaklaşım 

Kişiler  grup  içinde  başka  grup  dışında  başka  davranmaktadırlar.  İnsanlar  genelde  yanlış  bile  olsa gruba  uyma  eğilimi  gösterirler. 

İnsanlar  daima  bir  grubun  üyesi,  parçası  olmak isterler.  Böylece  bir  takım  ihtiyaçları  herhangi  bir şekilden  grup  üyesi  olarak  daha  iyi  karşılanır.  Kişi grubun  üyesi  haline  geldikçe  davranışları  değişir, grubun  dili  ile  konuşmaya  başlar,  birtakım  normları  kabul  eder. 

Grup  kararlarına  katılma  sosyal  bir  ihtiyaçtır. 
Hiyerarşik  bir  grupta  kişi  kendini  kararlara  ne  kadar çok  katılmış  hissederse  kendini  o  kadar  gruptan  hissedecektir.  Katılma  ile  kararların  kalitesi  de  iyileşeçektir.  Grup  kararları  bireysel  kararlara  nispeten daha  kaliteli  ve  isabetlidir. 

Herhangi  bir  sorunun  çözümünde  grubun  bu  işi bireyden  daha  iyi  yapabileceği  iddiası  iki  bakım¬ dan  doğrudur: 

a)  Sorunu  arama  çalışmasına  daha  çok  kişi  katılır. 

b)  Üyeler  arası  sürekli  ilişki  neticesi  yanlışları sürekli  düzeltilir. 

Bir  sorun  çözümünde,  araştırmalar  grubunun riske  girme  eğiliminin  bireye  göre  daha  fazla  olduğunu  göstermiştir.  Acil  kararlar  genellikle  gruplar tartından  değil  bireyler  tarafından  verilir.  Fakat bireysel  ve  çabuk  karar,  yanlış  karardaki  rizikoyu  da içerir.  Bu  yüzden  geciken  fakat  doğru  olan  grup kararı  tercih  edilmelidir. 

Diğer  kuramsal  yaklaşımlar 

Sosyal  psikolojide  yukarıda  açıklanan  üç  temel yaklaşımdan  başka  yaklaşımlardan  da  söz  etmek mümkündür.  Sosyal  davranışı  kişilik  temelinde  açıklayan  yaklaşım,  evrimsel  yaklaşım,  roller-kurallar yaklaşımı  ve  kültürler  arası  yaklaşım  bunlardan  birkaçıdır.  Bunlardan  kişilik  temelli  yaklaşım  sosyal  psikologların,  sosyal  davranışı  açıklamada  sıkça  başvurdukları  biryaklaşımdır.  Bu  yaklaşım  çerçevesinde örneğin,  iyi  liderlerin  karizmatik  kişiliklerinden  dolayı  iyi  lider  olduğu,  önyargılı  davranışın  önyargılı  kişilik özelliklerinden  kaynaklandığı,  bireyin  gruba  uyma davranışının  altında  uymacı  kişilik  özelliklerinin  yattığı  ileri  sürülmektedir.  Ancak  genel  olarak  sosyal  psikologlar  kişiliğin  sosyal  davranışı  sadece  kısmen açıklayabileceğini  ileri  sürmektedirler.  Zira  kişiliğin de  davranış  gösterilen  bağlama  göre  değişebildiği  ve onun  da  açıklanmaya  muhtaç  olduğu  iddia  edilmektedir  (Hogg  ve  Vaughan,  1995) . 

Diğer  yandan  son  yıllarda  sosyal  psikolojide,  kültürün  davranışı  açıklamadaki  önemi  artmış,  kültürler arası  psikoloji  adı  ile  yeni  bir  araştırma  alanı  ortaya çıkmıştır.  Kültürler  arası  karşılaştırmalı  çalışmalar; hangi  psikolojik  süreçlerin  evrensel  olduğunu,  hangilerinin  kültürden  kültüre  değiştiğini  araştırmaktadır. 
Böylece,  sosyal  psikolojide  sosyal  biliş,  tutum  ve değerler  gibi  pek  çok  konunun  evrensellik  sınırları anlaşılmaya  çalışılmaktadır  (Kağıtçıbaşı,  1999). 
Modern  sosyal  psikologlar  araştırdıkları  konunun  tek bir  kuramsal  yaklaşım  açısından  açıklanmasını çoğunlukla  yetersiz  bulmaktadırlar.  Farklı  kuramsal bakış  açılarından  çeşitli  düşünceleri  bir  araya  getir¬ me  ve  bütünleştirmenin  konunun  daha  iyi  açıklanmasını  sağlayacağına  inanılmaktadır. 

Sosyal  psikoloji,  sosyal  bilimlerce  yukarıdaki  gibi tanımlanmaktadır.  Ancak  şunu  söylemeden  geçemeyeceğiz.  Kapitalist  sisteme  muhalif  olan  kesimler nasıl  ki  sosyal  bilimlere  eleştirisel  yaklaşıyor  ise  sosyal  psikolojiye  de  eleştirisel  bakıyorlar.  Sosyal  psikolojinin  birey  endeskli  sorunları  ele  aldığını  belirten kesimler,  bu  dalın  toplumsal  sorumlulukları  görmez¬ den  geldiğini  vurguluyorlar.  Sistemin  kendisinin devamı  niteliğinde  sosyal  bilimleri  ele  alan  çevreler, sosyal  psikolojiyi  de  kapitalizmin  kendisini  yaşatma ve  üretme  alanı  olarak  görüyorlar. 
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çocuk 


Çocuklarımıza  doğal  ortamlar  yaratalım 

Çocukların  hayvanlarla  ilişkinlenmesi,  onların  yaşamlarını  kolaylaştırır.  Hayvanları  seven  çocuk, arkadaşlarının  ihtiyaçlarına,  duygularına  daha  duyarlı  olur  ve  empati  duygusu  geliştirir. 


•  Samiye  YILMAZ 


Sevgi  odaklı  her  eğitim  çocukların  ruhsal  gelişimine  büyük  katkı  sağlıyor.  Küçük  yaşta  hayvanlarla  tanışan  çocuklar  çevre  ve  doğa sorunlarına  karşı  duyarlı  olurlar.  Çocukların  hayvan sevgisi  en  çokta  onların  gelişimin  de  etkili  oluyor. 
Çocuğun  hayvanlara  yaklaşımı  merakla  başlar.  Onları tanımak,  dokunmak  ister.  Bizde  hayvanların  çocuk psikolojisi  üzerindeki  etkilerini  bu  yazıda  ele  alacağız. 

Hayvanların  çocuk  gelişimindeki  etkileri 

Çocukların  hayvanlarla  olan  bağı  hepimizin  dikkatini  çekmiştir.  Daha  bebekken  hayvanlara  ilgi,  merak duyarlar.  Onlarla  konuşmaya  çalışırlar,  oynarlar. 
Kendilerine  yakın  hissederler.  Bunu  çocukların mimiklerinden  anlarız.  Çocukların  gelişiminde  de hayvan  sevgisinin  büyük  bir  payı  vardır.  Çocukların sadece  annesinin,  babasının  ya  da  diğer  insanların sevgisine  değil;  hayvanların  sevgisine  de  ihtiyacı  vardır.  Farklı  sevgiler  çocuğun  gelişimini  büyük  ölçüde etkiler.  Bu  nedenle  çocuğa  hayvan  sevgisini  aşılamalıyız.  Çocuk  gelişiminin  her  evresinde  farklı  sevgilere ihtiyaç  duyar.  Zamanla  çevresindeki  kişileri,  tanıma¬ ya  ve  sevmeye  başlar.  Bir  müddet  çevresinde  ki  kişilerle  ilgilenir,  onlardan  sevgi  bekler.  Bu  sevgiyi  tanıma aşamasında  hayvan  sevgisinin  de  yeri  olmalıdır. 

Çocuğun  hayvanları  sevmesi,  onlardan  sevgi  görmesi,  onlarla  ilgilenmesi,  bakımı  için  sorumluluk alması  çocuğun  birçok  anlamda  gelişimini  destekler. 
Zayıf  olduğu  alanlarda  beceri  kazanmasına  destek olur.  Hayvanlar  çocukların  duygusal,  sosyal,  fiziksel, zihinsel  gelişimine  şu  şekilde  katkıda  bulunmaktadır; 

Zihinsel  gelişim:  Hayvanlar  dünyası  çok  çeşitlidir ve  zengindir.  Her  hayvan  farklı  renklere,  özelliklere, şekillere  sahiptir  ve  çocuklar  bunları  keşfetmeyi  çok sever.  Bu  çocuklarda  araştırma,  analiz  etme,  kategori  yapma,  ilişki  kurma,  problem  çözme  vb.  becerileri¬ ne  yardımcı  olur. 

Duygusal  ve  sosyal  gelişim:  Çocuklar  hayvanların 


birbirleriyle  iletişimini  gözler,  onlarında  mutlu,  üzgün olduğunu  gözler.  Böylece  arkadaşlarının  ihtiyaçlarına daha  duyarlı  olmayı  öğrenir.  Ayrıca  bir  hayvanın bakım  sorumluluğunu  almak  sorumluluk  duygusunu geliştirir.  Sorumluluk  alıp,  bunları  yerine  getiren çocuk  bundan  gurur  duyar  ve  öz  güveni  artar. 

Dil  gelişimi:  Hayvanlar  hakkında  konuşmak  çocuklar  için  en  eğlenceli  konulardan  biridir.  Çocuklar  hayvan  hakkında  konuşarak  yaşıtlarıyla  iletişim  kurma şansı  yakalar.  Hayvanlar  üzerine  konuşacak  çok  şey olduğu  için  bu  sohbetler  çocukların  arkadaş  edinme¬ 


lerine  yardımcı  olur.  Eğer  bir  çocuk  evcil  hayvan  besliyorsa;  arkadaşlarına  ona  nasıl  baktığını,  onunla neler  yaptığını  anlatması  konuşma  becerisini  ve  kelime  dağarcığını  geliştirir. 

Fiziksel  gelişim:  Çocuklar  hayvanları  taklit  etmeyi çok  severler  ve  onları  taklit  ederken  zıplarlar,  atlarlar. 
Bu  büyük  ve  küçük  kas  gelişimine  yardımcı  olur. 

Sizce  civciv  büyütmek  bir  çocuğa  ne  katabilir? 
Civciv  büyüten  bir  çocuğun,  her  gün  o  civcive  yem  vermesi  ve  bakması  yani  sorumluluk  alması  gerekiyor. 
Civcivi  büyürken  vücudundaki  değişiklikleri  gözlemlemek  zihinsel  gelişimine  katkıda  bunmaktadır.  Civcivin bütün  ihtiyaçlarını  karşılaması,  arkadaşlarına  bundan bahsetmesi,  bütün  bunlar  çocuğun  öz  güvenini  artırır ve  sosyal  becerilerini  geliştirir.  Hayvanları  seven çocuk,  arkadaşlarının  ihtiyaçlarına,  duygularına  daha duyarlı  olur  ve  empati  duygusu  geliştirir. 

Hayvanlara  karşı  sorumlu  davranmak  gerekiyor 

Hayvanlar  çocuğunuzun  gelişimini  artıracak  bir oyuncak  ya  da  bir  araç  değildir.  Bir  evcil  hayvan  besleme  sorumluluğunu  alamayacak  bir  çocuğa  bir  evcil hayvanı  emanet  edip  ona  eziyet  edilmesine  izin  vermeyin.  Unutmayın  ki  onlar  çocuğunuzu  eğlendirecek, mutlu  edecek  bir  oyuncak  değildir.  Onlar  yaşayan  bir canlı  ve  onların  da  kalbi,  duyguları  var.  Bu  konuda  çok hassas  olmak  gerekiyor.  Kesin  bir  evcil  hayvan  besleyecekseniz  sonuna  kadar  güvenli  ve  sağlıklı  bir  ortam sunabilecekseniz  satın  alın. 

Anne  babaların  diğer  yanlış  bir  düşüncesi  ise  hayvanları  mikrop  kaynağı  görmeleridir.  Genellikle  aileler hayvanlarla  temas  eden  çocuğun  ağzına  tüy  kaçmasından,  mikrop  bulaşmasından  endişe  ederler.  Fakat gerekli  tedbirler  alınıp,  aşıları  yapıldığında,  yani  sağlık  koşullarına  dikkat  edildiğinde  hem  çocuk  için böyle  bir  sorun  olmayacak,  hem  de  hayvanların  rutin kontrollerini  takip  etmek  çocuğa  sorumluluk  bilinci verecektir.  Yani  evcil  hayvanın  sağlığına  dikkat  etmesi,  emek  vermesi  onu  daha  fazla  sevmesini,  değer vermesini  sağlayacaktır.  En  önemlisi  sevmeyi  öğrenecektir.  Bunun  temelleri  çocuklukta  atılır. 


Fransa'da  çocukların 
%  87'i  okul  öncesi eğitim  alıyor 


Fransa’da  uzun  yıllara  dayanan  okul  öncesi  eğitim  2  ile  6  yaş  arası  çocuklardan  oluşuyor. 
Farklı  gruplardan  oluşan  okul  öncesi  eğitim özgünlükler  barındırıyor.  Okul  öncesi  eğitim  gören çocukların  sayısı  ise  her  geçen  gün  yükseliyor. 

Fransa'da  2  ile  6  yaş  arası  çocuklar  sağlık  durumlarını  gösteren  bir  rapor  ile  okul  öncesi  eğitime  başlıyorlar.  Okul  öncesi  eğitim  veren  4  farklı  kurum  bulunuyor. 
Bunlar:  ilkokula  bağlı,  5  yaşındaki  çocukların  kabul edildiği  kurumlar,  iki  günde  bir  ya  da  yarım  gün  eğitim veren  kurumlar,  dağlık  kesimlerde  yaşayan  ve  bir  araçla  okula  getirilmesi  gereken  çocuklar  için  kurumlar,  ayrı binası  bulunan  normal  yetiştirme  okulları. 

Çocuklar  gelişme  düzeylerine  göre  3  gruba  ayrılıyor. 
Müfredatta  fiziksel,  bilimsel  ve  teknik,  sanatsal  ile  dil gelişimine  yönelik  olmak  üzere  6  temel  etkinlik  bulunuyor.  Bunlar:  Birlikte  yaşamak,  dil  gelişimi,  yazılı  kelimeleri  öğrenme,  dünyada  etkili  rol  oynayan  biri  olmak, dünyayı  keşfetmek,  hayal  etme,  hissetme  ve  yaratma. 
Bu  etkinlikler  haftalık  26  saatten  az  olmamak  üzere öğretmenin  belirlediği  zamanlarda  yapılıyor.  Her  bir öğrenci  için  gelişim  düzeyinin  görülmesi  amacıyla öğretmeni  tarafından  bir  defter  tutuluyor.  Yaklaşık  olarak  2-5  yaş  arası  toplam  çocuk  sayısının  %87’i  çocuk okul  öncesi  eğitim  almaktadır.  •  Haber  Merkezi 


Çocuklar 


Çocuklar,  çocuklar,  çocuklar.  Dağdaki  bizim çocuklar  ya  da  mezarlarını  bulamadığımız çocuklar, 

BomDalanan,  çoğu  organik  gazlarla  öldürülen, Cezaevlerinde  şiddete  uğrayan,  tecavüz  edilen çocuklarımız. 

Sürgündeki  şehirlerin  en  ücrasında  yaşatılan, süründürülen,  aç  bırakılan, 

Açlıkla  terbiye  edilerek  köleleştirilmek  istenen, İsyanı  anlaşılmayan(anlaşılmak  istenmeyen), 


tulayamed@hotmail.com 


Özgürlük  uğruna  yaşamlarından  vazgeçen çocuklarımız, 

Sistem  içinde  asimile  edilen  yok  sayılan  değiştirilen,  dönüştürülen. 

Dünyanın  neresinde  olursa  olsun  çocuklar hedefteyse  artık  hiçbir  kural  yoktur  demektir.  Ne insani,  ne  ahlaki  ne  de  dini  hiçbir  kurak  çocukların hedeflenmesini  kabullenemez. 

30  yıllık  tarih  içinde  öldürülen,  bombalanan, 
şiddete  uğrayan,  evleri  yakılarak  sürgün  edilen  Kürt çocukları  bu  gün  sadece  bir  rakam  değildir. 

Her  biri  yürekleri  dağlayan  ateştir. 

Bu  kirli  savaşta  ölen  her  çocuk  bir  kordur. 
Anaların  yüreklerinde  sönmeyecek  birer  ateştir. 
Dünyanın  en  kolay  kararı  başkalarının  çocukları üzerinden  verilen  kararlardır.  Sadece  bu  ülkeyi yönetenlerin  demokrasi  ve  insan  haklarından  uzak duruşları  ve  egemen  zihniyetleri  nedeniyle  daha kaç  genç  ölecek,  daha  kaç  çocuk  yok  olacak.  Bu savaşı  durdurmak  için  anaların  dur  demesi  gerekmektedir.  Neden  çocuklarımız  ölüyor  diye  analar isyan  etmezse  bu  ateş  sönmez.  Asker  anaları  gencecik  çocuklarının  ne  için  ölüme  gönderildiğini  sorgulamalı  bu  gidişe  dur  demelidir. 

Kürt  analarının  bu  konuda  ki  tepkileri  bellidir, ama  Türkiyeli  analarla  daha  fazla  ilişki  nasıl  sağlanır yollarını  aramamız,  kapıları  biraz  daha  zorlamamız gerekir  mi  acaba.  Çünkü  bu  konuda  adım  atan  ne yazık  ki  her  zaman  Kürt  kadınları  olmuştur.  Bu savaşta  Türkiyeli  aydın  ve  demokrat  kadınların yeterince  mücadele  etmediklerini  düşünüyorum. 
Bu  konuda  Kürt  kadınlarıyla  beraber  örgütlü  hare¬ 


ket  etmekten  kaçınan  bir  dürümdalar.  Savaşta olduğu  gibi,  barışta  da  taraflar  vardır  ve  bu  mücadele  tarafların  ortak  kararı  ile  gelişir.  Türkiyeli kadınların  milliyetçi  duygularla,  egemen  bakış  açısıyla  hareket  ederek  bu  savaşta  suskun  kalarak taraf  olduklarını  düşünüyorum. 

Türkiye  sadece  bu  sınırlar  içinde  ki  değil  tüm Kürtlere  karşı  egemenlik  kurma  sevdasıyla  hareket etmektedir.  Yanı  başında  gelişen  durumlar Türkiye’yi  korkutmakta  içerde  daha  militarist  hareket  etmeyi  seçmektedir.  Bu  sorunun  çözümü  militarizme  havale  edildikçe  daha  fazla  ölümden  başka bir  getirisi  olmamaktadır.  Ölen  çocukların  arkasın¬ dan  atılan  hamaset  nutuklar,  konuşmalar  o  çocukların  hayatlarını  geri  getirmediği  gibi  daha  fazla  ölümlere  kapı  açar  niteliktedir. 

Türkiye’de  tüm  baskıya  ve  zulme  rağmen  bu topraklarda  eşit,  özgür  ve  bir  statüye  sahip  olarak  yaşamak  iradesini  dile  getiren  Kürtlerin  bu ırkçı  saldırıları  yapanlara  ve  onları  destekleyenler soracakları  soruları  vardır.  Bu  zulmün  sahipleri sadece  şiddet  uygulayanlar  değildir.  Sessiz  kalarak,  yok  sayarak,  görmemezlikten  gelerek  onları cesaretlendiren  ve  pervasızlıklarına  neden  olanlar  da  zalimlerin  ortağıdır. 

İnsan  olan  herkesin  kabul  gereken  en  basit  haklara  bile  kudurmuşçasına  tepkiyle  karşılık  verilmesinin  nedeni  egemen  zihniyetin  iktidar  savaşlarının. 
Çıkarların  galip  gelmesinden  başka  ne  olabilir  ki. 

Kürtler,  bu  yıl  Ortadoğu’nun  kaderini  belirleyecek  bir  konumdadır.  Türkiye’nin  bu  tepkisi,  hırçınlığı,  zulmü  durduramayacağı  birsürecin  başladığının farkına  vardığı  içindir.  Özgürlükleri  ellerinden  alınan,  yurtları  parçalanan  tüm  hakları  yok  sayılan  bir ulusun  başarısı  onları  korkutmakta,  sömürge  imparatorluklarının  sonunun  geldiği  gerçeği  onları  çıldırtmaktadır.  Yoksa  sınırları  dışında  gelişen Demokratik  bir  gelişme,  Suriye  Kürtlerinin Demokratik  Özerklik  başarısı  niçin  bu  kadar  tepkiyle  karşılansın  ki. 

Artık  Kürtler  dünyanın  hangi  coğrafyasında yaşarsa  yaşasın  çocuklarını  kaybetmek,  özgürlüğünü  ve  bir  ulus  olarak  yok  sayılışını  kabullenmek durumunda  değildir.  Gelinen  bu  süreç  ortak  mücadelenin  ve  başarının  yılıdır. 


“Gelin  Küçük 
Kızlarımızı 
Koruyalım  Gelin 
Göndermeyelim" 


S  ocuklara  Yönelik  Ticari  Cinsel  Sömürüyle  Mücadele Ağı  kız  çocuklarının  erken  yaşta  evlendirilmesine karşı  bir  kampanya  başlattı.  İnternet  üzerinden ı  kampanyaya  imza  ile  destek  vermek  mümkün. 
Çocuklara  Yönelik  Ticari  Cinsel  Sömürüyle  (ÇTCS) Mücadele  Ağı  kız  çocuklarının  küçük  yaşta  evlendirilmesine karşı  bir  kampanya  başlattı. 

"Evlilik  adı  altında  yürütülen  bu  cinsel  ve  ticari  istismarı  önleyelim.  Gelin,  küçük  kızlarımızı  koruyalım,  gelin  göndermeyelim"  sloganıyla  düzenlenen  kampanya  internet üzerinden  yürüyor. 

Çocuk  evliliklerinin  bir  istismar  ve  sosyal  sorunun  ötesine geçtiğinden  hareketle  hazırlanan  kampanyada  "bu  bir  cinsel sömürüdür"  mesajı  veriliyor. 

ÇTCS  çocuk  fuhuşu,  çocuk  pornografisi,  cinsel  istismar, çocuk  evlilikleri  gibi  konularda  çalışmalar  yürüten,  mücadele eden  bir  kuruluş.  2008'de  14  sivil  toplum  kuruluşuyla  (STK) kuruldu.  Bugün  içinde  baroların  da  yer  aldığı  34  STK'nın  üye olduğu  bir  ağ  olarak  çalışmalarını  yürütüyor.  Bu  konuda  küresel  çapta  çalışan  ECPAT'ın  (Çocuk  Fuhuşu,  Pornografisi  ve Ticaretine  Son)  desteğiyle  Türkiye'de  oluşturuldu. 

•  Haber  Merkezi 
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Newaya  Jin 


'  Varis  hastalığı  ve 

tedavisi 


Haber  MERKEZİ 


Temiz  kan  (oksijenli  kan)  atardamarlar  sayesinde  vücudun  çeşitli  dokularına  ve  organlarına gönderilir.  Burada  oksijen  atardamarlardan alınır  ve  kan  tekrar  toplardamarlar  (genellikle  kirli  kan taşırlar)  ile  tekrar  kalbe  gönderilir.  Kan,  kalbe  doğru yukarı  çıkarken  bu  kanın  geriye  kaçmasını  engelleyen mekanizmalar  vardır.  Bunların  en  önemlisi  damarlar içindeki  kanın  geriye  akışını  önleyen  kapaklardır. 

Kanın  ayaktan  yukarı  çıkmasını  düşünün.  Oldukça zor  gibi  görünür  fakat  vücudun  hamallığını  yapan bacaklar  sayesinde  bu  işlem  kolaylaşır.  Baldır  kasları kasılarak  bir  pompa  görevi  görür.  Bu  kaslar  kasılınca toplardamarlar  sıkışır  ve  kan  kalbe  ilerler.  Kapaklar sayesinde  de  kan  geriye  kaçmaz.  Eğer  bu  sistem bozulursa  varis  ortaya  çıkar.  Tıpta  bu  duruma  kronik venöz  yetmezlik  denir.  Toplardamarlar  genişler,  belirginleşir  ve  kıvrımlı  bir  görünüm  alır.  Damar  duvarının desteği  kaybolmuştur.  Sıklıkla  üst  ve  alt  bacaktaki yüzeyel  venlerde  (damarlarda)  ortaya  çıkmaktadır. 

Toplumun  genelinin  yaklaşık  %15  ile  %20’sinde alt  bacaklarda  mutlaka  varisli  damarların  oluştuğu tahmin  ediliyor.  Özellikle  50  yaşından  sonra  kadınlarda  ve  şişmanlarda  daha  sık  görülür.  Bu  durum,  niçin gebeliğin  alt  bacaklarda  damar  basıncı  artışına  neden olduğunu  göstermektedir. 

Varisin  nedenleri 

Varis  oluşumunun  nedenlerinden  kalıtsal  faktörler çok  önemlidir.  Ailede  varisin  olması  diğer  bireylerde görülme  ihtimalini  oldukça  arttırır.  Öyle  ki  her  üç varisli  hastanın  ikisinde  ailesel  geçiş  görülür.  Ayrıca hormonal  farklılıklardan  dolayı,  hamilelikte  ve  doğum kontrol  hapı  kullanımı  sırasında  varis  daha  sık  görülür. 
Kadınlarda  daha  sık  görülmesinin  sebepleri  bunlardır. 
Ayrıca  bazı  ırklarda  daha  fazla  görülmesi  varisin  kalıtsal  rolünün  göstermektedir. 

Aşırı  şişman  kişilerde  ve  hamilelerde  varis  daha çok  ortaya  çıkar.  Uzun  süre  hareketsiz  ayakta  duran ya  da  oturan  kişilerde  varis  görülebilir.  Bu  durum  vari¬ 


sin  nedenlerinden  biri  olarak  kabul  edilmektedir  ve mesleği  gereği  bu  şekilde  yaşayan  kişilerin  dikkat etmesi  gerekir.  Uzun  süre  araba  ya  da  uçak  yolculuğunun  yapılması,  sağlıklı  kişilerde  bile  ayaklarda  şişliğe ve  toplardamarlarda  yetmezliğe  yol  açmaktadır. 

Bunların  dışında  sıcak  su,  toplardamarların  pıhtılaşıp  tıkanması  sonucu  varis  gelişebilir.  Sıcak  banyo ve  kaplıcalar  varisli  kişiler  ve  varis  riski  taşıyanlar  için zararlıdır. 

Varisin  belirtileri 

Varis  birkaç  şekilde  ortaya  çıkar.  Hepsinde  aynı belirtiler  görülmez.  Örneğin  cildin  iç  kısmındaki  kılcal damarların  kırmızı-mor  renkteki  çizgilerle  ağ  halini alması  şeklinde  görülen  varislerde  sorun  sadece  fiziksel  görünümden  ibarettir  ve  belirtiler  çok  hafif  seyreder.  Fakat  varisin  toplardamarlarda  yani  büyük damarlarda  görülmesi  sonucu  belirtiler  belirgin  ve rahatsız  edicidir.  Sıklıkla  bacaklarda  ortaya  çıkan  bu tip  variste,  bacaklarda  ağrı,  ödem,  kramp  şeklinde ağrı,  lekeler,  sıcaklık  hissi,  toplardamarlarda  tıkanıklık gibi  belirtiler  ortaya  çıkar.  Varisler  iki  önemli  yerde daha  ortaya  çıkar.  Karaciğer  sirozu  ve  portal  hipertan¬ 


siyonu  olanlarda,  yemek  borusunda  görülen  varislerdir.  Sindirim  sisteminin  üst  kısmında  kanamaya neden  olabilirler.  Diğeri  ise  halk  arasında  basur  olarak bilinen  hemoroidlerdir.  Rahatsız  edicidir  ve  kanamaya  meyillidirler.  Ağrılı  ülserlere  yol  açabilirler. 

Varis  nasıl  tedavi  edilir? 

Varis  tedavisi  oldukça  çeşitlidir.  Son  zamanlarda lazer  tedavisi  de  varisli  hastalara  uygulanmaktadır. 
Herkesin  bildiği  varis  çorapları  tedavide  bir  seçenek olmaya  devam  etmektedir.  Bu  çoraplar  sabahları uyandıktan  hemen  sonra  ayaklar  yukarıya  uzatılarak giyilir.  Sadece  varisli  kişilerin  değil,  varis  riskini  taşıyan  kişilerin  de  bu  çorapları  (düşük  basınçlı  olmalı) giymeleri  önerilir.  İlerlemiş  varsilerin  tedavisi  daha zordur.  Varisin  tekrarlama  ihtimali  oldukça  yüksektir. 

Varisten  korunma  yolları 

Varis,  hareketsiz  yaşam  tarzına  sahip,  bu  şekilde uzun  müddet  ayakta  duran  ya  da  oturan  kişilerde  sık görüldüğü  için  mümkün  olduğu  kadar  bu  durumdan kaçınmak  gerekir.  Bacakların  rahatlaması  için  ayaklar 


havaya  kaldırılmalı  ya  da  baldır  kasları  için  bacakların oturarak  da  olsa  hareket  ettirilmeleri  gerekir. 
Ayakların  ve  bacakların  dinlenirken  biraz  yukarıda olması  hem  rahatlık  sağlar  hem  de  koruyucudur. 
Bunun  için  yatağın  ayak  tarafı  yükseltilebilir. 

Düzenli  egzersiz,  spor  yapmak  birçok  hastalığı önlemede  etkili  olduğu  gibi,  varis  oluşumunun  da engellenmesi  için  oldukça  etkilidir.  Her  gün  bir  saat yürümek  çok  faydalıdır.  Bu  şekilde  kilo  almanın  da önüne  geçilebilir.  Unutmamak  gerekir  ki  şişmanlık  da varise  neden  olur.  Yüzme,  soğuk  su  ile  bacakların ovulması  faydalıdır.  Fakat  sıcak  su  varisin  oluşumunu ve  ilerlemesini  kolaylaştırır.  Bu  yüzden  sıcak  sulardan kaçınmak  gerekir.  Ayrıca  çok  dar  kotlar  zararlıdır. 
Kasların  hareketini  engelleyebilir.  Sigara  ve  alkolü  az da  olsa  azaltmak  gerekir. 

* sağ  I ık.net  sitesinden  alınmıştır. 


Kadınların  beyni  Alzheimer'a  daha  yatkın 


Kadınların  beyninin,  Alzheimer  hastalığına  karşı daha  çok  duyarlılık  gösterdiği  araştırmalarla belgelendi.  Alzheimer  hastalığında  denk  safhada  olan  hastalar  üzerinde  sözlü  yetenek  testleri  gibi detaylı  testlerde,  erkekler  daha  yüksek  skorlar  elde etti.  Erkek  hastaların  hafıza  testlerinde  de  kadınları geride  bıraktığı  görüldü.Testlerde  bu  sonucun  çıkmasında  kadınlarda  östrojen  hormonu  kaybının  beyinde önemli  rol  oynaması  gösterildi. 

Hertfordshire  Üniversitesi'nde  828  erkek  ve  1.238 
kadın  üzerinde  yapılan  araştırmada,  Alzheimer'lı erkeklerin  bilinçle  ilgili  5  testte  de  kadınları  geçtiği belirlendi.  Profesör  Keith  Laws  liderliğindeki  araştırmanın  sonucu  Clinical  and  Experimental  Neuropsychology  dergisinde  yayımlandı.  Psikoloji  profesörü Laws,  Alzheimer  konusunda  kadınların  dezavantajlı olmalarının  hormonlardan  kaynaklanıyor  olabileceğini  ifade  etti.  Kadınlarda  östrojen  hormonu  kaybının beyinde  önemli  bir  rol  oynadığı  kaydedildi. 

Laws,  "yaptığımız  bazı  taramalarda  beyinlerinde tahribat  olan  erkeklerin,  henüz  yeteneklerini  beklendiği  ölçüde  kaybetmedikleri  görüldü.  Sebebi  ne  olursa olsun,  erkekler  hastalığın  etkilerini  daha  uzun  süre  bertaraf  ediyor"  dedi.  •  Haber  Merkezi 


Anneanne  torun doğurdu 


Pratik  Öneriler 


‘Soğanların  üzerine  biraz  un  serpilirse  kavururken  kararmaz. 


ABD’de  bir  anneanne,  kalp  hastası  kızı  için taşıyıcı  annelik  yaparak  kızının  oğlunu dünyaya  getirdi.  ABD’nin  Maine  eyaletinde yaşayan  Linda  Sirois  (49),  kalp  hastası  kızı  Angel Hebert’e  (25)  yapılan  testlerde  hamilelik  için  riskli çıkınca,  kızı  için  taşıyıcı  annelik  yapabileceğini  bildirdi.  Bu  duruma  önce  soğuk  bakan  ve  hayal  kırıklığı  yaşayan  genç  kadın  daha  sonra  teklifi  kabul  etti. 

NY  Daily  Nevvs'in  haberine  göre,  birçok  klinik yaşından  dolayı  Sirois’e  taşıyıcı  anne  işlemi  yapmak istemedi.  Sonunda  Massachusetts  eyaletinde  bir klinik  testlerden  geçmek  şartıyla  olumlu  yanıt  verdi. 

Angel  Hebert’in  yumurtalığı  kocasının  spermleriyle  döllenip  Sirois’in  rahmine  yerleştirildi. 
Büyükanne,  erkek  torunu  Maddeni  sağlıklı  bir  şekilde  dünyaya  getirdi.  Daha  önce  dört  doğum  yapan Linda  Sirois,  "En  büyük  çocuğum  üniversitede.  O yüzden  rahat  bir  doğum  yaptım.  Bulantı  bile  hissetmedim  dedi.  •  Haber  Merkezi 


‘Yemeğinizin  tuzunu  fazla  kaçırınca  tencereye  birkaç  parça  çiğ  patates  atın,  fazla  tuzu  çekecektir. 

‘Soğan  soymaya  başlamadan  önce  parmaklarınızı sirkeye  batırırsanız,  soğan  kokusunun  elinize  sinmediğini  göreceksiniz. 

‘Yumurtaları  kolayca  soymak  için,  kaynar  sudan çıkardıktan  sonra  hemen  soğuk  suya  tutulup  biraz bekletilir. 

‘Evde  ortaya  çıkan  karıncaları  yok  etmek  için  kahve telvesi  kullanmanız  iyi  sonuç  verecektir. 

‘Parlaklığını  kaybeden  çelik  tencereler  ısıtılmış  sirke ile  ovulup  sonra  iyice  durulanır,  ve  bir  bez  parçası  ile parlatırsanız  tencereniz  pırıl  pırıl  olur. 

‘Etleri  limon  suyu  ile  pişirirseniz  hem  çabuk  hem de  lezzetli  olur. 

‘Mantar  sotelenirken  tencerenin  kapağı  açık  olursa,  hem  mantarların  suyunu  vermesi  hem  de  kararması  önlenir. 


Malzemeler 

Yarım  su  bardağı  zeytinyağı 
15  adet  arpacık  soğan 

2  adet  havuç 

1  kg  taze  mantar 
500  gram  Brüksel  lahanası 

3  adet  biber 

4  diş  sarmısak 

Yarım  demet  maydanoz  ve  dereotu 
1  çorba  kasığı  limon  suyu 
Kimyon,  kekik,  tuz 


Tencereye  yağı  alın.  Temizlenmiş  arpacık  soğanları, küp  biçiminde  doğranmış  havucu  ekleyin.  Soğanlar pembeleşene  dek  kavurun.  Mantarları  yıkayıp  saplarını kesmeden  bütün  olarak,  Brüksel  lahanası  ile  beraber soğanlar  ilave  edin. 

Sebzeler  bıraktığı  suyu  çekene  kadar  pişirin.  Kiraz domatesleri  de  tencereye  alın.  Biberleri  irice  doğrayıp ekleyin.  Gerekirse  su  ilave  edin.  7-8  dakika  pişirin,  ince kıyılmış  sarmısak,  kesme  seker,  kekik  ve  kimyonu,  limon suyu  ve  yeterince  tuz  ile  tencereye  ilave  edin,  ince  kıyılmış  maydanoz  ve  dereotunun  yarısını  ilave  edip  karıştırın.  Soğuduktan  sonra  kalan  maydanoz  ve  dereotunu serpip  servis  yapın. 

Afiyet  olsun 
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Nevvaya  Jin 


kaktüs 


Eylül  2012 


Sevimsiz  yirmi  şey 


Dünyanın  döngüsüne  bakın  hele,  kendi  halinde  sakin sakin  hiç  dönmüyormuş  gibi  gözüküyor.  Şu  gökyüzü¬ ne  bir  bakın,  sanki  ötesinde  hiç  sonsuz  bir  “karanlık” yokmuş  gibi  duruyor.  İnsandan  öte  herşey  sonsuz  dinginlik  içerisindeymiş  gibi  akıp,  gidiyor.  Lâkin  biliriz;  bu  bir  yanılsama. 
Ama  olsun,  insan  ilizyonu,  sihri,  yanılsamayı  seviyor?!?  Hokuspokus!  işte  tüm  mesele  bu... 

Onu,  bunu  bilmem  ama,  eğer  dünya,  güneşle  veya  başka  bir gezegenle  buluşmak  için  insanlar  kadar  acele  etseydi  muhtemelen  sonumuz  çoktan  gelmiş  olurdu.  Şaka  değil,  gerçekten öyle.  Hele  şu  tren  istasyonlarına  bir  bakın,  hava  alanlarına, sonu  gelmeyecekmiş  gibi  gözüken  yollara  bir  bakın!  Ya  Star!.. 

Şu  mahşer-i  kiyameti  görüyor  musunuz?  Nereye  koşuyor  bu insanlar?  Bu  ne  acele  yahu?!?  Hele  durun  bir  dakika.  Durun! 
Dünyada  yirmi  şeyi  hiç  sevmem. 

Bir-,  yalan  söyleyen  erkekleri, 

İki;  yolu  kaybettiklerinde  bunu  söylemeyen  erkekleri Üç;  dedikodu  yaptıkları  halde,  “biz  kadın  mıyız  ki,  dedikodu yapalım”  diyen  erkekleri, 

Dört;  şiddetin  insan  üzerideki  etkilerini  tartışırken,  “bizi  de bir  kadın  doğurdu.  Değiştirseydi”  diyen  erkekleri, 

Beş-,  başarısız  olduğunda  bunu  kadınla  açıklayan  erkekleri Altı-,  çok  bilmiş,  ukala  erkekleri, 

Yedi;  “benim  diğer  adım  problem  çözmektir”  deyip,  problem  çıkaran  erkekleri, 


Sekiz-,  aşağılık  psikolojisini  gizlemek  için  kadını  aşağılayan erkekleri. 

Dokuz;  yaptığı  kurnazlıkların  kadın  tarafından  anlaşılmadığını  sanan  erkekleri, 

On;  zeka  pırıltısı  gözükmediği  halde  çok  zekiymiş  gibi  davranan  erkekleri, 

Onbir;  yanındaki  kadını  yere-göğe  sığdıramayıp,  “dünyada¬ ki  en  güzel  kadınsın”  deyip  gözünü  yanından  geçen  kadından ayıramayan  erkekleri, 

Oniki;  dünyanın  kendisi  için  yaratıldığını  sanan  erkekleri 

Onüç-,  yanındaki  kadın  arkadaşı  bir  şey  istediğinde  “bu dünya  sana  kurban  olsun”  deyip  aslında  hiç  bir  isteği  yerine getirmeyen  erkekleri, 

Ondört;  “kadında  şeytan  tüyü  var”  diyen  erkekleri, 

Onbeş;  “o  kolay.  Hemen  hallederiz”  diyen  erkekleri, 

Onalti;  (öyle  olmadığı  halde)  kendini  yakışıklı,  vazgeçilmez, cezbedici  zanneden  erkekleri, 

Onyedi;  kadınlarıdan  hiç  hoşlanmıyormuş  gibi  davranıp, hatta  “ilgi  alanına  girmediğini”  iddia  edip,  kadın  hakkında  iğne- den-ipliğe  herşeyi  merak  edip,  soru  soran  erkekleri. 

Çok  oldu  ama,  yinede  söylemeden  edemeyeceğim... 

Onsekiz;  kadınla  alış-verişe  çıkmayan  erkekleri, 

Ondokuz;  (kadın  ya  da  erkek  hiç  fark  etmez)  “korkma, zararsızdır”  deyip,  köpeğinin  ipini  salanları, 

Yirmi;  kalkmak  üzere  olan  tren  için  beni  koşturanları  hiç, ama  hiç  sevmem. 

Çok  açık  ve  net  söylüyorum  sevmem!?!  Niye?  Nereye  koşuyoruz  biz  ya!  Nereye?  Yetişmeye  çalıştğımız  trene  yarım  saat sonra  binsek  ne  olur?  Bu  ne  acele  bacım!  Bir  şey  diyeceğim okuyucuya  ayıp  olacak. 

İster  inanın  ister  inanmayın,  insanlar  hep  koşuyor.  Hep  bir telaş  içinde.  Sanki  mekanik  bir  dünyaya  gökten  düşmüşüz. 
Öyle  bilinçsizce  almışız  başımızı  gidiyoruz... 

Sevmediğim  şeyler  hakkında  bir  sürü  şey  saydım,  döktüm. 
Aslında  bazı  şeyler  sevip,  sevmemeden  öte  bir  durum.  Mesele şu-,  sana  yapılmasını  istemediğin  bir  şeyi  başkasına  yapmayacaksın  arkadaş!  (bu  sözü  çok  sever,  her  zaman  söylerim.  Çünkü gayet  adil  bir  söz.)  Bir  kere  yalan  söyleme.  Çünkü  bir  gün  öğrenilir.  Yolu  kaybetmişsin  anladık.  Saklamanın  alemi  ne?  İki  saattir  dolandırıyorsun.  O  da  yetmezmiş  gibi  bir  de  “senin  yüzün¬ den  bu  yola  girdik”  diyor.  Niye  canım  kafana  oklavamı  dayadım. 
Halla  halla,  ukalaya  bak.  “Sorun  değil,  ben  hallederim”  diyor  bir de...  Çarpacağım  ağzının  ortasına  bir  tane,  metronun  kapısına yapışıp  kalacak!  “Benim  pırıltılı  zekam  olmasaydı  buraya  kadar gelemezdin?”  Niye  canım?  Zaten  senin  zekan  sayesinde  insanlık  buralara  kadar  geldi.  Ötesi  mi  var?!?  Herşeyin  kolayına  kaçmaktan  dünyayı  yıktınız  be!  Daha  nereye  gelecektik?.. 

Söylediğim  şey  çok  açık  ve  son  derece  berrak;  ilizyon  ya  da sihir  göze  güzel  gelebilir.  Ama  yanıltmayın.  Çünkü  yansımaları hiç  hoş  değil.  Emin  olun  bir  “hokus-pokus”  sizi  kurtarmaz. 
Benden  söylemesi... 
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Soldan  Sağa: 

I- Kürtçe’de  soykırım,  jenosit  /  üflenerek çalınan  perdesiz  çalgı,  2-  Özellikle  kötü işlerde  yardım  /  bir  halk  oyunu,  3- Türkiye'nin  en  güçlü  kadın  seslerinden 
Sam  soyadlı  sanatçının  önadı  /  argoda karnı  aç  ya  da  parasız  kimse  /  dilek,  istek, 4-  Boy  /  yardımcı  yemek,  5-  Özgür  Gündem Gazetesi  Genel  Yayın  Yönet-  meni  Hüseyin Aykol’un  Osmanlı  döneminden  günümüze kadar  devrimci  kadınları  anlattığı  kitabı,  6- Mısır’da  güneş  tanrısı  /  ekonomi  ve siyasette  gelenekçi  görüş  /  ‘rodi’nin  ünsüzleri  /  bir  renk,  7-  Batkınlık  /  insanın  kendi kendini  yiyip  bitirmesi,  8-  Altın  sarısı  / sıcakla  soğuk  arası,  9-  Kalay’ın  simgesi  / bağ  dokusu  iltihabı,  10-  Kulp  ilçesinin  orijinal  ismi  /  ,pişmek’ten  emir  /  yarı,  yarım, 

II-  Semer,  oturmalık  /  bir  kadın  ismi  /  kare veya  silindir  biçimindeki  yüksek  yapı,  12- ,‘Roma’nın  ünsüzleri  /  çiçek  tozu  /  bir  çoğul eki,  13-  Mersin  MKM  sanatçılarının  dağlarda,  sürgünde  ve  sokak ortasında  vurularak  öldü  - rülen  Kürt  sanatçıların  anısına hazırladıkları  albümün  adı  / kilogram’ın  kısaltması  /  mesafe,  14-  En  kısa  zaman  / 

Şırnak’ın  ilçesi  /  eski  bir  uy  - garlık,  15-  İskambilde  birli  / nalı  olan  /  rahatlama  belirtir. 


Yukarıdan  Aşağıya: 


1-Tarihi  milattan  önce 
3000'li  yılara  dayanan  gümüş ve  altın  tel  işleme  sanatına 
Kürdistan’da  verilen  ad  /  Sanatçı  Rojbin’in  kadın  kırımına dikkat  çekmek  amacıyla bestelediği  eserlerden  oluşan albümü,  2-  Genellikle  iplik durumuna  getirilebilir  lifli maddeler  /  muhasebeci,  3- 
Bir  şeyin  olmasına  çok  az kalmak  /  önceleme,  4-  Anıya 


ait  /  tümör  /  İngilizce’de  ‘buz‘,  5-  Eski  dilde zaman  /  Kürtçe’de  ‘doğru,  düzgün'  /  Güneybatı  Kürdistan’da  faaliyet  yürüten Demokratik  Birlik  Partisi’nin  kısa  adı,  6-  Bir nota  /  derinliği  az  /  akıl  /  Zelal  Gökçe'nin Anadolu  ve  Mezopotamya'daki  yaşam tarzını,  göçü,  destanları,  ağıtları,  ninnileri ve  aşkları  anlatan  albümü,  7-  Yiyeceklerin genel  adı  /  Çin  ile  Hindistan  arasında  yer alan  bir  ülke  /  Arapça’da  ‘hayır,  8-  Kürtçe bir  kadın  ismi  /  rastlantı  ile  olan  nitelik, araz,  9-  Duygusal  ve  hikayeli  kısa  halk türküsü  /  çok  üşenen,  tembel,  10-  Tir  / kelebeğin  ilk  hali  /  tantal’ın  simgesi,  11- Dört  çift  teli  olan,  kısa  saplı  bir  çalgı  / başarmış,  ulaşmış,  kazanmış,  12-  Ceylan  / bir  hastalık,  13-  Birine  bir  şey  yaptırmak amacıyla  güç  kullanmak  /  suyu  bol  yer,  14- Fasıla  /  Kürtçe’de  ‘gün,  güneş'  /  gurbetteki bir  kimse  için  doğup  büyüdüğü  ve  özlediği yer,  15-  Kuzey  Atlantik  Antlaşması  Örgütü’nün  kısaltması  /  dinsel  tören  ve  kuralları /  yaklaşık  5  kilometrelik  bir  uzaklık  ölçüsü. 


89.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Nevvaya  Jin 


Ortaçağ  karanlığında  bir  ışık:  Christine  de  Pisan 


İkna  edici  diyaloglarla  kadın  düşmanlığı  ile  mücadele  eden  de  Pisan'ın  ikna  yöntemleri  ve  dili  daha  sonraları  araştırmacıların  da  ilgisini  çekmiştir.  Kimi  araştırmacılar  de  Pisan'ı  “Batı'nın  ilk  feministi”  veya  “protofeministi”  olarak  değerlendirirler. 


•  Ronahî  Serxwebûn 


Christine  de  Pisan  Ortaçağ'ın  en  önemli  ozanlarından  biri  ve  Avrupa'da  yaşamını  kalemiyle  kazanan  ilk  kadın  yazardır.  Fransız  şiiri  ve dilinin  kurucularından  biri  kabul  edilen  Pisan,  kadınların  erkeklerle  eşit  olduğu  tezini  erkenden  ve  çağının çok  ilerisinde  bir  düşünüşle  savunarak  feminizmin tohumlarını  atanlardan  biri  olarak  değerlendirilir. 

11  Eylül  1364'de  İtalya'nın  Venüs  kentinde 
doğdu.  Venüs  Cumhuriyeti'nde  fizikçi,  astrolog  ve meclis  üyesi  olan  babası  Thomas  de  Pisan'ın  Fransız kralı  V.  Charles'ın  hizmetine  girmesi  ile  beş  yaşındaki Christine'in  yaşamında  önemli  bir  dönem  başladı. 
Babasının  kralın  astroloğu,  simyacısı  ve  fizikçisi  olması  onun  eğitimini  de  olumlu  yönde  etkiledi.  Aristokrat ortamın  sağladığı  olanaklardan  da  yararlanarak  ve babasından  dersler  alarak  kendisini  çok  yönlü  geliştir¬ di.  Ancak  birikimlerini  gözler  önüne  sermesi  24  yaşında  dul  kaldıktan  sonra  yazdıklarıyla  mümkün  olabildi. 

Christine  15  yaşındayken  saray  sekreteri  Etienne du  Castel  ile  evlendi.  Üç  çocukları  oldu,  biri  küçük yaşta  öldü.  Kral  ve  babasının  peşpeşe  ölmeleri  ardından  1390'da  da  eşinin  bir  salgında  yaşamını  yitirmesi  Christine  ve  çocuklarının  yaşamını  zora  soktu. 
Annesi,  yeğeni  ve  iki  çocuğunun  bakımını  yapabilmek  için  eşinin  mirasından  yararlanmaya  çalıştı ancak  birçok  engelle  karşılaştı.  Kendisinin  ve  ailesinin  geçimini  sağlamak  için  yazmaya  başladı.  1393'le birlikte  yazdığı  aşk  baladları  saraydaki  zengin  patronların  dikkatini  çekti.  Bu  patronlar  bir  kadının  yazma yeteneğini  dikkat  çekici  buluyor  ve  kendi  romantik maceraları  üzerine  tekstler  yazdırıyorlardı.  Bu dönemde  verimli  ürünler  ortaya  çıkardı.  1393-1412 yılları  arasında  300'den  fazla  balad  ve  çok  sayıda daha  kısa  şiirler  yazdı. 

1401-1402  yıllarında  katıldığı  edebi  bir  tartışma Christine  de  Pisan'ın  kadınların  toplumdaki  pozisyonu  ile  ilgili  bir  yazar  statüsü  kazanmasını  ve  saray  çevresi  dışına  çıkmasını  sağladı.  Bu  ünlü  edebi  tartışma¬ da  de  Pisan,  “Romance  of  the  Rose”  kitabında  kadınların  birer  baştan  çıkarıcıdan  başka  bir  şey  olmadıklarını  savunan  Jean  de  Meun'un  bakış  açısını  eleştirdi. 


Jean  de  Maun  o  zamanki  geleneksel  bakış  açısıyla kadınların  yalnızca  erkek  cinselliğini  tatmin  için  varolduklarını,  aşk  denilen  şeyin  erkekleri  tuzaklarına düşürmek,  ezmek,  acılar  vermek  isteyen  kadınların bir  icadı  olduğunu  savunuyordu  kitabında.  Christine de  Pisan  kendisine  hiç  şans  tanınmayan  bu  edebi  tartışmada  de  Maun'un  bakış  açısını  yerle  bir  etti. 
Kadınların  edebi  yazılarla  aşağılanmasını  mahkum  etti ve  bu  görüşleri  geniş  çevrelerde  yankılandı.  Bu  tartışma  de  Pisan'ın  erkek  egemen  edebi  çevrelerde  iddialarını  savunma  gücünü  gösterebilen  bir  kadın  entelektüel  olarak  tanınmasını  sağladı.  Bundan  sonra  da kadınların  edebiyat  yoluyla  aşağılanmasına  karşı mücadeleye  devam  etti. 

1405'te  Christine  de  Pisan  en  başarılı  edebi  eserleri  olan  “Kadınlar  Kenti  Kitabı”  ile  “Kadınlar  Kenti Flazinesfni  tamamladı.  İlk  kitapta  de  Pisan  kadınların topluma  geçmişteki  katkılarının  önemini  gösterirken İkincisinde  ise,  tüm  kesimlerden  kadınlara  kadın  düşmanlığının  artmasını  önlemek  için  olumlu  özellikleri nasıl  geliştirebileceklerini  öğretmeye  çalışıyordu. 
Birinci  kitapta  de  Pisan  kadınların  değer  gördükleri  ve savunuldukları  sembolik  bir  kent  yarattı.  Burada  şekillendirdiği  ve  “Akıl”, 'Adalet”,  “Doğruluk”  adını  verdiği kadın  karakterlerle  soru-cevap  tarzında  bir  diyalog geliştirerek  meselelere  kadın  bakış  açısıyla  yorumlar getirdi.  Bu  karakterler  de  Pisan'ı  döneminin  kadın düşmanı  bakış  açısı  konusundaki  umutsuzluğundan çekip  çıkardı.  Yarattığı  karakterlerle  kadınlar  üzerine yazılmış  olumsuz  tekstlerle  de  mücadeleye  girişti  ve kadınların  doğru  tanımlanıp  hak  ettikleri  değeri  görmeleri  çabasını  yürüttü. 

“Kadınlar  Kenti  Flazinesf’nde  Christine  kadınların günlük  yaşamdaki  konuşma  ve  eylemlerinin  ikna  ediciliğine  vurgu  yapıyor;  onları  barış  yapma  konusundaki  yeteneklerini  tanıma  ve  geliştirmeye  teşvik  ediyordu.  Bu  yeteneğiyle  kadının  kocası  ile  meseleleri çözeceğini  savunuyordu.  Ona  göre,  iftiracı  konuşmalar  kişinin  onurunu  zedeler  ve  kadınlar  arasındaki kardeşçe  bağı  tehdit  ederdi.  “Söylemindeki  beceri her  kadının  ahlaki  repertuarının  bir  parçası  olmalıdır” diyordu.  Bir  kadının  konuşması  iffet,  erdem  ve  kendini  sınırlama  içeriyorsa  etkili  olduğu  gerçeğini  anlamıştı.  Kadınların  farklılıkları  ortadan  kaldırmasında ve  haklarını  savunmasında  konuşma  sanatının  önemli  bir  araç  olduğunu  keşfetmişti.  Statülerine  bakılmaksızın  tüm  kadınların  egemen  ataerkil  söylemleri zayıflatabilmesi  için  sağlam  bir  strateji  ortaya  çıkardı.  Daha  1400'lerde  ortaya  konulan  bu  düşünceler döneminin  çok  ilerisinde  ve  en  üst  tabakadan  en  alt tabakaya  kadar  tüm  kadınların  gelişmesinde  altın değerindeydi. 

İkna  edici  diyaloglarla  kadın  düşmanlığı  ile  mücadele  eden  de  Pisan'ın  ikna  yöntemleri  ve  dili  daha  sonraları  araştırmacıların  da  ilgisini  çekmiştir.  Söylemler yoluyla  kendisine  bir  kimlik  oluşturan  de  Pisan  kadınları  da  bu  kimliği  kucaklamaya  teşvik  etmiştir.  Ünlü Fransız  feminist  ve  felsefeci  Simone  de  Beauvoir 
1949  yılında  Christine  de  Pisan  için,  “İlk  kez  bir  kadının  kendi  cinsini  savunmak  için  kaleme  sarıldığını görüyoruz”  diye  yazmıştır.  Kimi  araştırmacılar  de Pisan'ı  “Batı'nın  ilk  feministi”  veya  “protofeministi” olarak  değerlendirirler. 

Çok  çeşitli  eserler  ortaya  çıkaran  de  Pisan  “Yüzyıl Savaşlarının  kanlı  yıllarında “iyi'ye olan  inancını  yazı¬ ya  döker;  savaşın  ahlaki  yıkımlarına,  halkın  çektiği  acılara,  kadınların  maruz  bırakıldıkları  adaletsizliklere 


karşı  kalemiyle  mücadele  yürütür.  Daha  sonra  kızının rahibe  olduğu  manastıra  kapanarak  uzunca  bir  süre yazmayı  bırakır.  Oğlunu  genç  yaşta  kaybeder.  İktidar kavgasında  soylu  aileler  birbirini  kılıçtan  geçirmekte, ülkede  İngiliz  işgali  sürmektedir.  Bu  koşullarda  uzunca bir  sessizlik  dönemi  yaşayan  de  Pisan  yeniden  yazma gücü  ve  ilhamını  Joan  d'Arc'tan  alır.  15.  yüzyılın  başlarında  İngiliz  işgaline  karşı  Fransız  askeri  direnişi¬ nin  örgütlenmesinde  önemli  rol  oynayan  bu  köylü kızı,  de  Pisan'ın  kadının  gücüne  duyduğu  güvene canlı  bir  örnektir.  1429'da  onun  için  bir  methiye yazar.  Bu  onun  son  eseridir.  “Joan  d'Arc'ın  Öyküsü” bir  kadın  askeri  liderin  ortaya  çıkışını  kutlar.  De Pisan'a  göre  bu,  kadınların  kendi  cinslerini  savunmak  için  sarfettikleri  bütün  çabaları  haklı  çıkaran  ve ödüllendiren  bir  olaydır.  Bu  eser  edebi  değerinin yanısıra,  mahkeme  belgelerinin  dışında  Joan d'Arc'Ia  ilgili  tek  kayıt  olması  nedeniyle  tarihçiler için  de  değer  taşımaktadır.  Bu  eseri  tamamladıktan sonra  de  Pisan  65  yaşında  yazma  kariyerine  noktayı  koyar.  1430  yılında  yaşamı  son  bulur. 


Zîn  Yezîda  Tamara 


Bana 

kendini  anlat 

XII.  bölüm 


Olası  bir  rahatsızlıkta  hemen  müdahale etmenin  tedbirini  almak  istiyordu. 
Bahadır,  arkasına  baktığında  Zin'in  kolundaki  silahlı  doktorunu  tanıyamadı.  Sanki  bir  başkasıydı  ve  daha  sert  bir  insandı.  Silah  onun  bir  parçasıymış  gibi  duruyordu.  Zin'in  de  bir  asker  olduğunu geç  anladı.  Kafasında  canlandırdığı  kız  arkadaşlarının  asla  böyle  olamayacaklarını,  bu  toprak  ve  taşlık zeminde  asla  yürüyemeyeceklerini  biliyordu.  Hatta erkekler  bile  böylesi  yerlerde  zorlanırlardı.  Önünde yürüyen  kadına  imrendi  ve  yol  boyunca  onun  her hareketini  takip  etti.  Zin  doğal  ve  kaygısız  yürüyor, arada  bir  etrafına  bakınıp  iç  çekiyordu.  Belli  ki  bu yerlerde  birçok  anısı  saklıydı.  Bahadır  bunları  düşünürken  Zin'in  ona  bakmasıyla  yüzünü  başka  bir  tarafa  çevirdi.  Zin; 

-Heval  Bahadır  zorlanıyor  musun?  Belinde  ya  da göğsünde  ağrı  var  mı?  diye  sorduğunda  asker  "yok" anlamında  başını  sallamakla  yetindi.  Bahadır  bu hareketine  kendisi  de  anlam  veremedi.  Zin'i,  daha düne  kadar  ilkel  dediği  bu  kadını  kıskanmış  mıydı? 
Onun  güçlü  duruşu  gururuna  mı  dokunmuştu? 
Anlam  veremediği  duyguları,  Zin'in  Ahmet'in  yanın¬ 


da  yürümesiyle  netlik  kazandı.  Zin,  tırmandıkları tepenin  her  iki  yanındaki  ağaçların  Ahmet'in  ayağına değmemesi  için  çabalıyordu.  Acı  çeken  Ahmet arada  bir  otluyor  ayağını  nasıl  koruyacağını  bilemiyordu.  Arazi  gittikçe  zorlamaya  başlıyordu.  Karlı  araziye  varmalarına  az  bir  yol  kalmıştı.  Yorgunluktan ağırlaşan  ayakları,  tepeyi  tırmanmakta  zorlanıyordu. 
Grubun  sorumluluğunu  alan  Mahir  terleyen  arkadaşlarına  bakarak  hepsinin  sevineceği  bir  talimat  verdi: 

-Mola  verelim  ve  öğle  yemeğini  yiyelim.  Bundan sonraki  yol  bizi  çok  zorlayacak.  Arkadaşlar  hemen bir  ateş  yakalım  ve  acele  edelim  ki,  karlı  yolu  gündüz gözüyle  geçelim.  Bu  sözler  üzerine  Zin  hemen  battaniyelerin  yüklü  olduğu  katırı  çözüp  bir  battaniyeyi yere  serdi. Bahadır  anun  katırı  çözüşündeki  atikliğe şaşırdı.  Kendisi  olsa  dakikalarca  düğümün  nerede olduğunu  arayacaktı.  Zin  bu  takipten  memnun  işini yapıyordu.  Bahadır'ı  üç  arkadaşının  yardımıyla  oturtarak  üzerine  de  battaniye  atarak  sıcak  tutmaya çalıştı.  Ahmet'e  de  aynı  şekilde  yardımcı  oldular  ama bu  kez  oldukça  zorlandılar.  Ahmet  bu  durumundan rahatsız  bir  şekilde  sessizleşti.  İlk  kez  yan  yana  oturan  yaralılar  konuşmuyorlardı  ancak  bir  birlerini  iyi 


anlıyorlardı.  Zin,  arkadaşlarının  hazırlıklarını  rahat yapmaları  için  onlardan  on  dakikalık  mesafe  kadar uzaklaştı.  Bu  uzaklaşmayı  anlayışlı  bir  yaklaşım  olarak  gören  arkadaşları,  terden  ıslanan  gömleklerini pantolonlarının  üzerine  çıkarıp  biraz  da  olsa  rahatladılar.  Bahadır  ve  Ahmet  de  arkadaşlarına  aynı  anda seslenerek  ihtiyaca  çıkmaları  için  yardım  istediler. 
Birbirlerine  bakıp  gülüştüler.  Sadece  iki  arkadaşları orada  olduğu  için  sırayla  gitmeleri  gerekiyordu. 
Birbirlerine  işaretle  önceliği  vermeye  çalışıyorlardı, diğer  yandan  da  gülüyorlardı.  Önce  Bahadır'ı  ardından  da  Ahmet'i  götürüp-getirdiler.  Diğerleri  de yemeği  ve  çayı  hazırlamışlardı.  Kavurmanın  ve  çayın kokusu  iştah  açıcıydı.  Mahir  Zin'in  olduğu  yöne doğru  gidip  işaretle  onu  çağırdı.  Zin  de  geldiğinde yemeğe  başladılar.  Zin  yaralıların  arasında  ne  geçtiğini  bilmiyordu  ama  buzların  çözüldüğü  bir  gerçekti. 

Bahadır  kara  çaydanı  ilk  kez  görüyordu. 
Hastahanedeki  bu  kadar  siyah  değildi.  Önce  tiksindi fakat  herkesin  iştahla  çaylarını  içmeleri  onun  da  bu duruma  aldırmayıp  çayını  yudumlamasına  neden oldu.  Gerçekten  de  çok  güzel  olmuştu.  İkinci  bir  bardak  daha  dolduruldu  ama  bunu  zorlanarak  içebildi. 


Dik  oturması  ve  hızlı  yemek  yemesi  onu  yormuştu. 
Zin'in  uzattığı  ilacı  da  içarek  yan  tarafa  uzandı. 
Gözlerini  kapayarak  düşünmeye  başladı.  Yol  boyunca  katırın  üzerinde  ona  anılarını,  yaşamlarını  anlatan bu  insanların  yaşama  coşkularının  nedenlerini  anlamak  istedi.  Onları  buralara  çeken  neydi?  Şimdiye kadar  gördüklerinin  hiç  birinde  bir  pişmanlığa  rastlamamıştı.  Kadını  ve  erkeği  herşeyi  paylaşıyordu. 
Hayretler  uyandıracak  bir  yaşamın  içinde  kendini bulmuştu.  Böylesi  olaylara  ancak  filmlerde  rastlanırdı.  O  ise  şimdi  içinde  yaşıyordu. 

Ani  birtitremeyle  gözlerini  açtı.Üşümüştü.  Diğer yana  döndüğünde,  Zin’in  Ahmet'in  ayağını  pansuman  ettiğini  gördü. Konuşulanları  anlamıyordu.  Her konuşmanın  başına  yerleştirilen  "heval"  kelimesin¬ den  konuşmanın  belli  bir  saygınlıkla  yürütüldüğünü anlayabiliyordu.  Daha  önceki  kıskançlık  duygusu tekrar  uyanmıştı.  Zin'i  paylaşamadığını  kendine  itiraf  etti.  Ahmet'ten  kıskanıyordu  onu.  Bu  duygularından  sıyrılmak  istediği  anda,  gözleri  kesik  bacağa takıldı.  Bu  genç  yaşta  bir  daha  geri  dönmeyecek ayağı  kaybetmek  zor  olsa  gerekti.  Elini  göğsüne götürdü.  Kendisi  iyileşebilecek  miydi  acaba?  Zin işini  bitirerek  Bahadır'a  yaklaştığında  Bahadır  uyuyor  gibi  yaptı.  Zin  bunu  anladığından  gülerek  askere; 

-Heval  Bahadır,  pansuman  olmaktan  koktun  mu yoksa?  Neden  aniden  uyudun?  Asker  yaptığının açığa  çıkmasından  utanırcasına  yerinde  kıvrıldı. 
Zin'e  bakamıyordu.  Onun  yaraya  ulaşma  çabasına sessiz  kalarak  bakışlarını  ellerine  dikti.  Zin'in  ellerindeki  nasırları  ilk  kez  farkediyordu.  Bu  zorlu  koşulların  yarattığı  yumuşak  yüreklere  şaşıyordu.  Zin  yaranın  üstündeki  sargı  bezini  kaldırıp  burnuna  yakınlaştırdı.  Yaralı  buna  fazla  anlam  veremedi  ama  Zin'in; 

-Heval  yaranın  kesinlikle  soğuk  almaması  lazım. 
İltihap  var  ve  yara  kapanmamakta  direniyor.  Senin de  iyileşmeye  yardımcı  olman  gerekiyor  dediğinde Zin'in  davranışlarına  anlam  verdi  ama  iyileşmek  için söylediklerini  anlamamıştı.  Zin'e  bakarak  sordu: 

Devam  edecek 
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Yüksek  yargıya  kadın  başkan 

Filipinler  Cumhurbaşkanı  Benigno  Aquino  III,  Anayasa  Mah-  kemesi Başkanı’nı  anayasayı  ihlal  ettiği  gerekçesiyle  görevden  alarak,  yerine  ilk  defa  bir  kadını  başkan  olarak  atadı. 

Filipinler  Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü  Edwin  Lacierda  yaptığı  açıklamada,  Aquino’nun  52  yaşındaki  Maria  Sereno’yu  ülkenin  ilk  kadın Anayasa  Mahkemesi  Başkanı  olarak  atadığını  belirtti.  Anayasa Mahkemesi’nin  2010  yılından  beri  15  üyesinden  biri  olan  eski  hukuk 
profesörü  Sereno,  olağanüstü  bir  durumla  karşılaşmaması  halinde  70 
yaşına  kadar  bu  görevi  sürdürecek.  #  Haber  Merkezi 


10  yaşından  kızlar  evlendirilebilir 


Uluslararası  kamuoyu  Iran  parlamentosun¬ da  10  yaşın  altındaki  kız  çocuklarının evlenmesinin  önünü  açan  bir  öneriyi  tartışıyor.  Parlamentoya  göre  10  yaşın  altındaki çocukların  evlenmesinin  yasaklanması  İslami kurallara  aykırı.  İnternette  parlamentoya  karşı  bir kampanya  başlatıldı.  Tüm  dünyaya  yayılan  dilekçe,  İran'da  10  yaşın  altındaki  kız  çocuklarına  evlilik  yolunu  açan  yasaya  "dur"  diyor. 


"10  yaşın  altındaki  kız  çocuklarının  evlenmesinin  yasaklanması  İslami  kurallara  aykırı."  Bu  tartışmalı  çıkış  İran  parlamentosundan...  Parlamento bir  açıklamasında  "10  yaşın  altındaki  kız  çocuklarının  evlenmesinin  yasaklanması  illegal"  diyor.  Yani bir  anlamda  10  yaşından  küçük  kızlara  evlilik  yolunu  açan  yasa  için  düğmeye  basılıyor.  Uluslararası kamuoyu  tepkili.  Bu  tepki  de  internet  üzerinden  bir kampanya  ile  dile  getiriliyor.  *  Haber  Merkezi 


Ramsa’nın güvenliği  sağlansın 

Uluslararası  Af  Örgütü  (Al)  Pakistan’da  geçtiğimiz  günlerde Kuran  sayfalarını  yaktığı  iddiasıyla  tutuklanan  11  yaşındaki  down  sendromlu  Ramsa  Masih  için  Pakistan  hükümetine  acil  reform  çağrısı  yaptı.  Pakistan  hükümetinin  derhal  dine hakaret  etmekle  ilgili  yasalarında  reforma  gitmesi  ve  dine  hakaret ettiği  iddiasıyla  tutuklanan  Hıristiyan  Ramsa  Masih’in  güvenliğini alınması  çağrısında  bulunan  Al  Güney  Asya  Direktörü  Polly Truscott,  “Bu  dava  hukukun  üstünlüğünün  nasıl  aşındırıldığını  ve Pakistan’da  dine  hakaret  etmekle  suçlananların  karşılaştığı  tehlikeleri  gözler  önüne  seriyor”  dedi. 

Truscott,  “Dört  yıldır  dine  hakaret  yasaları  gibi,  ‘dini  ahenge zarar  veren’  yasaları  gözden  geçirme  sözü  veren  Pakistan  hükümeti  artık  harekete  geçmelidir.  Bu  yasalarda  reforma  gidilmedikçe,  herkesin  acımasız  hak  ihlalleri  gerçekleştirip  bunları  dini duyguların  savunulması  ile  makul  gösterebileceği  mesajı  verilmektedir.  Yetkililer  aynı  zamanda  down  sendromlu  olduğu  iddia  edilen Ramsa’nın,  ailesinin  ve  Hıristiyan  cemaatinin  gözdağı  ve  saldırılara karşı  korunması  gerek.  Yetkililer  aynı  zamanda  halkı  dine  hakaret yasaları  uyarınca  şiddet  olayları  çıkarmaya  teşvik  edenleri  de kovuşturmaya  tabi  tutmalıdır”  dedi.  •  Haber  Merkezi 


1  Eylül  Dünya  Barış  Günü  1939'da;  Alman  ordularının 
Polonya'yı  işgali  ettiği  ve  2.  Dünya  Savaşı’nin  başlangıcı  kabul  edilen  1  Eylül  1939  gününe  atfen  her  yıl  kutlanmaktadır. 
Varşova  Paktı'nın  kutladığı  1  Eylül  Dünya  Günü  dönemin  sosyalist  ülkelerinde  kutlanmaktaydı.  Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu  2001  yılında,  kurulun  açılış  günü  olan,  2 1  Eylül’ü  Barış  Günü  olarak  kabul  etti. 

20.yüzyıla  damgasını  vuran  savaşın  gerçeğine  dönük  yapılan araştırmaların  kısmi  verileri  şöyle: 

Dünya  ülkelerinin  savaş  giderleri,  askeri  harcamalar  olarak  1.2  trilyon  dolar.  Bunun  587  milyar  doları  ABD’ye  ait.  ABD'de  de  Federal  eğitime  ayrılan  62  milyar,  sosyal  güvenliğe  ayrılan  ise  5  milyon  dolardır, ğitim  için  ayrılan  pay  ise,  askeriye  harcamalarının  ancak  10'da  biri. 
1.8  milyar  insan  savaştan  etkilenmektedir.  II.  Dünya  Savaşından sonra  yaşanan  181  savaşın  170’i  (%  94’ü)  üçüncü  dünya  ülkelerinde  olmuştur.  Son  50  yılda  yaşanan  savaşlarda  sivil  ölümlerin  oranı %90’a  çıkmıştır.  Sivil  savaşlarda  etkilenen  gurubu  özellikle  5  yaşından  küçük  çocuklar  oluşturmaktadır.  1996  yılında,  çatışma  yaşanan 
31  ülkenin  24'ünde,  beş  yaş  altı  mortalite  (ölüm)  hızının  %5’den 
daha  fazla  olduğu  görülmektedir.  Çatışmalar  sırasında,  çocuk  ölümlerinin  %5’i  doğrudan  travma  nedeniyle,  %  95'i  ise  açlık  ve  hastalık nedeniyle  olmuştur.  Son  on  yıldaki  savaşlarda  ölen  çocuk  sayısı  yaklaşık  2  milyondur. 

Dünyada  5  bin  600  yılda,  toplam  15  bin  500'ün  üzerinde  bölgesel  ya  da  ulusal  savaş  yaşanmış,  7  milyar  insan  ölmüştür.  Birinci Dünya  Savaşı,  50  milyon  kişinin  ölmesine,  90  milyon  kişinin  de sakat  kalmasına  yol  açtı. 

Dünyanın  birçok  yerinde  yaşanan  savaşlar  nedeniyle  halen  100 
milyonun  üzerinde  patlamamış  mayın  bulunmaktadır.  Büyük  bölümü Rusya  ve  ABD  tarafından  olmak  üzere,  silah  üreticisi  ülkeler  toplam 19.1  milyar  dolarlık  silah  ihraç  etti.  Rusya  6.2  milyar  dolarla  en  fazla silah  satan  ülke  olmuştur.  En  fazla  silahı  2.4  milyar  dolarla  Hindistan ve  2.2  milyar  dolarla  Çin  aldı.  Yunanistan  1.4  milyar  dolarla  üçüncü ülke.  Türkiye  son  beş  yılda  1  milyar  dolar  azaltarak  418  milyon  dolara  indirdiği  silah  alımıyla  10'uncu  sıraya  indi.  Yine  Balkan  savaşında, Bosna'da  20  bin  kadına  tecavüz  edildi.  •  Haber  Merkezi 


Kadın  ‘kurban’  olarak  veriliyor 


“Kadınlar  günlük  olarak namus  ve  din  adı  altında şiddet  görüyor.  Kadınlar hem  aile  içi  şiddete,  hem de  toplumsal  şiddete  maruz  kalıyor”  dedi. 

•  Rojin  KAWA 


Evin  Truska;  Türkiye  ve  İranın  saldırlarına maruz  kalan  Kandil’in  bir  köyünde  yaşıyor.  Evin,  Kandile  yönelik  saldırılardan dolayı,  birçok  Kandil  köylüsü  gibi  kışın  şehirde, yazın  ise  köyde  yaşamaktadır.  Kandil  köylerine yönelik  saldırılara  isyan  eden  Evin  Truska,  savaşa  rağmen  köyünden  kopamayanlardan.  Dört çocuk  annesi  olan  Evinin  saldırlara  isyanı  kadar erkek  zihniyetinin  Güney  Kürdistan’da  kadınlara yaşattıklarına  da  isyanı  var.  Evin  bu  isyanını kadınların  yaşadıkları  sorunları  kaleme  alarak dile  getiriyor.  Yazdığı  makalelerle  kadınların sorunlarını  biraz  da  olsa  görünür  kılmaya  çalışıyor.  Evin  Truska,  Güney  Kürdistan’da  kadınların yaşadığı  sorunları  gazetemize  değerlendirdi. 

Sesini  kaybetmiş  toplum 

Kürt  toplumunda  erkek  yasalarının  kırılması gerektiğini  belirten  Truska;  “Bizim  toplumlumuz¬ da  kadın  ezilmiştir.  Toplum  kadını  erkeğin  kuyruğu  yapmış,  her  yönden  hakları  yok  edilmiştir. 
Kadın,  hem  siyasi,  hem  ekonomik  ve  hem  de sosyal  anlamda  yaşamdan  kopmuştur.  Kadın  bir araç  olarak  siyasette  kullanılıyor.  Kuşkusuz  kadın bu  sistemin  eliyle  pazarlanıp  satılıyor.  Yani  eşya sistem  eşya  gibi  kullanıyor”  dedi. 

Toplumun,  aileyi  erkeğin  eline  teslim  ettiğini, kapitalist  sistemin  bireyi  aile  eliyle  teslim  aldığını ifade  eden  Evin  Truska  şöyle  devam  etti: Kadınları  pragmatizmin  aracı  olarak  kullanıyorlar.  Kadını  geri  gelenekler  adına,  toplum  içerisin¬ 


de  şeref  ve  namus  adına  terörize  ediyorlar. 
Tarihte  her  zaman  kadın,  iradesiz  ve  kimliksiz bırakılmıştır.  Kadın  şahsında  sessiz  bir  toplum, yani  sesini  kaybetmiş  bir  toplum  var.  Kadın  iradesiz,  her  zaman  sorunlu  olarak  lanse  edilmiştir.”  Kadının  sürekli  kendini  sorgulayan  taraf olduğunu,  bunun  ataerkil  sistem  tarafından  kadına  benimsetildiğini  vurgulayan  Truska,  kadının kendisi  için  uzun  vadeli  plan  bile  yapamadığını sözlerine  ekledi. 

Kadının  yaşadığı  sorunlar  derinleşiyor 

Güney  Kürdistan’da  kadınların  çaresiz  bırakıldığına  dikkat  çeken  Evin  Truska;  “  Çünkü  doğmatik  yasalar  ve  aşiret  kültürü  hakimdir.  Parti  kültürleri  hakimdir.  Partilerin  yaklaşımları  kadını derin  sorunlarla  yüzyüze  bırakmıştır.  Yılda  kaç kadın  kendini  yakıyor  ya  da  öldürüyor.  Biz  günlük olarak  bunları  yaşıyoruz.  Giderek  bu  şekilde sorunlar  derinleşiyor.  Kadınlar  günlük  olarak namus  ve  din  adı  altında  şiddet  görüyor.  Hem aile  içi  şiddete,  hem  de  toplumsal  şiddete  maruz kalıyor  kadınlar”  dedi. 

Toplumsal  değişimin  kadınla  mümkün  olabi¬ 


leceğini  söyleyen  Truska;  “bunun  için  toplumun kadın  eliyle  inşa  edilmesi  gerekmektedir.  Ve  yaşamın  her  yasası  da  kadının  ölçülerine  göre  oluşturulmalıdır.  Ancak  toplum  böyle  değişebilir” tespitini  yaptı. 

Kadının  özgürlük  taleplerine  toplumun  açık olmadığını  ise  şöyle  anlattı:  “Bizim  toplumumuz kadının  özgürlüğünü  küfür  olarak  tanıyor.  Yani kadın  özgürlüğünden  bahsettiğinde  küfür  etmişsin  gibi  görüyorlar.”  Yüzlerce  kadının  halen baskı  altında  yaşadığına,  ölümle  tehdit  edildiği¬ ne  dikkat  çeken  Evin  Truska;  “Günlük  olarak kadınlar  bu  sistemin  zihniyetine  kurban  olarak veriliyor”  ifadelelerini  kullandı. 

Türk  devletinin  Kandile  yaptığı  hava  saldırılarımda  değerlendiren  Evin  Truska  şunları  belirtti: “Her  gün  yaşadığımız  topraklar  bombalanıyor. 
Çocuklarımız  bu  hava  saldırılarında  ölüyor.  Biz geceleri  evimizde  rahat  uyuyamıyoruz.  Her  an uçak  gelir  korkusuyla  yaşıyoruz.  Türk  devleti  hiç bir  sınır  tanımıyor.  Sivil  insanları,  köyleri  bombalıyor  ve  kimse  buna  ses  çıkarmıyor”  diye  isyan  etti. 
Bu  toprakların  bir  gün  bunun  hesabını  soracağını söyleyen  Truska,  “biz  umutlarımızı  ve  özlemlerimizi  kendi  topraklarımızda  arıyoruz”  dedi. 
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